
 
 

 

D o r p s k e r k - N i e u w s  
 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 7 april 2024 – Tweede zondag van Pasen - liturgische kleur: wit 

 

Bij de dienst 

Aan deze dienst werken mee 

VOORGANGER ds. Menno Valk 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Matheijs Pleijter 
DIAKEN vacant 
LECTOR Diny Landeweerd 
KOSTER Paul van der Noll 

Vooraf 

Het verhaal van de Emmaüsgangers is een van die 
verwarrende verhalen van ontmoetingen met Jezus na zijn 
opstanding. Mensen vertellen dat ze hem ontmoet hebben, 
maar hoe kan het dat ze hem niet direct herkenden? Zoals 
Maria van Magdala die in hem de tuinman zag, zo weten 
Kleopas en zijn maat (de evangelist Lucas zelf?) niet wie de 
man is die met hem meeloopt. Als beelddenker denk ik 
meteen aan dat schilderij van Janet Brooks Gerloff, dat vorig 
jaar de zomergroet sierde. Jezus is als lichte gestalte mee 
met twee donkere mannen op weg. Daarnaast kijken we ook 
naar twee schilderijen van de Franse kunstenaar Arcabas. 
Wat zeggen dit verhaal van de Emmaüsgangers en de 
beelden van deze kunstenaars over Jezus en ons? En 
vertellen ze ook iets over ons, wie wij (kunnen) zijn? 
ds. Menno Valk 

Orde van dienst 

Zie liturgie 

Bloemen 

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar 2 gemeenteleden. 
 
Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan 
even contact op met de ouderling van dienst: 
Matheijs Pleijter T. 06-224 170 80 
 
 
 

Inzameling van onze gaven 

• Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 
daarvoor bestemde collecte zakken. 

• U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de 
geplande doelen. 

 
Eerste collecte St. Help Uganda Twello 
 Bankrek. NL69 INGB 000 396 4041 
Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 Bankrek. NL37 RABO 0373 7436 88  
 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Twello. 
Uitgangscollecte Diaconaal werk 
 Bankrek. NL14 RABO 0362 8584 70 
 
Toelichting bij de eerste collecte 
Stichting Help Uganda (HUG) 
Uganda, een land in Oost Afrika, dat door armoede, aids en 
hongersnood wordt geteisterd.  
Wij geloven heilig in de kracht van hulp, hoe kleinschalig 
ook!  Gezondheid en onderwijs zijn de basis waarop een 
land als Uganda leert zichzelf te voeden, een plaats te geven 
in de maatschappij en tevens een sleutel biedt tot de 
oplossing van zoveel andere problemen waarmee 
individuen en de samenleving te kampen hebben. 
Ieder individueel kind heeft recht op een moeder, die hen 
liefde geeft, een vader die voor hen zorgt en onderwijs om 
'uit de gevangenis van beperkingen' te breken, daardoor 
vorm te geven aan hun eigen leven en grenzen op te zoeken. 

Ontmoeting 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in 
gebouw Irene. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Omzien naar elkaar 

Zieken 

Voor andere mensen in verpleeghuizen en revalidatiecentra 
in Twello en elders: zie Omzien naar in Kredo, p. 12.		
 
Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als je 
ziek of alleen bent, veel waard! Wij stellen het erg op prijs als 
u ons op de hoogte stelt van ziekenhuisopname e.d. 

 
 
 
 
 
 

Overige berichten 

Koorvesper – 7 april - 17:00 

Zondag 7 april om 17.00 uur, wordt in de Dorpskerk een 
koorvesper gehouden. Aan deze korte, verstilde dienst 
zonder ‘preek’ zal de cantorij o.l.v. Henk Noordman 
meewerken. Zij wordt daarbij begeleid door de bekende 
gastorganist Jan Kleinbussink. Naast koorzang is er ook 
gemeentezang. 
Weet je van harte welkom om samen deze vesper te vieren. 
Ds. Menno Valk 

Ontmoetingsmiddag 65+ – 10 april - 14:30 

Op woensdag 10 april 2024 van 14.30 – 16.00 uur is er weer 
een ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene 
We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, kom 
eens kijken hoe gezellig het is. Het belooft een goede 
bijeenkomst te worden door contact met elkaar en het 
genieten van een kopje thee of koffie. 
Henk Noordman is bereid gevonden om over zijn fietstocht 
naar Santiago de 
Compostella, die hij 
samen met zijn vrouw 
Janneke maakte, te 
vertellen en foto’s 
hiervan te laten zien. 
Wij zijn heel 
benieuwd naar de avonturen onderweg en jullie 
waarschijnlijk ook. 
 
Omdat we een grote opkomst verwachten, s.v.p. vóór 
dinsdag 9 april opgeven bij: 
Anneke Haverkamp, T. 06-231 24 533 of 
Riet van Elden T. 06-303 48 768 
 
 
 
 
 
 

Sacrale dans – 16 april - 20:00 

In vele oude tradities 
worden dansen als 
ritueel gebruikt, een taal 
voorbij woorden. Deze 
oude gewoontes kunnen 
we gebruiken als sleutels 
naar de bron. Door de 
helende kracht van het 
synchroon bewegen voel 
je je onderdeel van een 
groter geheel. Door 
samen dezelfde 
bewegingen te maken wordt de intentie van de beweging 
vele malen sterker. De dansen worden veelal in een cirkel 
gedanst om gelijkwaardigheid te benadrukken. In de sacrale 
dans richt de kracht van het samen zijn ons op het hoogste, 
het licht in onszelf en op de wereld om ons heen. De sacrale 
dans fungeert als spiegel, ze maakt je bewust en werkt 
meditatief. Ze brengt verbinding en éénwording. Door deze 
manier van dansen kom je op een zachte manier thuis bij 
jezelf. Deze avond is een kennismaking met deze vorm 
meditatie/bezinning/inspiratie. Danservaring is niet nodig. 
Een van de belangrijke boodschappen van het sacrale dansen 
is dat er geen fouten bestaan, alleen vele variaties. Dansen is 
fijn alleen, maar veel leuker samen dus wees welkom! 
Om deel te kunnen nemen verzoeken wij u zich vooraf op te 
geven, M: bi.twello@gmail.com 
Dinsdag 16 april 2024, 20:00 uur. Entree € 8,-- 
Adres: Gebouw Irene, Dorpsstraat 10, 7391 DD  Twello 
Sahaja Pragt heeft tijdens haar eigen zoektocht naar 
bezinning en inspiratie haar weg gevonden naar de Sacrale 
Dans. Ze is opgeleid aan de Vlaamse School voor Sacrale 
Dans. Wat haar in de Sacrale Dans aanspreekt is de taal 
voorbij woorden. De verbinding tussen de symbolen en het 
lichaam. De verbinding vanuit het hart met jezelf en de 
(A)ander. 

mailto:bi.twello@gmail.com


 
 

 

Bedankt 

 
 
 

Kredo abonnement 

Vorige week hebben alle leden van 
de Protestantse Gemeente Twello 
de vernieuwde Kredo via de post 

ontvangen. Dit was een eenmalige 
actie, ter gelegenheid van de 

nieuwe vormgeving. De kerkenraad 
ontving veel complimenten. 

 
Het abonnement vanuit de oude Kredo 

loopt niet automatisch door. Wil je de Kredo 
blijven ontvangen, dan moet je je opnieuw aanmelden! Op 
bladzijde 26 in de nieuwe Kredo staat precies hoe dat moet 
en welk prijskaartje eraan hangt. 
Om de voortgang van Kredo te garanderen moeten er 
minstens 400 abonnementen komen. Tot nu toe staat de 
teller op 126. We zijn er dus nog lang niet!	 
Christy van Duijvenboden 
 

Weekenddienst 

Dit weekend heeft ds. Cees Hendriks dienst. In dringende 
gevallen kunt u met hem contact opnemen. 
T. 06-55746410 of E: c.hendriks@pkn-twello.nl 

Activiteiten komende week 

Woensdag 10 april, 14:30 – ontmoetingsmiddag 65+ 

Diensten de komende week 

Donderdag 11 april 
19.00 uur, Het Grotenhuis, Dhr. Egbert Fokkema 
Zondag 14 april 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. E. Schuddebeurs 
 
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via 
www.kerkdienstgemist.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een goede zondag gewenst! 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 18.00 uur aanleveren bij  

dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 
Website: www.pkn-twello.nl 

 Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl 
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