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 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 28 april 2024 –  liturgische kleur: wit 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER             ds. S. v.d. Woude, Warnsveld/Zutphen 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Rina van der Noll 
DIAKEN Wim Telgen. 
LECTOR Joke Bakkenist 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

‘Zing wat je gelooft en geloof wat je zingt’ 
Volgende maand is het 11 jaar geleden dat ons nieuwe, of 
eigenlijk huidige, Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 
uitkwam. Meer dan duizend liederen, nieuw, spannend, 
oud en vertrouwd, staan erin om ons geloof te belijden. 
Zingen wat we geloven, zodat we geloven wat we zingen. 
Maar niets is zo persoonlijk als muziek. Veel liederen uit 
het Liedboek voor de Kerken van 1973 staan nu niet meer 
in ons liedboek. Voor sommigen was dat hoog tijd, voor 
anderen is het eeuwig zonde. En ook in ons huidige 
liedboek staan zoveel verschillende genres dat er, wat dat 
betreft, voor ieder wat wils is, maar ook voor iedereen iets 
waar je absoluut niet van houdt. Vandaag is het zondag 
cantate, vernoemd naar psalm 98, de psalm van de zondag, 
waarin staat: ‘’Zing voor de Heer een nieuw lied’’. Het leek 
mij dan ook passend om vandaag eens stil te staan bij onze 
stem en muziek, in relatie tot ons geloof.  
In ons dagelijks leven beschouwen we muziek vaak als een 
vorm van entertainment, een manier om onze emoties te 
uiten of gewoon iets om ons bezig te houden. Maar in de 
christelijke traditie is muziek ook altijd een krachtig middel 
geweest tot geestelijke verrijking en spirituele verheffing, 
een manier om ons te verbinden met God. Waarom is 
samen zingen voor velen toch zo belangrijk? Wat is de 
betekenis van deze kunstvorm? 
ds. Stijn van der Woude 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Zie liturgie 

BBllooeemmeenn  

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 
enkele leden van onze gemeente. 
                                                               

Wil jij één van de bossen bloemen 
bezorgen? Neem dan even contact op 
met de ouderling van dienst: Rina van 
der Noll  T. 06 274 187 10 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

• Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 
daarvoor bestemde collecte zakken. 

• U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de 
geplande doelen. 

Eerste collecte Stichting Desta 
 Bankrek. NL85 RABO 0377 283 711 
 o.v.v Stichting Desta 
Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 Bankrek. NL37 RABO 0373 7436 88  
 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 

Twello. 
Uitgangscollecte Fair Climate 
 Bankrek. NL62 INGB 0000 000 456 

Toelichting bij de eerste collecte   
Stichting Desta. 
Terugkijkend op 2023 zijn er veel activiteiten geweest 
binnen KEFF-CoSP in Koka, Ethiopië.  
Er is een aanzienlijk aantal kinderen doorgestroomd en 
daarmee het project uit gegaan. Hierdoor konden in het 
afgelopen jaar 41 nieuwe kinderen het project instromen 
en daarmee een basis voor een goede toekomst krijgen. 
Ondersteuning heeft plaatsgevonden middels voeding, 
medicatie en onderwijs. En ook is de bibliotheek van het 
OVC Center weer aangevuld.  
Mede dankzij jullie sponsoring is deze ondersteuning 
mogelijk gemaakt, waarvoor heel hartelijk dank!  

 
 
Toelichting bij de uitgangscollecte 
Fair Climate 
Onze missie 
Wij willen aantonen dat de CO₂-markt op een eerlijke en 
effectieve manier ten goede kan komen aan mensen die 
het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van 
klimaatverandering. Degenen met de grootste CO₂-
voetafdruk investeren in CO₂-reductie projecten met een 
grote sociale impact die voldoen aan de eisen van de Gold 
Standard en/of de Fairtrade Climate Standard.  
 



 

 

Onze visie 
Wij streven naar een eerlijk klimaat: een wereld waarin 
degenen die het meest bijdragen aan klimaatverandering 
investeren in projecten voor CO₂-reductie. Deze projecten 
komen ten goede aan mensen die het meest kwetsbaar zijn 
voor de gevolgen van klimaatverandering 
Ons doel is om vóór 2025 - samen met onze partners - 
schonere kookoplossingen te bieden voor een half 

miljoen mensen en een half miljoen bomen te planten, 
waarmee een miljoen ton CO₂ gereduceerd wordt. 

OOnnttmmooeettiinngg  

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in 
gebouw Irene. 

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn  

DDee  ppooppppeennssppeelleerr  vvaann  WWaarrsscchhaauu,,  22  mmeeii  1199..3300  uuuurr..  

Op 2 mei, 19.30 uur komt Trio Wilde Eend naar de 
Dorpskerk in Twello met de voorstelling “De poppenspeler 
van Warschau”. De voorstelling is gebaseerd op een 
grotendeels waargebeurd verhaal over de joodse tiener 
Mika Hernsteyn, die probeert te overleven in het getto van 
Warschau. In een oude jas van zijn opa vindt hij enkele 
handpoppen en ontdekt zijn verborgen talent. Met zijn 
poppenspel biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar 
ook troost en hoop. De vertelling krijgt nog meer kleur door 
de ontroerende Oost-Europese melodieën en liedjes. Zie de 
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=aPEuYzWOppY.  
We hebben Trio Wilde Eend bewust uitgenodigd in de tijd 
dat we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
gedenken en stil staan bij de kostbare vrijheid. Daar voegt 
zich in deze tijd ook de oorlog tussen Israël en Gaza bij, die 
helaas ook leidt tot meer antisemitisme in onze 
samenleving. Daarover schrijft Gottfrid van Eck: “Het is een 
verhaal over de oorlog, maar vooral tégen de oorlog. Het 
draait om de menselijkheid in extreme situaties. Kunnen we 
die nog ontdekken? De voorstelling is blijvend actueel, 
helemaal gezien de oorlogen in Oekraïne en de 
Gazastrook.” 
Weet je van harte uitgenodigd. De voorstelling is geschikt 
voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. 
Ds. Menno Valk 

BBllooeemmeennggrrooeett  mmeett  PPiinnkksstteerreenn  

De werkgroep ZWO  gaat ook dit jaar weer een 
bloemenactie organiseren en wel op 18 mei; de zaterdag 
voor Pinksteren. Aan de bloem is een kaartje bevestigd met 
de gegevens van de Dorpskerk  met de uitnodiging daar 
eens te komen kijken. In een zondagsdienst of zomaar eens 
als de kerk open is. Tevens staat erop dat onze kerk de 
ontvanger gezegende Pinksterdagen wenst.  

Men kan de bloem zelf houden maar wordt uitgenodigd de 
bloem door te geven aan iemand die wel wat aandacht kan 
gebruiken.  
Het doel van deze actie is om ons als kerken zichtbaar te 
maken in Twello en verbindingen te leggen, ook met niet 
kerkelijke mensen. Door de vraag de bloem door te geven 
vindt op een andere plek misschien ook een mooi contact 
plaats!! 
Wie wil meehelpen om de bloemen uit te delen?  
We beginnen om 11.00uur en het is een uurtje “werk”.  
Na afloop drinken we samen koffie en kunnen we 
ervaringen delen. 
Opgeven kan via zwo@pkn-twello.nl   of spreek één van ons 
aan. 
Hopelijk wil weer een aantal mensen helpen om van deze 
mooie actie een succes te maken. 
De werkgroep ZWO, Wim Telgen en Mieke Koers 

WWeeeekkeennddddiieennsstt  

Dit weekend (27, 28 april) heeft Rina van der Noll dienst. In 
dringende gevallen kunt u contact opnemen.  
T. 06 274 187 10 of E: scriba@pkn-twello.nl 
 
 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 2 mei 2024 
19.00 uur, Het Grotenhuis, pastor H. de Jong. 
Zondag 5 mei 2024 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk. 
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via 
www.kerkdienstgemist.nl.  
 
 

EEeenn  ggooeeddee  zzoonnddaagg  ggeewweennsstt!!  
 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag  18.00 uur aanleveren bij  
dkn@pkn-twello.nl 

Website: www.pkn-twello.nl 
 Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl 
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