
 
 

 

D o r p s k e r k - N i e u w s  
 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 3 maart 2024 – 3e zondag van de 40 dagen - liturgische kleur: paars 

 

Bij de dienst 

Aan deze dienst werken mee 

VOORGANGER             ds. E. J. Jonker, De Bilt 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Mattheijs Pleijter    
DIAKEN Carel Diekerhof  
LECTOR Joke Bakkenist 
KOSTER Paul van der Noll 

Vooraf 

In de dienst van zondag 3 maart 2024, de derde zondag in 
de 40-dagen tijd, staan we stil bij het verhaal van de 
profeet Elisa die een vrouw in nood helpt (2 Koningen 4: 1 
t/m 7). In opdracht van Elisa verzamelt de vrouw allerlei 
kannen en kruiken van buren en giet ze de waardevolle olie 
over, totdat de kruiken op zijn. We denken na over de 
betekenis van kruiken én of wij zelf een kruik hebben die 
andere mensen helpt. Hopelijk tot zondag!  
ds. Ewoud Jonker 

Orde van dienst 

Zie liturgie. 

Symbolisch Bloemschikken 

Het thema van de Veertigdagentijd is:  Ga mee! Samen 
getuigen van geloof , hoop en liefde. 
De teksten komen uit Jeremia. De profetieën van Jeremia 
zijn vaak donker van het oordeel, een oordeel wat ook hem 
treft. Dit staat niet op zichzelf maar is gericht op een nieuw 
begin. 
Het is wegdoen, opruimen om ruimte te maken voor iets 
nieuws. Het gaat de komende tijd over het kruis met oog 
op opstanding en een nieuw leven. 
In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. 
 
De schikking heeft als basis een bolvorm die symbool staat 
voor het leven op aarde. 
De bol is in het begin donker en wordt gedurende de 
Veertigdagentijd groener: het licht dringt door. 
  
3de zondag van Veertigdagentijd.    Jeremia 26: 1-19 
‘Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke 
praktijken breken’ 
 
Jeremia moet namens God het volk oproepen te breken 
met hun kwalijke praktijken. 

Maar het volk wil niet zien en niet luisteren. Gelukkig zijn 
er rechters die zien dat het de woorden van God zijn. Komt 
het toch goed?  
De bloemen van de primula zijn de ogen waar het licht niet 
in weerkaatst.  
De bol wordt groener en de takjes reiken naar de hemel.  
 
 

Bloemen 

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 
enkele leden van onze gemeente. 
 

 
Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan 
even contact op met de ouderling van dienst Mattheijs 
Pleijter, tel 06 224 170 80. 
 

Inzameling van onze gaven 

• Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 
daarvoor bestemde collecte zakken. 

• U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de 
geplande doelen. 

 
Eerste collecte Libanon, predikanten opleiden voor 

het midden-oosten. 
 Bankrek.  NL89 ABNA 0457 457 457 
 o.v.v. voorjaarszending. 
Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 Bankrek.  NL10 RABO 0373 7436 88 

tnv CvK Protestantse Gemeente 
Twello 

Uitgangscollecte Diaconaal werk.. 
 Bankrek.  NL14 RABO 0362 858 470 
 
Toelichting bij de eerste collecte 
Libanon, predikanten opleiden voor het midden-oosten. 
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale 
functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet 
leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. 



 

 

Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de 
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar 
Libanon en werkt er als theologiedocent en 
studentenpastor. 
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en 
kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar 
hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te 
gaan en deze op te bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers 
en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing, zijn er 
cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden 
uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in 
Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het 
Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en 
getuigenis.  
Met je gift in de collecte steun je via het programma 
Zending van Kerk in Actie het werk van Wilbert Saane aan 

de theologische opleiding in Beiroet. Van harte 
aanbevolen! 

 

Ontmoeting 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in 
gebouw Irene. 

Omzien naar elkaar 

Zieken 

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het 
ziekenhuis. 
 
 

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als 
je ziek of alleen bent, veel waard! Wij stellen het erg op prijs 
als u ons op de hoogte stelt van ziekenhuisopname e.d. 
 

Overige berichten 

Voorstellen ambulant predikant ds. Cees Hendriks. 

Wie ben je? Ja wat zeg je dan? Meestal 
beginnen mensen met hun werk. Maar dat 
BEN je natuurlijk niet. Ik ben vriendelijk, 
verbindend, toegankelijk en heb 
belangstelling voor mensen. Ik ben 65 jaar. 
Ruim veertig jaar ben ik getrouwd met 
mijn jeugdliefde Willemien. Wij ontvingen 

vijf kinderen waarvan wij er twee na korte tijd weer 
moesten teruggeven aan onze Schepper. Inmiddels zijn er 
ook twee kleinzonen waar wij heel erg van genieten en God 
dagelijks voor danken. Ik ben dus ook echtgenoot, vader en 
opa. Het geloof en de liefde voor de kerk heb ik van mijn 
beide ouders meegekregen. 
 
Na een studie economie heb ik op zaterdag theologie 
gestudeerd naast een fulltime baan in de financiële wereld. 
Mijn laatste functie was regiodirecteur Instellingen. In 2017 
heeft het moderamen van de synode van de Protestantse 
Kerk mij als interim predikant beroepen waardoor ik 
bevestigd kon worden als predikant. Inmiddels heb ik zo’n 
vijftien uiteenlopende opdrachten mogen uitvoeren. Ik ben 
lid van In Between, het keurmerk van interim predikanten. 
Middels studiedagen en intervisie wordt kennis en ervaring 
op peil gehouden.    
 
Naast een maatschappelijke baan ben ik altijd actief 
geweest in de kerk. Al jong als kosterszoon, later als 
ouderling en in verschillende bestuurlijke en 
toezichthoudende functies (o.a. Leger des Heils, Stichting 

Kerkelijk Geldbeheer en Timon Jeugdzorg) waarbij ik vaak 
naast het levensbeschouwelijke het financiële onderdeel 
voor mijn rekening neem en / of voorzitter ben.   
 
De komende periode hoop ik met velen van u kennis te 
maken. Het leven te delen door met elkaar te spreken van 
hart tot hart. Ik nodig u uit ook zelf het initiatief te nemen 
tot gesprek. Ik ben bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 
55746410 en via email c.hendriks@pkn-twello.nl   
Onder de zegen van God hoop ik op een goede tijd bij de PG 
Twello. 
Ds. Cees Hendriks        

Kom in actie voor Voedselbank Deventer. 

De landelijke voedselbanken ontvangen steeds minder 
producten om een goed gevuld voedselpakket samen te 
stellen voor hun klanten.  Samen met de diaconie van 
Terwolde-de Vecht organiseren wij van zaterdag 2 tot en 
met 17 maart een extra inleveringsactie.  
Het winkelwagentje staat op zondagen tijdens de 
actieperiode in de entree van de kerk en overige dagen in 
het Stilte centrum. Laten wij er een geslaagde actie van 
maken en de voedselbank verblijden met minstens één 
overvolle winkelwagen.  
Suggestie van de voedselbank voor de producten: 

• Vlees of vis in blik (bv. Knakworst, leverpastei, 
tonijn) 

• Pasta, rijst, couscous, mie en pastasaus 

• Jam, pindakaas, hagelslag en honing 

• Maaltijdsoep in blik of pak 

mailto:c.hendriks@pkn-twello.nl


 
 

 

• Houdbare melk  (gesteriliseerd)  

• Koffie en thee 

• Shampoo, deodorant, tandpasta 

• Wasmiddelen (vloeibaar of poeder) 

• Luiers maat 6 
Inleveren op 
Zaterdag 2 en 9 maart van 10:00 tot 14:00 uur, in het Stilte 
centrum 
Zondag 3, 10 en 17 maart voorafgaand aan de dienst, 
entree van de kerk 
Maandag t/m woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 17:00 
uur, in het Stilte centrum (wekelijks) 
Bij voorbaat onze dank,  
Diaconie 

Dankjewel-avond voor iedereen -  oproep(2)  

Op de vorige oproep heeft niemand gereageerd; daarom 
nogmaals: Ieder voorjaar wordt er in onze 
kerkgemeenschap een dank-je-welavond georganiseerd. 
Gezien het feit dat er heel wat werkzaamheden aan 
verbonden zijn en de kerkenraad onderbezet is, zoeken we 
vrijwilligers om deze avond te organiseren. Er zijn 3 á 4 
vrijwilligers nodig. De datum kan in overleg nader bepaald 
worden. 
Geef je op, zodat deze, altijd weer gezellige avond, ook dit 
jaar doorgang kan vinden.  
Dat kan via email: voorzitter@pkn-twello.nl of per telefoon 
of app: 06 23122258; graag uiterlijk 1 maart a.s. 
Christy van Duijvenboden, vz 

Kredo abonnement gaat veranderen.  

Meer informatie hierover op de laatste bladzijde van dit 

Dorpskerk Nieuws. 

Nieuwe kunst “Irene”  

Dit keer hangen er schilderijen van Ineke Weimer - 
Oosterwegel. Zij woont in Zutphen. Zij heeft 2 jaar les gehad 
in Australië en 10 jaar les hier in Nederland. Ze is begonnen 
met acrylverf en daarna overgegaan op olieverf. 
Ze schildert realistisch, minutieus en erg gedetailleerd. 
Kom gerust kijken in "Irene". 
Ans Rossing  

Dienst met Oosterhuis-liederen  

Na de gezamenlijke zangavond in Terwolde op 26 februari 
zal het Oosterhuiskoor uit Apeldoorn o.l.v. Irma Koch 
eveneens meewerken aan de ochtenddienst op 17 maart 
2024 in de Dorpskerk in Twello. Net als de avond gaat deze 
dienst uit van de Protestantse Gemeenten van Terwolde en 
Twello. 
In de Veertigdagentijd voor Pasen zijn we betrokken op de 
weg die Jezus is gegaan en die hem aan een kruis bracht. 
Een tegendraadse weg, net als die van de recent vermoorde 
Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Een weg die alles 

met geloof en met de roep om recht te maken heeft. In de 
Bijbel wordt deze weg aangeduid met het beeld van de 
graankorrel, die in de aarde sterft en juist zo vrucht draagt. 
Rond dit geheim en die roep om recht cirkelen ook de 
liederen van de vorig jaar overleden dichter en liedschrijver 
Huub Oosterhuis. Met het koor zingen we bekende en 
minder bekende liederen van hem. Weet je van harte 
welkom in deze dienst, die om 10.00 uur begint. 
Ds. Menno Valk 

Agenda  

Eindelijk volwassen 
Hoe om te gaan met de ‘tweede levenshelft’? Geloof je in 
het ideaal van de leeftijdloze oudere? Of zie je ouderdom 
vooral als verval? Waar het eerste beeld een illusie 
verkoopt, is het tweede een domper. Emeritus hoogleraar 
Ethiek aan de PThU, Frits de Lange, geeft een eigenwijs 
derde scenario: de wijze oudere. In de tweede levenshelft 
leren we onszelf beter kennen en relativeren. Dat helpt je 
om met meer compassie naar de wereld te kijken, je in te 
spannen voor toekomstige generaties en minder bang zijn 
om te sterven.’ De Lange wil zo een voorstel doen voor een 
ander ‘script’, dat helpt om er zin in te krijgen. 
Over bovenstaande komt hij een muzikale lezing houden op 
dinsdag 19 maart 19.30 uur in de Dorpskerk. De lezing 
wordt afgewisseld met eigenwijze en ontroerende songs 
over wijsheid en ouderdom, gezongen door Eessa Frieman 
en begeleid door de Lange op de gitaar. Entree: gratis, maar 
een bijdrage aan het einde van de lezing wordt op prijs 
gesteld. 
Ds. Menno Valk 

Vakantie 

Van 2 t/m 11 maart heb ik een week vakantie. In dringende 
gevallen kun(t) u/je terecht bij onze ambulante predikant, 
Cees Hendriks (c.hendriks@pkn-twello.nl en 06-55746410). 
Fijn, dat hij beschikbaar is om ons als gemeente bij te staan! 
Ds. Menno Valk 

Weekenddienst 

Dit weekend (2 – 3 maart) heeft ds. Cees Hendriks dienst. 
In dringende gevallen kunt u contact opnemen.  
T 06 557 46 410 of E: c.hendriks@pkn-twello.nl  

Diensten de komende week 

Donderdag 7 maart 
19.00 uur, Het Grotenhuis, pastor H. de Jong. 
Zondag 10 maart 
10.00 uur, Dorpskerk, ds.Johan Weijenberg, Harfsen. 
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via 
www.kerkdienstgemist.nl.   
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Kredo abonnement gaat veranderen 
 
Het Kredo abonnement gaat veranderen. Let op: ook als je een abonnement had op Kredo, moet je nu een 
nieuw abonnement afsluiten als Kredo wilt blijven ontvangen. 
 
Er komt een keuze uit drie abonnementen (bedragen zijn per jaar): 

1. Digitale versie (per e-mail) € 5,00 
2. Papieren uitgave voor abonnees in Twello (wordt bezorgd door vrijwilligers) € 15,00 
3. Papieren uitgave voor abonnees buiten Twello (wordt verstuurd per post) € 20,00 

 
Het abonnement gaat in op 1 januari van het jaar en loopt automatisch elk jaar door, totdat het opgezegd wordt. 
Opzegging is altijd per 1 januari van het volgende jaar. 
 
De betaling van het abonnement kan alleen met een incasso. De incasso zal begin januari plaatsvinden. De 
incasso voor 2024 vindt later dit jaar plaats, zodra alle nieuwe abonnementen verwerkt zijn. 
 
Wil je Kredo (blijven) ontvangen sluit dan nu een abonnement af. 
Stuur een e-mail naar kredo-abonnement@pkn-twello.nl  en vermeld de gegevens zoals in het formulier 
hieronder. 
Je kunt ook het formulier invullen en inleveren bij het Kerkelijk bureau. 
 

Formulier abonnement Kredo Protestantse Gemeente te Twello 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Bankrekening IBAN  

E-mailadres  

Registratienummer (indien bekend)  

Keuze abonnement o Digitaal per e-mail € 5,00 
o Papieren uitgave in Twello € 15,00 
o Papieren uitgave buiten Twello € 20,00 

 

Gaat akkoord met automatische incasso  

Datum  

Handtekening  
 

 
Heb je nog vragen over het abonnement stuur dan een mailtje naar kredo-abonnement@pkn-twello.nl 
Laurens Potters, penningmeester CvK 
 
 

Een goede zondag gewenst! 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag  18.00 uur aanleveren bij  

dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 
Website: www.pkn-twello.nl 

 Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl 
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