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De wekelijkse zondagsbrief 
Zondag 3 mei 2026 – liturgische kleur: wit 

 
 

Bij de dienst 
Aan deze dienst werken mee 
Voorganger ds. Ary Braakman  
Organist Sandra de Bruin  
Violiste Florine Braakman 
Ouderling Rina van der Noll 
Diaken vacant 
Lector Dick Wieske 
Koster Paul van der Noll 
 

Vooraf 
De liturgie van vanmorgen is een beetje een 
allegaartje; er zou misschien beter recht gedaan 
hebben kunnen worden aan de liturgisch zo 
uitdagende benaming van deze zondag: Cantate. 
 
Willem Barnard, de grote liturg, heeft het in een van 
zijn boeken zo gezegd: “Als wij zingen, lofzingen, Hem 
eren al zingende (niet omdat we adem over hebben, 
maar om op adem te komen, omdat we adem tekort 
hebben), … dan is dat verkondigen van de 
toekomende dingen, dat zingen” (Binnen de tijd, 
p.136). Dus het is niet zomaar een ochtendje lekker 
zingen, alsof het een zangdienst zou zijn met 
kerkelijke tophits. Dat hebben wij ervan gemaakt, in 
onze onuitroeibare neiging om de kerkdienst te 
moderniseren en verpopulariseren, in de hoop 
aansprekender te zijn. Nee, het gaat om serieuze 
zaken. 
 
De lezingen van deze zondag maken dat duidelijk. In 
de eerste brief van Petrus wordt de gemeente 
opgeroepen zich “bij Christus te voegen”, kortom: 
serieus werk te maken van een waardig bestaan. En 
de evangelist Johannes heeft de woorden van Jezus 
genoteerd, dat Hij is “de weg, de waarheid en het 
leven.” Weliswaar is God als een huis met vele 
kamers, maar om dat huis binnen te gaan, moet men 
zich oriënteren op Jezus.  
Een hele uitdaging dus weer, zo’n eredienst. Maar dat 
moet ook. Daarom zijn we ook naar de kerk gekomen, 
om uitgedaagd te worden en op adem te komen. 
Ds Ary Braakman  
 

Orde van dienst 
Zie de liturgie. 
 

Bloemen 
De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken 
van verbondenheid van ons allen naar enkele leden 
van onze gemeente. 
 
Op de bloemenkaart kun je voor of na de dienst je 
naam schrijven.  
 
Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem 
dan even contact op met de ouderling van dienst:  
Rina van der Noll, T. 06 - 27418710 . 
 

Inzameling van onze gaven 
• Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 

daarvoor bestemde collecte zakken. 

• U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan 
de geplande doelen. 

• U/jij kunt de collectes digitaal ondersteunen, door 
het scannen van onderstaande QR code. Op de 
dag van de dienst (van 00.00 tot 23.59 
uur) staan de collectes klaar. 

 
Eerste collecte Myanmar noodhulp 
 Bankrek.  NL89 ABNA 
0457 457 457 
 Kerk in actie, o.v.v. noodhulp mei 
Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 Bankrek. NL10 RABO 0373 7436 88 
 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
  Twello 
 
Toelichting bij de eerste collecte 
Myanmar,  
kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht. 
Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt 
het geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer 
dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. 
In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-
kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, 
getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. 
Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in 
de hele grensstreek krijgen mensen onder 
meer medische zorg en fysiotherapie, hulp bij 
bevalling en gezondheidsvoorlichting om ziektes als 
malaria tegen te gaan.  



 
 
Wat betekent 
dit project 
voor baby Wi 
Zin Li? 
“Ik noem haar 
Wi Zin Li,” 

zegt moeder Saw terwijl ze haar slapende dochter 
heen en weer wiegt in haar armen. “Dat betekent 
‘bloemachtig licht’.” Saw moest haar dorp in 
Myanmar ontvluchten vanwege zware gevechten 
tussen leger en rebellen. “Hier in Thailand zijn we 

veilig, maar illegaal. Papieren aanvragen is niet 
mogelijk. Dat kan alleen met een Thais 
geboortebewijs,” legt Saw uit. Daarom 
regelt de kliniek geboortepapieren voor 
nieuwgeborenen als Wi. Daarmee krijgt ze een 
tienjarige verblijfsvergunning en in de toekomst een 
Thais paspoort. “Ik wil dat mijn dochter kan 
studeren en een beter leven krijgt dan wij.”  
 

Ontmoeting 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom 
in gebouw Irene. 

 

Overige berichten 
 

Chauffeur gevraagd voor kerkdiensten 
Beste gemeenteleden, 
Tine en ik hebben, zoals jullie weten, begin 
december vorig jaar een zwaar auto-ongeluk 
gehad. De oorzaak is dat ik onwel werd. 
Tine is verreweg het meest getroffen wat 
verwondingen betreft, maar haar revalidatie is 
stapje voor stapje gaande. Ik had een 
hoofdhuidwond en een verbrijzelde pols; de huid 
bovenop mijn hoofd is genezen en voor de pols 
krijg ik therapie. God heeft ons leven willen sparen, 
hier zijn wij intens dankbaar voor. En dan ook nog 
zonder hersenletsel. Wel heb ik een rijverbod 
gekregen, voorlopig voor een jaar. 
  
Chauffeurs gevraagd voor vervoer naar 
kerkdiensten. 
Ik ben dankbaar en blij dat ik nu weer in staat ben 
in kerkdiensten voor te gaan. Maar ik heb een 
chauffeur met auto nodig. De diensten zijn 
hoofdzakelijk in de regio.  Er is één uitzondering, zie 
het schema hieronder. Ook leid ik eens in de 2 of 3 
weken weer een viering in De Open Hof in 
Kampen. In deze kerk verblijft de familie 
Babayants nu al meer dan 530 dagen. Door 24 uur 
(dag en nacht) kerkdiensten te houden wordt 
uitzetting tegengegaan. Het gezin is in totaal al 13 
jaar in Nederland en de kinderen zijn hier 
geworteld. 
  
Data en plaatsen t/m 5 juli 
Voor de volgende zondagen wil ik heel graag een 
chauffeur: 
17/5 : Kollumerzwaag (mijn geboorteplaats, een 
ZWO- dienst) 
24/5 (Pinksterzondag): Goede Herderkerk 
Oldebroek. 

7/6: PKN Dieren/Spankeren. 
21/6: PKN De Krim. 
5/7: Randerode Apeldoorn: Oecumenische viering. 
 
De Kerkasieldiensten in De Open Hof in Kampen 
zijn altijd door de week van 14.00-16.00 uur. 
Datums: 5 /5, 19/5, 8/6, 29/6, 15/7 
Ook voor deze dagen zoek ik dus een chauffeur. 
 
Aanmelding en details 
Mag ik jullie vragen mijn chauffeur te zijn naar één 
of twee van genoemde plaatsen en data? 
Graag zo gauw mogelijk contact zodat ik een 
overzicht kan maken! Reuze bedankt!  
Mijn telefoonnummer: 06 8334 6175.  
E-mail: egbertfokkema@kuiperserf.nl. 
hartelijke groet,  Egbert 
 

Werktijden ds. Ary Braakman 
Ds. Ary Braakman heeft als werkdagen: Maandag,  
woensdag (hele dagen) en donderdagmorgen. 
  

Weekenddienst 
Dit weekend (2-3 mei) heeft ds. Cees Hendriks 
dienst. In dringende gevallen kunt u contact 
opnemen.  
T. 06-55746410 of E. c.hendriks@pkn-twello.nl . 
 

Diensten de komende week 
Donderdag 7 mei 
19.00 uur, Het Grotenhuis, Pastor R. Pragt 
Zondag 10 mei 
10.00 uur, Dorpskerk, Ds. B. Stigter 
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te 
beleven via www.kerkdienstgemist.nl.

mailto:egbertfokkema@kuiperserf.nl
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http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Een goede zondag gewenst! 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 18.00 uur aanleveren bij 
dkn@pkn-twello.nl 

Website: www.pkn-twello.nl 
Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl 
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