
Inzamelingen in de maand oktober 2024. 
 

Datum 1e inzameling Eindinzameling 

6 Israël, jongeren bouwen aan een cultuur 

van vrede. 

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten 
elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, 
zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan 
naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is 
weinig aandacht voor conflictoplossing en een 
gedeelde samenleving. 

De organisatie Sadaka-Reut organiseert 
gezamenlijke activiteiten op middelbare 
scholen en universiteiten. Jongeren van 
verschillende nationaliteiten gaan samen in 
gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen 
verhalen over elkaars geschiedenis en 
ontdekken dat onderling begrip veel verschillen 
kan overbruggen. 

 
 

 

 

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks 

overmaken naar: 

Bankrek.   NL89ABNA 0457 457 457 

o.v.v.  collecte Israëlzondag 

 

 

Diaconaal werk. 
 
Bankrekening Diaconie: 
NL14RABO 0362858470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



13 Meester Geertshuis Deventer. 
Iedere week organiseren wij diverse 
activiteiten. Hiervoor werken we met een vaste 
agenda. We ontmoeten je graag in ons huis. 
 

In deze tijd waarin van alles gebeurt en in 
beweging is, en mensen druk zijn met werk en 
met zichzelf, is het goed om af en toe even stil 
te staan en tot rust te komen. Daarbij kan 
christelijke meditatie behulpzaam zijn. 
 
Christelijke Meditatie is een heel oude vorm, 
die vooral in kloosters en bij kluizenaars vanaf 
de vroegste eeuwen van het christendom werd 
gepraktiseerd. In de huidige tijd denken we bij 
meditatie al gauw aan oosterse vormen zoals 
zen. Maar er bestaat ook een oecumenische, 
christelijke persoonlijke verdieping naast 
kerkdiensten en andere activiteiten. De 
belangrijkste vorm van christelijke meditatie 
werkt met Bijbelteksten en teksten van onder 
andere Augustinus en Etty Hillesum. De 
meditatie gebeurt in groepsvorm om elkaar te 
ondersteunen. 

De meditatie wordt geleid door Hans Kerklaan, 
gepensioneerd pastor en presentiewerker. Is 
Hans afwezig, dan neemt een van de andere 
deelnemers de leiding. 

 
 
 

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks 
overmaken naar: 
Bankrek.   NL63RABO 0348 7289 56 
 
 
 

 
 

Diaconaal werk. 
 
Bankrekening Diaconie: 
NL14RABO 0362858470 
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Indonesië, kerk versterkt werk en positie 
van boeren. 

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. 
Daarom collecteren we op zondag 20 
oktober voor een beter leven voor boeren 
en hun gezinnen in Indonesië. 

Het valt niet mee om boer te zijn op het 
Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren 
zijn arm omdat hun grond niet genoeg 
oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om 
door grote bedrijven of door de overheid 
van hun land verdreven te worden. Met 
steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze 
boeren bij het overstappen op duurzame 
landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en 
kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij 
voor hun rechten kunnen opkomen. 

 

 

 

U kunt uw bijdrage eventuaal rechtstreeks 
overmaken naar:                                          
Bankrek.  NL89ABNA 0457 457 457               
o.v.v.  werelddiaconaat oktober 

 

 

Fair Climate . 
 

Onze missie 

Wij willen aantonen dat de CO₂-markt op een 
eerlijke en effectieve manier ten goede kan 
komen aan mensen die het meest kwetsbaar 
zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. 
Degenen met de grootste CO₂-voetafdruk 
investeren in CO₂-reductie projecten met een 
grote sociale impact die voldoen aan de eisen 
van de Gold Standard en/of de Fairtrade 
Climate Standard.                                           
Onze visie                                                            
Wij streven naar een eerlijk klimaat: een 
wereld waarin degenen die het meest 
bijdragen aan klimaatverandering investeren 
in projecten voor CO₂-reductie. Deze 
projecten komen ten goede aan mensen die 
het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen 
van klimaatverandering.                                  
Ons doel is om vóór 2025 - samen met onze 
partners - schonere kookoplossingen te 
bieden voor een half miljoen mensen en een 
half miljoen bomen te planten, waarmee een 
miljoen ton CO₂ gereduceerd wordt. 

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks 
overmaken naar: 
Bankrek. nr  NL62INGB 0000 000 456 
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Leger des Heils. 

Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet 
voor mensen die helemaal aan de grond zitten. 
Mensen die er alleen voor staan, die zich 
eenzaam voelen en die geen sociaal vangnet 
hebben waar ze op terug kunnen vallen. 

Deze (dakloze) mensen zoeken we actief op 
bijvoorbeeld met onze soepfiets. We bieden ze 
een voedzame warme maaltijd, een luisterend 
oor en proberen ze weer op weg te helpen om 
de juiste hulp te vinden. 

Zorgaanbod: 

Ambulante begeleiding en hulp. 
Maatschappelijke opvang. 
Jeugdhulp en gezinsondersteuning. 
Reclasering. 
Forensische zorg. 
Beschermd wonen. 
Verpleging en verzorging. 
Jeugdbescherming. 
Verslavingszorg. 
Participatie. 
Veldwerk en soepbus. 

 

 
 

U kunt uw bijdrage eventueel  rechtstreeks 

overmaken naar: 

Bankrek. NL72RABO 0707070171 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
   

 

 
                   
 
 

 

 

 

 

 

 


