
Inzamelingen in de maand maart 2025. 
 

Datum 1e inzameling  

2 Egypte.                                                                                                                                    
Huiselijk geweld bestrijden. 

  In Egypte was seksueel en gender  
gerelateerd geweld in de huiselijke kring  
altijd al een groot probleem, maar door de toenemende armoede neemt het alleen  
maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiliger en vredige 
samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien.  
Met steun van Kerk in Actie worden kerkleiders van lokale gemeenten getraind om het 
probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust 
in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.   
We bevelen de collecte van harte bij je aan!  
 
 

 

 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar: 

Kerk in Actie    bankrek. NL89ABNA 0457 457 457                                                                                            
o.v.v. voorjaarszending. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 China. 
Toevluchtsoord voor migranten in nood. 
 

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is 
kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak 
op straat. Anderen worden misbruikt of staan erbij ziekte alleen voor. Zoals bijvoorbeeld 
Sarah uit de Filippijnen. Ze werkte als hulp in de huishouding in Hongkong, maar kreeg 
geen salaris en haar werkgeefster beschuldigde haar van diefstal. De politie verwees haar 
naar Bethune House, waar ze opgevangen werd en juridische hulp kreeg bij de rechtszaak 
die tegen haar was aangespannen. Ook kreeg ze veel steun van andere vrouwen die er 
opgevangen werden. Na tien bange maanden werd Sarah vrijgesproken en kon ze terug 
naar haar gezin. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische 
zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen 
cursussen Engels of computervaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun positie te 
versterken. Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we voor 
dit project in China dat vrouwen een beter leven geeft. Van harte aanbevolen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar: 

Kerk in Actie   bankrek. NL89ABNA 0457 457 457                                                                                            
o.v.v. zending maart. 
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Hospices Stedendriehoek  ( Apeldoorn, Deventer en Zutphen). 

 

In Apeldoorn, Zutphen en Deventer zijn hospices gevestigd. Zij zijn een gastvrij huis voor 
mensen in de laatste fase van hun leven. 
De professionele zorg wordt verleend door de eigen arts of door de huisartsen uit de 
omgeving, en door een vast team van verpleegkundigen. Palliatieve zorg vormt een 
essentieel onderdeel van deze zorg. 

Goede zorg in de terminale levensfase is ons uitgangspunt, op een wijze die past bij de 
gast en zijn naasten en recht doet aan hun wensen. 
De hospices ontvangen slechts in beperkte mate een vergoeding van de overheid voor de 
kosten van levensonderhoud en huisvesting. Aan de gasten wordt gevraagd zo mogelijk 
een vrijwillige bijdrage te geven voor deze kosten. Dit dekt maar een klein deel van deze 
uitgaven. 
De inzameling van vanmorgen gaat naar dit doel. 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar: 

 
 
Bankrekening Diaconie: 
NL14RABO 0362858470 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

 



23 Moldavië. 

Kerken geven kinderen een toekomst.                                                                                                 

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 
Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in 
alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun 
school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik.   
Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Hun goed opgeleide vrijwilligers vangen 
de kinderen op in de 45 dagcentra van kerken. Hier krijgen 1400 kinderen 
huiswerkbegeleiding, een maaltijd en bijbellessen. Ook kunnen ze meedoen aan sport- en 
spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een 
liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Help je mee?   
Met jouw gift aan het programma werelddiaconaat van Kerk in Actie geef je kinderen in 
Moldavië de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Van harte aanbevolen!  
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                          

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar: 

 

Kerk inActie   Bankrekening NL89ANBA 0457 457 457 

o.v.v.  werelddiaconaat maart. 

 

 

 

 



30 
 

Colombia.                                                                                                            
Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken. 

    

 

Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken In Bogotá, de hoofdstad van Colombia, 

groeien veel kinderen op in achterstandswijken vol armoede en geweld. In wijkcentra van 

partnerorganisatie FPT vinden zij een veilige plek. Ze kunnen er terecht voor sport en 

spel, ontmoeten er leeftijdsgenootjes en worden gestimuleerd onderwijs te volgen. De 

medewerkers helpen kinderen te begrijpen wat hun rechten zijn en ondersteunen hen bij 

het nemen van de juiste beslissingen om een goede toekomst op te kunnen bouwen, 

zonder criminaliteit en geweld. Ook volgen 45 jongeren er een kookopleiding waar ze 

leren koken met gezonde, Colombiaanse producten en begeleiding krijgen bij het vinden 

van werk of het opzetten van een eigen bedrijf. In een groentetuin op het dakterras van 

FPT worden kruiden en groenten gekweekt. “Dit dakterras is bovendien een oase van rust 

te midden van alle stadsdrukte”, vertelt Veronica, leerling van de kookopleiding. Bij FPT 

leren kinderen en jongeren trots te zijn op wie ze zijn en vertrouwen in zichzelf te hebben. 

Met jouw gift in de collecte geef kinderen in Colombia een kans op een beter leven. Van 

harte aanbevolen! 

 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar: 

 

Kerk inActie   Bankrekening NL89ANBA 0457 457 457 

o.v.v.  werelddiaconaat maart 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   
 
 

 

  

 

 


