
Inzamelingen in de maand november 2025. 
 

Datum 1e inzameling  

2 China, diaconale trainingen voor kerken. 

Kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende regelgeving vanuit de overheid. 
Toch willen ze laten zien dat ze er zijn. Ze zijn bijvoorbeeld actief in de ouderen- en 
gezondheidszorg of de opvang van verslaafden. Steeds vaker richten ze zich op jongeren. Veel 
jongeren kampen met mentale problemen. Kerken leiden voorgangers en jeugdleiders op om 
jongeren hierbij te begeleiden. 

Kerken in China krijgen steeds meer regels opgelegd vanuit de overheid, maar blijven toch 
manieren zoeken om Gods liefde te laten zien. Ze helpen ouderen en zieken, maar richten zich ook 
steeds meer op jongeren die worstelen met psychische problemen. Veel jongeren voelen een 
enorme druk om te presteren in een samenleving die draait om status en succes. Dat leidt tot 
angst, depressie en zelfs tot een stijgend aantal zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie 
vaak echt bevrijdend. Het laat zien dat je niet altijd hoeft te presteren, dat je mag ‘zijn’ in plaats 
van altijd maar ‘moeten’. Steeds meer jongeren bezoeken een kerk, ook als zij door bijvoorbeeld 
familie daarbij worden tegengewerkt. Kerk in Actie ondersteunt een trainingsprogramma waarbij 
kerk- en jeugdleiders getraind worden om jongeren te ondersteunen bij mentale problemen en 
traumaverwerking. Door deze begeleiding via hun kerk krijgen 1200 jongeren weer hoop en 
perspectief. 

 

 

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar: 
  
Bankrek. NL89ABNA 0457 457 457 
o.v.v. najaarszending 
 
 

                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 Zuid-Afrika, Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. 
 

Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De 
helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 
34 jaar is werkloos. 

Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria 

De christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme kinderen en 
jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren ook sociale en 
creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op 
eigen benen kunnen staan. 

Wat betekent dit project voor Breanna?  

Ik ben nu twee jaar bij PEN en weet dat het altijd mijn thuis zal zijn. Van mijn moeder 
mocht ik erheen, omdat ze me met huiswerk helpen. Maar ik kan hier ook over thuis 
vertellen en alle ellende even vergeten. Ik doe dingen die ik nooit eerder gedaan heb, 
zoals kamperen en een filmnacht. Ik heb fijn contact met de leiders van PEN. Zij zijn zelf 
ook door hemel en hel gegaan en toch overeind gebleven. Ik weet nu dat je altijd strijd 
moet leveren in je leven. Je bepaalt zelf of die strijd je afbreekt of opbouwt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt uw bijdrage eventueel  rechtstreeks overmaken naar: 

Bankrek. NL89ABNA 0457 457 457 

t.n.v. werelddiaconaat november 
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Hospices Stedendriehoek  ( Apeldoorn, Deventer en Zutphen). 

 

In Apeldoorn, Zutphen en Deventer zijn hospices gevestigd. Zij zijn een gastvrij huis voor 
mensen in de laatste fase van hun leven. 
De professionele zorg wordt verleend door de eigen arts of door de huisartsen uit de 
omgeving, en door een vast team van verpleegkundigen. Palliatieve zorg vormt een 
essentieel onderdeel van deze zorg. 

Goede zorg in de terminale levensfase is ons uitgangspunt, op een wijze die past bij de 
gast en zijn naasten en recht doet aan hun wensen. 
De hospices ontvangen slechts in beperkte mate een vergoeding van de overheid voor de 
kosten van levensonderhoud en huisvesting. Aan de gasten wordt gevraagd zo mogelijk 
een vrijwillige bijdrage te geven voor deze kosten. Dit dekt maar een klein deel van deze 
uitgaven. 
De inzameling van vanmorgen gaat naar dit doel. 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar: 

 
 
Bankrekening Diaconie: 
NL14RABO 0362858470 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 Nederland, pastoraat bij rouw en gedachtenis. 

 

Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn. Het betekent: meeleven met 
elkaar, aandacht geven aan de ander, zorg bieden, niet alleen binnen de muren van de 
kerk, maar juist ook daarbuiten. De Protestantse Kerk ondersteunt vele vormen van 
pastoraat: in de scheepvaart, gevangenissen, ziekenhuizen, bij studenten, en in talloze 
lokale gemeenten. Ook in momenten van rouw en verlies speelt pastoraat een belangrijke 
rol. Steeds vaker stellen kerken hun deuren open voor mensen uit de wijk of het dorp, die 
iemand verloren hebben en behoefte hebben aan een plek van stilte, herinnering en 
troost. Dan wordt de kerk een plek waar verdriet gedeeld mag worden, waar lichtjes 
ontstoken worden voor geliefden, en waar woorden klinken van hoop – ook voor wie het 
geloof misschien niet kent of verloren is. Een predikant vertelt: “We organiseerden een 
avond waarop iedereen uit het dorp een kaarsje kon aansteken voor een overleden 
dierbare. Er kwamen veel meer mensen dan we hadden verwacht – sommigen stonden in 
tranen. Voor hen was onze kerk die avond een plek van troost en verbondenheid. Het liet 
ons zien hoe belangrijk het is om er te zijn, juist in het verdriet.” Dit is het hart van 
pastoraat: aanwezig zijn, luisteren, meeleven. In de hectiek van het leven biedt de kerk 
een moment van rust, aandacht en nabijheid, voor iedereen die dat nodig heeft. Daarom 
is dit een waardevol en hartverwarmend collectedoel dat we van harte aanbevelen. Want 
door pastoraat te ondersteunen, helpen we de kerk om te blijven doen waar ze het 

verschil maakt: een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde.  

             
 

 

 

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar: 
  

Protestantse Kerk Bankrek. NL10ABNA 0444 444 777 

o.v.v. pastoraat november. 

 

  

 

 



 
30 

Rwanda, kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden. 

 

Vandaag collecteren we voor kinderen in Rwanda. Rwanda is een klein dichtbevolkt 

heuvelachtig land in Oost-Afrika. Misschien kennen we het nog uit het nieuws: in 1994 

vond daar een genocide plaats. Buren gingen elkaar te lijf. We weten zelf hoe lang onze 

eigen oorlog nog in ons geheugen gegrift zit. Zoiets is niet zomaar vergeten en vergeven. 

Er is nog lang veel onderling wantrouwen. Heel lang probeerde de moeder van Mariya 

Josee zelf haar problemen op te lossen. Moeder en dochter waren beiden besmet met het 

hiv-virus. Dat vertel je niet zo makkelijk aan anderen.  

 

Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor het werk van de Rwandese organisatie 

Mwana Ukundwa, wat “Geliefd kind” betekent. Opgericht door een vrouw die de 

genocide overleefde en besloot iets te doen voor kinderen, die toen wees werden. 

Tegenwoordig zet deze organisaties zich ieder jaar in voor 1300 kwetsbare kinderen en 

hun verzorgers. Kinderen zoals de 13-jarige Mariya Josee. Haar moeder kon zich 

aansluiten bij een zelfhulpgroep. Ze kreeg hulp om in een beter huis te wonen met een 

tuintje waar ze groenten kon verbouwen. Mariya Josee kan weer naar school en ontmoet 

in het weekend een groep kinderen die ook met hiv besmet zijn. Ze lezen uit de Bijbel, ze 

leert omgaan met haar ziekte, kinderen maken samen plezier. Moeder en dochter staan 

er niet meer alleen voor en krijgen weer meer vertrouwen in de mensen om hen heen. 

 

 

 
 

 

U kunt uw bijdrage eventueel  rechtstreeks overmaken naar: 

Bankrek. NL89ABNA 0457 457 457 

t.n.v. zending november 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   
 
 

 

 

 



  

 

 


