
	

	

		Ik	mag	(niet)	klagen	
	Vanmorgen	 sprak	 ik	 een	 gemeentelid.	Na	een	monter	 begin	 (‘Nee	hoor,	 hele-
maal	geen	last	van	corona’)	kwamen	al	gauw	toch	ook	de	moeiten	met	deze	tijd	
naar	 boven:	 ‘Ik	 overleef.’	 ‘Zo	 jammer,	 dat	 je	 niet	 kunt	 gaan	 en	 staan	 waar	 je	
wilt.’	En	ook	de	Tweede	Wereldoorlog	kwam	ter	sprake.	
Zelf	had	ik	het	er	deze	week	ook	moeilijk	mee.	Meestal	probeer	ik	maar	gewoon	
door	te	gaan.	Je	moet	de	zaken	maar	nemen	zoals	ze	komen.	Maar	zondag	kon	
ik	van	het	slotlied	geen	goed	YouTube	filmpje	vinden	en	bij	het	orgelspel	moest	
ik	mezelf	inhouden	om	niet	te	gaan	zingen.	Een	dag	later	wil	ik	mijn	dochter	ten	
afscheid	een	kus	geven,	maar	bedenk	me:	‘O	nee,	mag	niet,	ze	vormt	een	ander	
huishouden’.	En	weer	een	dag	later	betrap	ik	me	erop	een	gemeentelid	ter	be-
groeting	een	hand	te	willen	geven…	
	
Allemaal	misschien	maar	 klein	 leed	 vergeleken	met	 de	 coronapatiënten	 op	 de	
IC’s	en	hun	familie,	de	mensen	die	hun	baan	of	hun	met	zoveel	inzet	opgebouw-
de	bedrijf	 in	gevaar	zien	komen,	de	ouderen	die	nauwelijks	bezoek	ontvangen,	
de	jongeren	die	online-onderwijs	krijgen	en	nauwelijks	sociale	contacten	kunnen	
aangaan	 met	 anderen,	 zo	 belangrijk	 voor	 hun	 welbevinden	 en	 ontwikkeling.	
Maar	toch…	
	
‘Ik	mag	 niet	 klagen’	 zijn	we	 vaak	 geneigd	 te	 antwoorden	 op	 de	 vraag	 hoe	 het	
met	ons	gaat.	Maar	waarom	zouden	we	niet	mogen	klagen?	In	de	Bijbel	treffen	
we	Job	en	heel	wat	psalmisten	aan	die	zich	met	hun	klacht	tot	God	richten.	Van	
al	 die	 klaagwoorden	 zijn	 die	 van	 Psalm	 88	 misschien	 wel	 het	 zwartst.	 Hij	
schreeuwt	het	uit	tot	‘God,	mijn	redder’	dat	hij	‘door	rampen	bezocht’	wordt	en	
zich	‘een	dode’	voelt.	Dood	ben	je	in	de	Bijbel	niet	alleen	in	het	graf,	maar	ook	in	
gevallen	van	eenzaamheid,	gebrek,	onvrijheid,	geen	perspectief	hebben.	
	
Niet	alleen	roept	de	psalmist	om	hulp,	maar	vraagt	
ook	 ‘Waarom,	 Heer,	 verstoot	 u	 mij?’.	 Gaat	 hij	 er	
vanuit	dat	God	hem	deze	ellende	aandoet?	Of	gaat	
het	de	bidder	meer	om	een	teken	van	Gods	aanwe-

zigheid	in	de	nood	en	ervaart	hij	deze	maar	niet?	
Veel	psalmen	hebben	een	kentering	naar	woorden	van	hoop	en	verwachting.	Maar	
in	Psalm	88	zoeken	we	daar	tevergeefs	naar.	Het	lied	eindigt	in	de	duisternis.	
	
Het	 is	goed	dat	ook	deze	psalm	in	de	Bijbel	staat.	Hoe	velen	beleven	als	deze	psal-
mist	zulke	momenten	van	duisternis	zonder	dat	ze	perspectief	zien?	Niet	iedere	duis-
ternis	wordt	(direct)	opgevolgd	door	een	nieuwe	morgen.	Maar	bij	alle	ongeluk	heeft	
de	psalmist	gelukkig	wel	een	adres	voor	zijn	klacht.	Net	zoals	Huub	Oosterhuis	als	hij	dicht:		

Dan	nog,	klamp	ik	mij	vast	aan	jou,	of	je	wilt	of	niet…	
	
Wie	weet	helpt	zo’n	klacht	om	het	duister	te	kunnen	verdragen	en	om	ondanks	alles	te	verlangen	naar	een		
nieuwe	morgen,	een	dag	waarop	het	leven	je	weer	toelacht.	
	
ds.	Menno	Valk	
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zondag	4	april,	Pasen	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	E.	Rijks	
Organist:	 Henk	Noordman	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

					Diensten	Grotenhuis	–	onder	voorbehoud	
	
					Geen	diensten	in	maart	
	
	
	

zondag	7	maart,	derde	zondag	40-dagentijd	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	W.	Smit	
Organist:	 Henk	Noordman	
	
	

The	Basement	10.30	uur	
Voorganger:	 ds.	M.H.	Valk	
Thema:	 Op	weg	–	maar	waar	

naartoe?	
voor	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd	

online-Kliederkerk		

zondag	14	maart,	vierde	zondag	40-dagentijd	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	E.	Rijks	
Organist:	 Henk	Noordman	
	 	
	 11.30	uur	
Voorganger:	 ds.	E.	Rijks	

Kerk-op-schoot		-	online	viering		
via	kerkdienstgemist.nl	

zondag	21	maart,	5e	zondag	40-dagentijd	
	 Dorpskerk	10.00	uur	

Voorganger:	 ds.	L.M.	van	Prooyen	
Schuurman	

Organist:	 Henk	Noordman	
	

	

zondag	28	maart,	Palmzondag	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	M.H.	Valk	
Organist:	 Henk	Noordman	

	

7	maart	 10.00	uur	 PKN	Wilp	
14	maart	 10.00	uur	 PKN	Terwolde	
21	maart	 10.00	uur	 RK	Sint-Martinuskerk	Twello	
28	maart	 09.30	uur	 PKN	Nijbroek	
04	april	 10.00	uur	 PKN	Wilp	
 

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 
 

De	kerkdiensten	zijn	live	via	internet	mee	te	maken.		
De	opnamen	van	de	diensten	worden	een	aantal	maan-
den	bewaard,	zodat	je	deze	ook	later	kunt	bekijken.	
Ga	hiervoor	naar	kerkdienstgemist.nl	
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Op	 zondag	7	maart	 gaat	 ds.	Wouter	 Smit,	 voor-
malig	predikant	van	Wilp	en	nu	docent	en	domi-
nee	in	Zwolle	voor.	
Ds.	Smit	is	een	goede	bekende	in	ons	midden	en	
we	 hopen	 ook	 nu	 weer	 op	 een	 inspirerende	
dienst	onder	zijn	leiding.	
	
Kliederkerk	–	zondag		
7	maart	
Wat	 zouden	 we	 graag	 klie-
derkerk	houden	in	Irene.	Dat	
we	bij	elkaar	zouden	kunnen	
zijn	 en	 samen	 op	 speelse	 wijze	 met	 een	 Bijbel-
verhaal	 aan	de	gang	kunnen.	Maar	dat	gaat	nog	
even	niet…	
Maar	 gelukkig	 wel	 een	 online-kliederkerk	 voor	
alle	kinderen	van	de	basisschool	en	hun	ouder(s)!		
Het	thema	is	dit	keer:	Op	weg	–	maar	waar	naar-
toe?	Denk	jij	ook	al	aan	vakantie?	Zouden	we	dit	
jaar	 wel	 op	 vakantie	 kunnen?	Maar	 je	 kunt	 ook	
anders	op	weg	gaan,	zoals	ooit	Abraham	en	Sara.	
Hoe	zou	het	zijn	om	naar	een	ander	land	te	gaan,	
een	andere	school,	een	ander	huis?	
We	gaan	na	een	kort	 filmpje	 iets	maken,	dat	we	
later	aan	elkaar	kunnen	laten	zien	en…	waar	ook	
iets	lekkers	mee	te	‘verdienen’	valt.	
Alle	ouders	hebben	via	de	app	al	een	uitnodiging	
gekregen.	Maar	als	je	die	niet	ontvangen	hebt	en	
je	wilt	wel	meedoen	met	je	kind(eren),	neem	dan	
contact	op:	valk@pkn-twello.nl	of	0571	298	475.	
Tot	7	maart?!	Een	hartelijke	groet,	mede	namens	
Willemien	Toonen,	
ds.	Menno	Valk	
	
Op	zondag	14	maart	 lezen	we	in	Johannes	6	hoe	
Jezus	met	vijf	broden	en	 twee	vissen	vijfduizend	
mensen	van	genoeg	eten	weet	te	voorzien.	Het	is	
een	tekst	die	bij	velen	bekend	is	en	daarom	is	het	
extra	uitdagend	om	te	zoeken	naar	het	kleine	wat	
niet	zo	opvalt	maar	wel	degelijk	van	belang	is.	Het	
staat	 er	 nooit	 zomaar.	 Misschien	 heb	 ik	 al	 iets	
gevonden.	Laat	je	verrassen!	
ds.	Emma	Rijks	

Kerk	op	Schoot	
Op	 zondag	 14	 maart	
is	 er	 ook	 een	 Kerk	 op	
Schoot-viering,	 een	
viering	 voor	 de	 aller-
kleinsten	 van	 0	 t/m	 5	
jaar.	 Ook	 in	 deze	 viering	 zullen	 we	 het	 hebben	
over	 de	 broden	 en	 de	 vissen	 waar	 Jezus	 veel	
mensen	mee	te	eten	heeft	gegeven.	Lukt	het	ons	
ook	 om	 met	 elkaar	 te	 delen?	 De	 viering	 is	 via	
kerkdienstgemist.nl	 live	 te	 volgen	 om	 11.30	 uur	
en	is	daarna	nog	terug	te	kijken.		
ds.	Emma	Rijks	
	
Op	 21	maart	 opnieuw	 een	 ‘gastvoorganger’:	 ds.	
Lidy	 van	 Prooyen	 Schuurman,	 predikant	 in	
Harfsen.	Lidy	behoeft	onder	ons	eigenlijk	nauwe-
lijks	 introductie.	 Als	 voormalig	 voorganger	 van	
onze	 gemeente	 zien	 we	 uit	 naar	 een	 weerzien	
met	 haar	 en	 haar	 fijnzinnige	 manier	 van	 voor-
gaan.	
Jammer,	dat	dit	weerzien		niet	fysiek	mogelijk	is.	
	
In	de	dienst	op	Palmzondag,	28	maart,	 lezen	we	
over	 de	 intocht	 van	 Jezus	 in	 Jeruzalem	 (Marcus	
11:	 1-11).	Wat	 gebeurt	 hier	 nu	 eigenlijk	 wat	 de	
mensen	 zo	 enthousiast	 maakt?	 Jezus	 appelleert	
aan	de	profetie	van	Zacharia	(9:	9):	‘Je	koning	is	in	
aantocht’.	Maar	wat	is	hier	het	koninklijke?	
	
In	 een	 interview	
geeft	 de	 schrijver	
Adriaan	 van	 Dis	
aan	 dat	 hij	 met	
het	 oog	 op	 de	
klimaatcrisis	 ‘hei-
melijk	 verlangt	
naar	 een	 ferme	 aanpak,	 een	 stevige	 hand,	 orde	
op	zaken’.	Is	dat	niet	wat	we	van	een	koning,	een	
leider	 verwachten?	 Waarom	 hoeven	 we	 zoiets	
niet	van	Jezus	te	verwachten?	Maar	wat	dan	wel?	
ds.	Menno	Valk	
	
	
Diensten	van	de	Stille	Week	
Vorig	 jaar	 hebben	we	 vanwege	 corona	maar	
één	dienst	gehouden	in	de	Stille	Week.	Helaas	
weten	we	ook	nu	nog	niet	wat	er	mogelijk	is.	
Maar	 als	 diensten	met	 gemeenteleden	 (nog)	
niet	mogelijk	zijn,	dan	overweeg	ik	dit	jaar	wel	
korte	 online-diensten	 te	 houden	 op	 Witte	

	 TAAKGROEP	EREDIENST-
PASTORAAT	

 
BIJ	DE	DIENSTEN	
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Donderdag	 (1	 april),	 Goede	 Vrijdag	 (2	 april)	
en	op	Stille	Zaterdagavond	(3	april).	
We	lezen	op	Witte	Donderdag	over	het	onge-
zuurde	 brood	 in	 de	 nacht	 van	 de	 uittocht	
(Exodus	12)	en	de	voetwassing	van	Jezus	(Joh.	
13).	Maar	of	we	ook	echt	 samen	de	Maaltijd	
van	de	Heer	kunnen	vieren?	Misschien	anders	
een	alternatief	thuis	(en	in	de	kerk)?	
Op	Goede	Vrijdag	lezen	we	het	lijdensverhaal	
uit	 Johannes	 18	 en	 19.	 Ik	 denk	 eraan	 om	
daarbij	een	Kruisweg	bij	te	gebruiken.	Hopelijk	
kan	ik	een	geschikte	vinden.	
En	in	de	Paaswake	wordt	de	nieuwe	paaskaars	
binnengebracht.	We	lezen	er	verhalen	uit	de		
Bijbel	 bij	 over	 licht	 in	 het	 donker,	 bevrijding	
uit	 situaties	 van	 duisternis	 en	 opstanding	 uit	
de	dood.	Verhalen	die	ons	verlangen	en	onze	
hoop	 voeden	 en	 ons	 doen	 uitzien	 naar	 een	
tijd	 waarin	 ook	 wij	 bevrijding	 en	 opstanding	
zullen	kunnen	ervaren	(in	het	spoor	van	onze	
Heer	Jezus	Christus).	
ds.	Menno	Valk	

	

	
Paasmorgen	
In	de	dienst	van	Paasmorgen,	zondag	4	april,		
lezen	 we	 in	 Johannes	 20:	 1-18	 hoe	 Maria	 van	
Magdala	het	 lege	 graf	 van	 Jezus	ontdekt	 en	ook	
Hemzelf	 daarbij	 tegenkomt.	 Hij	 is	 opgestaan	 uit	
de	 dood.	 Zijn	 opstanding	 zorgde	 ervoor	 dat	 er	
nog	 veel	meer	 werd	 opgericht	 in	 de	 wereld,	 di-
rect	 na	 het	 moment	 en	 ook	 nu	 nog.	Wat	 heeft	
deze	gebeurtenis	teweeggebracht?	Ik	bid	dat	het	
op	 Paasmorgen	 een	 feest	 ter	 ere	 van	 God	 mag	
worden,	waar	we	het	dan	ook	zullen	vieren.	
ds.	Emma	Rijks	
	

	
Havel	(g)een	volgeling	van	Jezus	Christus?	
De	 overdenking	 van	 17	 januari	 had	 ik	 als	 een	
soort	 mailwisseling	 opgezet	 om	met	 Paulus	 van	
gedachten	 te	 wisselen	 over	 Romeinen	 8:	 18-26.	
Daarin	citeerde	ik	de	woorden	van	de	voormalige	
president	 van	 Tsjechië,	 Václav	Havel.	Het	 schijnt	

dat	 hij	 die	 zo	 niet	 heeft	 uitgesproken,	maar	 dat	
het	een	samenvatting	 is	uit	een	redevoering	van	
hem:	
“Hoop	 is	de	kunst	om	ergens	aan	te	werken	om-
dat	het	goed	is,	
niet	alleen	omdat	het	kans	van	slagen	heeft.	
Hoop	is	niet	optimisme,	
niet	de	overtuiging	dat	iets	goed	zal	aflopen.	
Hopen	 is	zeker	weten	dat	 iets	zinvol	 is,	ongeacht	
de	afloop.”	
	
‘Een	mooie	tekst’,	schrijft	Paulus.	‘Is	die	Havel	ook	
een	volgeling	van	Jezus	Messias?’	
‘Nee,	 ik	 geloof	 het	 niet’,	 antwoord	 ik,	 ‘maar	 ik	
vind	het	wel	een	mooie	tekst.’	
Naar	aanleiding	van	dit	gedeelte	had	ik	een	mail-
wisseling	met	 een	 gemeentelid,	 die	me	 schreef:	
“Wij	 gaan	 niet	 over	 de	 vraag	 wie	 een	 volgeling	
van	 Jezus	 is	en	wie	niet.	 (…)	Wij	 zijn	geen	volge-
ling	van	Jezus	omdat	wij	op	zondag	naar	de	kerk	
gaan	 of	 omdat	 wij	 de	 geloofsbelijdenis	 onder-
schrijven.	 Wij	 zijn	 volgelingen	 van	 Jezus	 als	 wij	
proberen	te	doen	wat	hij	heeft	geleerd.”	
	
In	reactie	heb	ik	gemaild:	“Het	gaat	me	er	niet	om	
te	bepalen	wie	volgeling	van	Jezus	is.	
Met	 jou	 ben	 ik	 van	mening	 dat	 dat	 oordeel	 ons	
niet	 toekomt.	 Het	 ging	 om	 een	 andere	 zaak:	
Havel	noemde	zichzelf	nooit	 (christelijk)	gelovige	
en	dus	wil	ik	hem	ook	niet	annexeren.	
Maar	 ik	 gaf	 in	 de	 overdenking	 al	 aan	 dat	 ik	wel	
veel	 christelijk	 geloofsgoed	 vind	 in	 zijn	 uitspra-
ken.	 Het	 is	 fijn	 als	 je	 in	 iemand	 het	 gelaat	 van	
Christus	 ziet	 oplichten	 (of	 in	 zijn	 tekst	 de	 Geest	
ontdekt!).	 In	speelse	vorm	wilde	 ik	dit	 juist	 in	de	
overdenking	in	brengen.”	
Twee	 weken	
later	 in	 Wijhe	
heb	 ik	 daarom	
na	 de	 tekst	 van	
Havel	de	dialoog	
iets	 anders	 ver-
woord:	 ‘Een	
mooie	tekst’,	schrijft	Paulus.	 ‘die	Havel	moet	wel	
een	volgeling	van	Jezus	Messias	zijn,	denk	 ik,	om	
zoiets	hoopvols	te	schrijven.’	
‘Nou,’	 typ	 ik,	 ‘Havel	noemde	zichzelf	nooit	 chris-
ten	 geloof	 ik.	Maar	 in	 zijn	 tekst	 vind	 ik	wel	 veel	
terug	van	wat	u	vertelt	over	de	hoop	en	ontdek	ik	
diezelfde	Geest	van	hoop	waar	u	over	spreekt.’	
ds.	Menno	Valk	

 
RONDOM	DE	GEMEENTE	
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Kring	God	en	de	pandemie	
Met	zo’n	10	gemeenteleden	begonnen	we	op	22	
februari	 een	 online	 bespreking	 van	 het	 eerste	
hoofdstuk	 van	God	en	de	pandemie.	 Een	 theolo-
gische	 reflectie	 op	 het	 coronavirus	 en	 wat	 volgt	
van	 de	 nieuwtestamenticus	 (en	 voormalig	 bis-
schop)	Tom	Wright.	 Ik	ben	blij	met	de	gespreks-
genoten	 en	 zie	 uit	 naar	 een	 goed	 gesprek	 over	
wat	Wright	ons	voorhoudt.	
We	 hebben	 alvast	 een	 paar	 vervolgdata	 vastge-
legd:	8,	22	en	29	maart.		
ds.	Menno	Valk	
	
Interim-predikant	
Al	weer	een	maand	ben	ik	nu	werkzaam	in	sectie	
oost	van	de	PG	Twello.	Twee	dagen	per	week	ben	
ik	te	vinden	in	gebouw	Irene	en	ga	van	daaruit	op	
pad	 en	 leg	 contacten	 met	 mensen.	Mijn	 hoofd-
taak	 is	 dan	 ook	 pastoraat:	 zorg	 en	 aandacht	 ge-
ven	aan	een	ander.		
En	dat	op	zo’n	manier	dat	die	ander	 iets	van	ge-
loof,	 hoop	 en	 liefde	 ervaart	 zoals	 we	 die	 in	 de	
kerk	met	elkaar	delen.	Pastoraal	aanwezig	zijn	bij	
mensen	 zie	 en	 ervaar	 ik	 in	 de	 eerste	 plaats	 als	
een	 antwoord	 op	 een	 verlangen	 dat	 in	 ieder	
mens	leeft	om	gehoord	en	gezien	te	worden	met	
alles	 wat	 er	 in	 je	 is	 en	 alles	 wat	 er	 in	 je	 leven	
speelt.	 Vanuit	 de	 christelijke	 geloofstraditie	 kun	
je	zeggen:	in	het	licht	van	Gods	liefde	met	elkaar	
ontdekken	welk	verhaal	God	over	ons	 leven	ver-
telt	schept	ruimte	en	bevrijding!	
Van	 tevoren	 bel	 ik	 altijd	 eerst	 op	 om	 een	 af-
spraak	te	maken.	
Schroom	 niet	 om	 zelf	 ook	 contact	 op	 te	 nemen	
wanneer	 u/jij	 een	 bezoek	 of	 telefonisch	 gesprek	
wenst.	Dan	kijken	we	wat	er	mogelijk	is.	
ds.	Hanneke	Diermanse	
	
	
Gebed	bij	Psalm	42	(enigszins	aangepast)	
	
Al	een	jaar	zoeken	wij	elkaar	
langs	andere	wegen	dan	wij	gewend	waren.	
En	dat	gáát.	
We	spreken	elkaar	via	de	telefoon,	
we	ontmoeten	elkaar	buiten	in	de	tuin	
of	komen	met	kleine	groepjes	
in	grote	ruimten	bij	elkaar.	
	
Maar	soms	verlangen	wij,	
als	de	moede	hinde	

die	naar	het	klare	water	smacht,	
terug	naar	hoe	het	was.	
Toen	we	na	de	dienst	op	zondag	
met	zóveel	mensen	bleven	napraten	
dat	we	elkaar	door	het	lawaai	van	stemmen	
haast	niet	konden	verstaan.	
	
(ds.	Margreet	Klokke,	Leiden	
in:	Als	het	leven	kantelt.	Psalmen	in	coronatijd)	
	
Weekenddiensten	maart	
06-07	maart:	 Hanneke	Diermanse	
13-14	maart:	 Emma	Rijks	
20-21	maart:	 Hanneke	Diermanse	
27-28	maart:	 Menno	Valk	
	
Vakantie	ds.	Menno	Valk	
Van	13	t/m	21	maart	heb	 ik	vakantie.	 Indien	no-
dig	kunt	u	echter	contact	opnemen	met	de	beide	
collega’s,	 ds.	 Emma	 Rijks	 en	 ds.	 Hanneke	 Dier-
manse.	
ds.	Menno	Valk	
	
IC-verpleegkundige	Fieke	Hulsebos:	
‘Ik	voelde	me	heel	strijdbaar’	
Alsof	ze	in	een	rampgebied	werkte.	Zo	voelde	het	
voor	Fieke	Hulsebos	op	die	vrijdag	in	maart	vorig	
jaar.	Haar	dagdienst	op	de	intensive	care	(IC)	van	
het	 Deventer	 Ziekenhuis	 schoot	 al	 lekker	 op,	 ze	

dacht	 tegen	 vier	 uur	
thuis	 te	 zijn.	 Totdat	 er	
ineens	 zeven	 nieuwe	
COVID-patiënten	tegelijk	
binnenkwamen.	 Hals-
overkop	moest	 de	 afde-
ling	 worden	 uitgebreid	
naar	 twintig	 bedden	 in	
plaats	 van	 de	 gebruike-
lijke	 twaalf.	 Zelfs	 een	
deel	 van	 de	 operatieka-

mers	werd	ingericht	als	IC.	‘Het	was	een	gekken-
huis‘,	 herinnert	 Fieke	 zich:	 ‘We	wisten	natuurlijk	
al	 een	 tijdje	 van	 dreiging	 uit	 het	 zuiden,	 eerst	
Italië,	 later	 Zuid-Nederland.	 Niemand	 wist	 wan-
neer	het	hier	 zou	komen.	Die	 vrijdag	 stroomden	
de	 ziekenhuizen	 in	 Brabant	 en	 Limburg	 over	 en	
moest	 men	 patiënten	 overplaatsen.	 Een	 deel	
kwam	naar	Deventer	en	wij	werden	gevraagd	om	
per	 direct	 12-uurs	 diensten	 te	 gaan	 draaien.	 Ie-
dereen	zei	ja.’	
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Het	 gesprek	met	 gemeentelid	 Fieke	 vindt	 plaats	
in	 haar	 keuken,	 met	 uitzicht	 op	 een	 ruime	 tuin	
met	strak	gazon,	een	enorme	beuk	en	een	tram-
poline.	 Terwijl	 ze	 winterthee	 inschenkt	 vertelt	
Fieke	over	haar	werk	 in	het	ziekenhuis,	vooral	 in	
het	afgelopen	jaar.	Al	dertig	jaar	werkt	ze	als	ver-
pleegkundige	 maar	 dit	 had	 ze	 nog	 niet	 meege-
maakt.	
‘De	nieuwe	patiënten	kwamen	uit	het	 zuiden	en	
waren	 dus	 ver	 van	 huis.	 Ze	 kregen	 geen	 bezoek	
want	 hun	 naasten	 moesten	 in	 quarantaine.	 De	
familie	 belde	 op,	 dan	 had	 je	 iemand	 uit	 Weert	
aan	de	lijn	die	je	moeilijk	kon	verstaan.	En	die	gaf	
je	dan	de	pincode	van	de	telefoon	van	de	patiënt,	
zodat	 wij	 als	 verpleegkundigen	 de	 familie	 af	 en	
toe	 een	 appje	 konden	 sturen	met	 een	 foto	 van	
hun	 geliefde.	 Die	 lag	 immers	 aan	 de	 beademing	
en	kon	niet	bellen,	maar	zo	was	er	toch	contact.	
Na	 een	 week	 of	 drie	 mocht	 de	 familie	 weer	 op	
bezoek	komen	en	dan	schrokken	ze	hoe	de	pati-
ent	eruitzag.	Heel	anders	dan	de	laatste	keer	dat	
ze	hem	zagen;	zo’n	verblijf	op	de	IC	doet	wat	met	
je.	Dat	was	voor	ons	ook	emotioneel.’	
	
‘Wat	 altijd	 indruk	maakt,	 ook	buiten	het	COVID-
tijdperk	om,	is	als	de	patiënt	niet	meer	in	staat	is	
om	 zelf	 te	 ademen	 en	 aan	 de	 beademing	moet.	
Voordat	iemand	in	slaap	wordt	gebracht	laten	wij	
hem	afscheid	nemen	van	de	familie.	Dan	hield	je	
de	telefoon	aan	het	oor	van	de	patiënt,	want	die	
was	meestal	 zo	uitgeput	dat	hij	de	 telefoon	niet	
eens	kon	vasthouden.	En	dan	hoorde	je	ze	tegen	
elkaar	 zeggen:	 “We	 hopen	 elkaar	 weer	 terug	 te	
zien.”	Indrukwekkend,	zo’n	intiem	moment	dat	je	
van	nabij	meemaakt.’		
‘Gelukkig	 hebben	 veel	 patiënten	 het	 gered.	 We	
kregen	 ook	 van	 familie	 veel	 dankbare	 reacties.	
Het	 Deventer	 Ziekenhuis	 heeft	 het	 bezoek	 aan	
deze	patiënten	steeds	door	 laten	gaan,	de	direc-
tie	 vond	 het	 niet	 menselijk	 om	 dat	 niet	 toe	 te	
staan.	 Een	 goed	 besluit	 vind	 ik.	 In	 veel	 andere	
ziekenhuizen	was	wel	een	bezoekverbod.	Dus	dan	
ontvingen	we	die	familie	en	hielpen	we	ze	in	een	
pak.	Twee	mensen	mochten	erbij,	en	als	 iemand	
op	sterven	 lag	zelfs	meer.	Dan	kreeg	 je	een	hele	
dankbare	 reactie	 van	 een	 familie,	 die	 dan	 zei:	
“Heel	 fijn,	 bij	 ons	 in	 de	 Randstad	 mocht	 dat	
niet”.’	
	
Welk	gevoel	overheerst	bij	Fieke	als	ze	terugkijkt	
op	dit	jaar?	Na	enig	nadenken:	‘Ik	heb	me	steeds	

heel	 strijdbaar	 gevoeld.	 Ik	 dacht:	 wat	 moet	 dat	
moet	 -	 kom	maar	op.	 Ik	 schrok	wel	 van	de	 snel-
heid	 waarmee	mensen	 ziek	 werden	 en	 organen	
uitvielen.	 Kijk,	 zieke	mensen	 kunnen	we	wel	 be-
handelen,	dat	doen	we	dagelijks,	maar	niet	in	die	
aantallen.	En	normaal	liggen	er	mensen	met	ver-
schillende	ziektes,	nu	hadden	ze	allemaal	hetzelf-
de.	 Ik	 ben	 iemand	 die	 altijd	wel	 doorgaat,	maar	
sommige	collega’s	konden	de	werkdruk	en	span-
ning	niet	aan	en	meldden	zich	ziek.	Ook	dat	deed	
wat	met	ons	als	collega’s.	
	
Gelukkig	zijn	onze	kinderen	oud	genoeg	om	zich-
zelf	te	redden.	Ik	moet	er	niet	aan	denken	dat	ik	
ook	nog	 thuisonderwijs	had	moeten	geven.	Mijn	
gezin	 had	 in	 het	 begin	 met	 me	 te	 doen.	 Dan	
kwam	ik	tegen	half	tien	’s	avonds	thuis	en	barst-
ten	ze	 los:	“Mam,	hoeveel	 lagen	er	op	de	 IC?	En	
hoe	gaat	dat	omdraaien	op	de	buik?”	Dat	hadden	
ze	 dan	 op	 het	 journaal	 gezien.	 Ik	 vertelde	 wat,	
nam	 een	 drankje	 	 en	 dan	 moest	 ik	 ook	 alweer	
naar	bed	om	er	de	volgende	dag	om	8	uur	weer	
te	staan.	Ik	kon	het	niet	echt	loslaten	en	droomde	
er	vaak	over.’	
	
Hoe	hield	 je	het	vol,	waarmee	 laadde	 je	 je	weer	
op?	 ‘Lekker	 in	 de	 tuin	werken	 of	 in	 de	 schaduw	
zitten	 tijdens	 warme	 dagen.	 Ook	 veel	 wandelen	
met	 mijn	 man.	 En	 ik	 fiets	 naar	 mijn	 werk,	 een	
halfuur	heen	en	halfuur	terug,	fijn	om	onderweg	
de	verandering	van	de	seizoenen	te	zien.’		
Welke	rol	speelt	je	geloof	in	je	werk,	juist	in	deze	
periode?	‘Tja,	over	die	vraag	denk	ik	al	twee	we-
ken	na,	sinds	je	me	de	vragen	mailde.	En	ik	weet	
het	nog	steeds	niet.	De	bijbel	heb	ik	niet	op	tafel	
liggen.	 Ik	kijk	niet	elke	zondag	de	 livestream	van	
de	kerk.	Terwijl	ik	in	normale	tijden	wel	vaak	naar	
de	kerk	ga	en	geniet	van	de	contacten	en	de	 lie-
deren,	 en	 soms	werkt	 de	preek	ook	wel	 inspire-
rend.	Dat	mis	 ik,	 de	 beleving	 is	 nu	 anders.	 Voor	
het	harde	werken	op	de	IC	verraste	een	gemeen-
telid	mij	met	een	bloemenhart;	 dat	had	niet	 ge-
hoeven	maar	het	was	wel	een	mooi	gebaar.	Soms	
hoor	ik	op	Facebook	een	mooi	lied,	zoals	van		een	
verpleegkundige	 die	 viool	 speelt	 voor	 patiënten.	
Dat	inspireert	me.	Het	geloof	heeft	zeker	invloed,	
maar	wat	precies?	 	Ergens	voel	 ik	me	 ‘gedragen’	
en	haal	 ik	mijn	motivatie	 uit	 iets	 goddelijks.	 Iets	
drijft	me	om	het	goede	te	doen	wat	nodig	is,	en	ik	
voel	dat	ik	daar	kracht	voor	krijg.	
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Natuurlijk	 is	 het	 een	 zware	 tijd,	maar	 ik	 kan	het	
relativeren.	We	hebben	ook	veel	 lol	als	collega's.	
Stel	dat	je	een	bijstandsgezin	bent	en	je	zit	zeven-
hoog	 op	 een	 flat	 en	 je	 hebt	 geen	 geld	 voor	 een	
laptop.	 Als	 ik	 daaraan	 denk	 dan	 hebben	wij	 het	
toch	prima?	De	kinderen	volgen	thuis	hun	lessen,	
mijn	 man	 werkt	 thuis,	 gaat	 allemaal	 goed.	 Ik	
moet	er	niet	aan	denken	de	hele	dag	hier	achter	
een	beeldscherm	te	zitten.	Veel	mensen	hebben	
minder	 sociale	 contacten,	 maar	 ik	 kan	 elke	 dag	
naar	mijn	werk	 en	 zie	mijn	 collega's.	Mijn	 leven	
gaat	gewoon	door.	Ik	tel	mijn	zegeningen.’	
	
Henk-Jan	Gosseling	
	

	
	
Bedankt	
Hartelijk	dank	voor	de	bloemen	die	ik	mocht	ont-
vangen	na	mijn	ongeval	en	ziekenhuisopname.	
Gerrit	Esselink	
	
Dankbetuiging	
Hartverwarmend	was	het	medeleven	van	zo	veel	
mensen,	in	onze	gemeente	en	daarbuiten.	
Wij	 willen	 u	 allen	 hartelijk	 bedanken	 voor	 de	
prachtige	bloemen,	de	vele	kaarten,	 telefoontjes	
en	warme	woorden.	
Deze	hebben	op	ons	diepe	indruk	gemaakt	bij	het	
overlijden	van	mijn	man,	onze	vader	en	opa	Adri-
anus	(Jos)Timmers.		
	
Coby	Timmers,	kinderen	en	kleinkinderen.	
	

	
	

In	 deze	 rubriek	 noemen	 wij	 de	 namen	 van	 ge-
meenteleden	die	voor	langere	tijd	elders	worden	
verpleegd	of	revalideren,	en	ook	oudere	gemeen-
teleden	die	buiten	Twello	 in	een	verpleeghuis	of	
zorgcentrum	wonen,	en	die	graag	de	band	met	de	
gemeente	willen	behouden.	
In	 de	 drukversie	 van	 Kredo	 staat	 een	 lijst	 met	
personen	die	zijn	opgenomen	in	een	verpleeghuis	
of	zorginstelling.	
	
	
	

.	

	

	
	
Afgelopen	 maand	 ontving	 ik	 een	 vraag	 van	 de	
gebedsgroep	‘Jouw	verhaal’	uit	onze	gemeente.	
	
Wij	 komen	 samen	 op	 de	 maandagmiddag	 van	
13.00	 tot	 14.00	 uur,	 nu	 via	 Microsoft	 Teams	 in	
verband	met	corona.	Aan	het	begin	van	ons	
	samenzijn	 lezen	wij	een	gedeelte	uit	de	Bijbel	of	
een	gedicht	dat	aansluit	op	vragen	die	ons	berei-
ken	of	die	onszelf	bezig	houden.	
Wij	 lazen	vanmiddag	gedeelten	uit	Deuteronomi-
um	 31.	 In	 dit	 hoofdstuk	 komen	 wij	 Het	 lied	 van	
Mozes	 tegen.	 In	 het	 vervolg	 hoofdstuk	 32	 zingt	
Mozes	het	lied	van	begin	tot	einde,	vers	1	t/m	43.		
Onze	vraag	is:	
1	Welke	betekenis	en	welke	uitleg	heeft	dit	lied	in	
de	Bijbel	voor	ons	allen?	
2	Komen	wij	dit	lied	ook	tegen	in	het	Liedboek?	
	
Beste	leden	van	de	gebedsgroep,	
Bedankt	 voor	 jullie	 vragen.	 Ik	 ben	 aan	 de	 slag	
gegaan	met	het	Lied	van	Mozes	in	Deuteronomi-
um	32	en	beantwoord	ze	graag.		
	
1	Welke	betekenis	en	welke	uitleg	heeft	dit	lied	in	
de	Bijbel	voor	ons	allen.	
In	het	 lied	wordt	duidelijk	hoe	God	worstelt	met	
de	 ontrouw	 van	 Israël.	 Hij	 is	 tegelijk	 intens	 be-
gaan	met	het	volk	omdat	ze	gevaar	lopen	vanwe-
ge	vijandige	volken.	Moet	God	kiezen	tussen	zijn	
gevoel	 voor	 recht	 of	 zijn	 liefde	 voor	 de	 Israëlie-
ten?	Vraagt	deze	situatie	om	vernietiging	van	het	
volk	of	juist	om	ontferming?	
God	kiest	ervoor	om	de	Israëlieten	te	redden.	Hij	
zal	wraak	nemen	op	hun	vijanden.	Daarmee	 laat	
Hij	 zien	 dat	Hij	 God	 is	 en	 dat	 alle	 andere	 goden	
die	 het	 volk	 is	 gaan	 aanbidden	machteloos	 zijn.	
Gods	 liefde	 voor	 zijn	 volk	 overwint	 het	 van	 de	
overtuiging	dat	hun	ontrouw	bestraft	moet	wor-
den	 én	 zorgt	 ervoor	 dat	 zij	 beschermd	 worden	
tegen	de	vijanden.	
Wij	mogen	 vertrouwen	 op	 Gods	 liefde	 die	 altijd	
de	boventoon	zal	voeren	in	de	manier	waarop	Hij	
naar	zijn	kinderen	kijkt.	Wij	mogen	wraak	en	ver-
gelding	ook	aan	Hem	toevertrouwen.		
	

ALGEMENE	BERICHTEN	 

 
OMZIEN	NAAR	

VRAAG	HET	AAN	
DE	DOMINEE	
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2	Komen	wij	dit	lied	ook	tegen	in	het	Liedboek?	
Het	 lied	 komt	 niet	 voor	 in	 het	 Liedboek.	 Er	 zijn	
wel	 liederen	die	 raken	aan	een	 thema	of	 enkele	
verzen	uit	het	lied	van	Mozes,	maar	dat	blijft	vrij	
algemeen.	Het	lied	zelf	is	niet	terug	te	vinden.	
	
Alle	goeds	gewenst	voor	de	gebedsgroep!	
Hartelijke	groet,	
ds.	Emma	Rijks	
	

	
In	tijden	van	nood	
Het	 oude	 gezegde	 ‘in	 tijden	 van	 nood	 leert	men	
bidden’	 ken	 je	vast	wel.	En	 tijden	van	nood	ken-
nen	we	ook.	Al	 jaren	wordt	er	wereldwijd	opge-
roepen	om	te	bidden	voor	van	alles	en	nog	wat.	
En	nu	wij	midden	in	een	coronapandemie	zitten,	
opgesloten	en	ongerust	zijn	en	terwijl	het	 leden-
aantal	 van	 onze	 kerk	 terugloopt	 en	 onze	 aarde	
langzaam	 vernietigd	wordt,	moeten	we	 ook	 nog	
leren	bidden?	
	
Mijn	 grofgebekte	 zwager	 zei	 vroeger:	 ‘bidden	 in	
nood,	 helpt	 geen	 kloot’	 en	 dat	 was	 ik	 niet	 met	
hem	 eens.	 Toen	 niet	 en	 nu	 ook	 niet:	 bidden	 is	
geen	trucje	of	een	inhoudsloos	ritueel.	Voor	mij	is	
het	 luisteren	naar	 en	praten	met	 de	 Eeuwige,	 is	
het	overleggen	met	God,	mijn	hemelse	Vader	die	
ik	 niet	 kan	 zien,	maar	wiens	weerschijn	 ik	 zie	 in	
anderen	om	me	heen.	En	zo,	al	pratend	en	luiste-
rend	kom	ik	tot	nieuwe	inzichten	en	openen	zich	
nieuwe	wegen	om	te	gaan.	Omkijkend	kan	ik	dan	
zeggen:	‘tot	hiertoe	heeft	de	Heer	mij	geholpen’.	
	
In	dagblad	Trouw	van	2	 februari	2021	stond	een	
artikel	over	de	PKN-gemeente	De	Nieuwe	Kerk	in	
Utrecht.	Deze	kerk	groeit	tegen	de	klippen	op	en	
trekt	steeds	meer	jongeren	-	tussen	15	en	45	jaar	
-	 aan	 en	 wordt	 daarmee	 steeds	 aantrekkelijker	
voor	andere	jongeren.	Volgens	de	predikant	is	de	
bloei	 dertig	 jaar	 geleden	 al	 begonnen	 toen	 een	
groep	ouderen	 ‘verwachtingsvol’	 is	 gaan	bidden.	
Het	hele	artikel	vind	je	hier.	
En	 dat	 doen	we	ook	met	 de	 gebedsgroep	 ‘Jouw	
verhaal’.	Doe	je	mee	in	deze	tijden	van	nood?	Je	
bent	van	harte	welkom!	Elke	maandag	van	13.00	
tot	14.00	uur	komt	de	gebedsgroep	Jouw	verhaal	
bijeen,	nu	tijdelijk	via	beeldbellen.	Stuur	een	be-
richtje	 naar	 gebedsgroep@pkn-twello.nl	 of	 bel	

met	Henk-Jan	Gosseling.	Dan	ontvang	je	een	link-
je	om	mee	te	doen	via	Micro-soft	Teams.		
Hartelijke	groet,		
Gerit	Moll	
	
Klimaatalarm	op	14	maart	
Laat	op	14	maart	je	stem	horen	voor	het	klimaat.	
In	 het	 weekend	 van	 11	 t/m	 14	 maart	 wordt	 in	

heel	 Nederland	 aandacht	
gevraagd	 voor	 de	 kli-
maatcrisis.	 Vanwege	 de	
urgentie	 van	 de	 klimaat-
problemen	 roepen	 de	
initiatiefnemers	 van	 het	
klimaatalarm	 op	 om	 te	

stemmen	voor	eerlijk	en	daadkrachtig	klimaatbe-
leid.	 Op	meerdere	 locaties	 door	 heel	 Nederland	
(of	gewoon	vanuit	huis)	kun	 je	 je	stem	 laten	ho-
ren:	 voor	 een	 eerlijk	 en	 daadkrachtig	 klimaatbe-
leid.	
Diverse	 christelijke	 organisaties,	 waaronder	
Groene	Kerken,	ondersteunen	het	klimaatalarm.	
‘Als	 Groene	 Kerken	willen	we	 laten	 zien	 dat	 kli-
maatproblemen	 ons	 aan	 het	 hart	 gaan.	We	 vin-
den	het	ontzettend	belangrijk	dat	ook	de	christe-
lijke	 politiek	 zich	 de	 komende	 jaren	 zal	 inzetten	
voor	 daadkrachtig	 klimaatbeleid,	 waarin	 oorza-
ken	 worden	 aangepakt	 en	 slachtoffers	 worden	
geholpen.’	
Bid	op	14	maart	om	15.00	uur	mee	met	de		
christelijke	online	gebedsbijeenkomst:	
https://www.groenekerken.nl/klimaatalarm-op-
14-maart/		
We	zullen	gezamenlijk	 in	gebed	gaan,	om	te	bid-
den	 voor	 politici,	 mensen	 wereldwijd	 die	 nu	 al	
last	 hebben	 van	 klimaatverandering,	 bedreigde	
diersoorten	en	de	schepping	die	lijdt.		
Gerit,	Johan,	Jojanneke,	Piet	en	Roel	
	
Wie	 komt	 ons	 zaterdag	 20	 maart	 van	 9.30	 –	
12.00	uur	helpen	met	zwerfafval	opruimen		
tijdens	 de	 Landelijke	 Opschoondag	 Nederland	
Schoon	in	de	gemeente	Voorst?	

We	 starten	 en	 ein-
digen	 bij	 gebouw	
Irene,	 Dorpsstraat	
10	in	Twello.	
Zoals	 je	 wellicht	 in	
het	 Voorster	
Nieuws	kon	zien	en	

Gebedsgroep jouw verhaal 
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lezen	heeft	de	Gemeente	Voorst	ons	voorzien	van	
fijne	materialen.	Geef	je	op	door	te	mailen	naar		
groenekerk@pkn-twello.nl	 en	 wij	 zorgen	 dat	 de	
materialen	klaarliggen	voor	iedereen.	
De	 opbrengst	 die	 de	 Gemeente	 Voorst	 betaalt	
voor	het	verzamelde	afval	komt	ten	goede	aan	de	
activiteiten	van	de	Groene	Kerk	Werkgroep!	
Tot	dan!	
Namens	de	Groene	Kerk	Werkgroep,	
Jojanneke	Voorthuis	
	
Bloembermen	
De	bloembermen	 zijn	 in	diepe	winterrust.	Al	 die	
dode	bloemstengels	steken	omhoog	uit	een	dikke	

laag	 sneeuw.	
Komt	 dit	 nog	
weer	 goed?	
Zeker	 en	 vast!	
De	 zaden	 zijn	 al	
gevallen	 en	 in	
de	 bodem	 zijn	

allerlei	 beestjes	 en	 bodemschimmels	 druk	 bezig	
om	 de	 planten	 straks	 weer	 een	 groeispurt	 te	
kunnen	geven.	En	hopelijk	komen	ze	dan	weer	tot	
een	nog	uitbundiger	bloei	dan	vorig	jaar.	Leuk	om	
te	melden	 is	dat	de	gemeente	Voorst	ook	 initia-
tief	 neemt	 om	 meer	 bloemen	 in	 de	 bermen	 te	
krijgen.	Zo	 is	het	maaibeleid	drastisch	aangepast	
en	een	in	het	oog	springende	actie	is	het	uitdelen	
van	 bloemzaadmengsels	 aan	 particulieren	 om	
stroken	 van	 >250	 m2	 in	 te	 zaaien.	 Goed	 voor-
beeld	doet	goed	volgen,	zullen	we	maar	zeggen!	
In	het	voorjaar	hopen	we	het	insectenhotel	en	de	
infoborden	gereed	 te	hebben	om	te	plaatsen	en	
dan	een	coronavrije	feestelijke	opening	te	organi-
seren!	 En	 wellicht	 kunnen	 we	 dan	 ook	 de	 goed	
bevallen	proefexcursie	van	vorig	jaar	een	vervolg	
geven.	
	
Hartelijke	 groet	 namens	 de	 werkgroep	 Groene	
kerk.	
Gerit	Moll	
	

	
	
Naar	regelmaat,	stilte	en	gebed	
Corona	bepaalt	helaas	mede	datgene	wat	we	wel	
of	niet	 kunnen,	waardoor	de	 regelmaat	wegvalt.	
Je	 gaat	 niet	 meer	 naar	 de	 kerk	 maar	 kunt	 de	

kerkdienst	 bekijken	wanneer	 het	 jou	 uitkomt,	 je	
hoeft	 niet	 naar	 school,	 je	 spaart	 de	 boodschap-
pen	op	en	gaat	nog	maar	één	keer	per	week	naar	
de	winkel,	je	collega's	zitten	niet	op	je	te	wachten	
want	 je	moet	thuis	werken,	de	dagvoorziening	 is	
gesloten,	de	sporttrainingen	gaan	niet	door	en	de	
sportschool	is	dicht,	de	klanten	blijven	weg	en	er	
kan	 maximaal	 één	 persoon	 per	 dag	 op	 bezoek	
komen.		
	
We	verlangen	steeds	meer	naar	ons	gebruikelijke	
ritme	dat	houvast	aan	de	dag	geeft.	Steeds	vaker	
ontstaan	er	‘gaten’	in	de	dag,	waarbij	we	op	zoek	
gaan	 naar	 wat	 we	 wel	 kunnen	 doen.	 Juist	 hier-
door	 is	 de	behoefte	 aan	 gebed	misschien	 groter	
dan	ooit.	Gebed	waarin	we	stil	zijn,	onze	twijfels	
delen,	 waarin	 we	 richting,	 vertrouwen,	 energie	
en	moed	vragen	en	waarin	we	willen	danken	voor	
al	het	goede.	Het	gebed	dat	mede	het	ritme	van	
de	dag	aangeeft:	aan	het	begin	van	de	dag,	mid-
den	op	de	dag	en	aan	het	einde,	voor	en	na	iede-
re	 maaltijd,	 tijdens	 je	 wandeling,	 als	 we	 uit	 het	
raam	kijken,	als	we	gaan	slapen	en	misschien	ook	
wel	midden	 in	 de	 nacht	 als	we	 niet	 kunnen	 sla-
pen.	 Misschien	 niet	 altijd	 een	 afgerond	 gebed,	
maar	ook	gebeden	met	het	delen	van	gedachten	
met	God.	Het	gebed	 laat	ons	voelen	dat	we	met	
God	 verbonden	 zijn	 en	 dat	 Hij	 altijd	 bij	 ons	 is.	
Daar	is	stilte	voor	nodig	en	die	stilte	en	dat	gebed	
kunnen	houvast	geven.	Het	gebed	brengt	ons	bij	
God	waardoor	we	mogelijk	weer	met	hernieuwde	
energie	vooruit	kunnen.	
	
We	kunnen	niet	bij	elkaar	komen,	ook	niet	 in	de	
kerk.	We	kunnen	wel	op	afstand,	 thuis,	 ieder	op	
haar	of	zijn	eigen	plek	 in	gedachte	bij	elkaar	zijn	
en	het	gebed	de	regelmaat	 laten	overnemen.	En	
wat	is	het	mooi	als	we	met	elkaar	bidden	tijdens	
de	zondagse	onlinedienst	en	afsluiten	met	een	–	
hardop	 of	 stilletjes	 –	 gezamenlijk	 gebeden	Onze	
Vader.	 Door	 het	 gebed	 samen	 als	 gemeente	 én	
samen	met	God!	
	
Breng	jij	een	bos	bloemen	na	de	kerkdienst?	
Voordat	 corona	 alles	 anders	 maakte	 vroeg	 de	
ouderling	van	dienst	bij	de	afkondigingen	wie	de	
bloemen	wilde	wegbrengen.		
Veelal	werden	de	bloemen	van	de	 kerk	dan	ook	
weggebracht	door	gemeenteleden	-	dikwijls	naar	
iemand	 die	 men	 kende	 -	 als	 groet	 en	 bemoedi-
ging	namens	de	gemeente.	

	 KERKENRAAD	
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Deze	traditie	willen	we	in	ere	herstellen.	Daarom	
vinden	jullie	in	het	vervolg	–	onder	het	bericht	in	
Dorpskerk-Nieuws	naar	wie	de	bloemen	toegaan	
–	altijd	het	telefoonnummer	van	de	ouderling	van	
dienst.	 Mocht	 je	 dan	 interesse	 hebben	 om	 de	
bloemen	weg	te	brengen,	bel	dan	even	met	hem	
of	 haar.	 Een	 van	 de	 bossen	 kan	 vanaf	 zaterdag-
middag	 bezorgd	 worden,	 de	 andere	 bos	 –	 die	
tijdens	de	kerkdienst	ook	zichtbaar	is	–	uiteraard	
alleen	op	zondag	na	elf	uur.	 Je	kunt	de	bloemen	
ophalen	 in	 het	 stiltecentrum.	 Zolang	 de	 corona-
maatregel	 nog	 geldt	 dat	 er	 maar	 één	 bezoeker	
per	 dag	 ontvangen/bezocht	 mag	 worden	 dient	
hier	 –	mocht	 je	 naar	 binnen	 gevraagd	worden	 -	
rekening	 mee	 gehouden	 te	 worden	 door	 zowel	
bloemenbrenger	als	ontvanger.	
	
Corona	
De	basisscholen	en	de	kinderopvang	zijn	gelukkig	
weer	 van	 start	 gegaan.	 Verdere	 versoepelingen	
waren	 er	 nog	 niet	mogelijk	 op	 het	moment	 dat	
deze	kopij	ingeleverd	moest	worden.	Toch	zijn	we	
al	heel	blij,	voor	de	kinderen	en	hun	ouders,	dat	
de	kids	weer	naar	school	en	de	opvang	kunnen.		
Als	kerk	kunnen	we	–	in	deze	lockdown	periode	–	
niet	meer	 dan	 onlinediensten	 en	 onlineactivitei-
ten	aanbieden.	Regelmatig	komen	hierover	nieu-
we	vragen	bij	de	kerkenraad	binnen,	hoe	te	han-
delen	 in	 deze	 tijd?	De	 kerkenraad	 heeft	 bijvoor-
beeld	 op	 de	 afgelopen	 kerkenraadsvergadering	
nog	uitgebreid	gediscussieerd	over	de	vraag	of	er	
toch	niet	–	 in	een	nagenoeg	 lege	kerk	–	solo	ge-
zongen	 kan	 worden	 in	 de	 dienst,	 bijvoorbeeld	
alleen	bij	het	lichtlied	en	de	acclamaties.	Hoewel	
tot	 nu	 toe	 de	 besluiten	 in	 de	 kerkenraad	 nage-
noeg	allemaal	unaniem	zijn	genomen,	bleken	de	
kerkenraadsleden	over	dit	vraagstuk	niet	gelijk	te	
denken.	 De	 afweging	 moest	 gemaakt	 worden	
tussen	het	verhogen	van	de	aantrekkelijkheid	van	
de	 diensten	 versus	 een	 (zeer)	 beperkt	 ‘corona-
risico’	 nemen.	 Nadat	 ieder	 kerkenraadslid	 nog	
een	laatste	maal	zijn/haar	mening	uitsprak,	bleek	
een	meerderheid	er	 toch	voor	 te	kiezen	om	ook	
het	solo	zingen	nog	niet	toe	te	staan.	Naast	dat	er	
een	klein	risico	aanwezig	is	op	overdracht	van	het	
coronavirus	 kiezen	 wij	 er	 bewust	 voor	 om	 de	
richtlijnen	van	de	PKN	strikt	op	te	volgen.	De	ker-
kenraad	heeft	in	goede	harmonie	zich	achter	het	
meerderheidsstandpunt	 gesteld	 om	 voorlopig	
nog	 niet	 te	 zingen,	 dus	 ook	 geen	 solozang.	Wel	
proberen	we	–	met	behulp	van	filmpjes	–	de	lec-

toren	weer	 in	 de	 diensten	 te	 laten	 participeren.	
Nog	wel	met	filmpjes,	om	zo	–	in	deze	coronatijd	
–	zo	weinig	mogelijk	mensen	in	de	kerk	bijeen	te	
laten	komen.	
	
Wij	 volgen	 met	 jou	 de	 persconferenties	 en	 de	
adviezen	 van	 onze	 landelijke	 kerk.	 Weet	 dat	 –	
zodra	 er	 meer	 als	 kerkelijke	 gemeente	 verant-
woord	mogelijk	 is	 –	 wij	 onze	 kansen	 zullen	 grij-
pen.	Maar	op	dit	moment	moeten	wij	het	helaas	
met	 onlinekerkdiensten	 en	 onlineactiviteiten	
doen.	 Maar	 …	 ook	 de	 onlinediensten	 zijn	 heel	
mooi.	Beleef	ze	mee	via	www.kerkdienstgemist.nl		
	
Bezoek	of	een	praatje	
Veelal	 bezoeken	 onze	 predikanten	 op	 iedere	
werkdag	 ieder	 één	 gemeentelid.	 Volgens	 de	 co-
ronarichtlijnen	mogen	zij	niet	meer	bezoeken	per	
dag	afleggen.	Wel	proberen	zij	–	net	als	de	wijk-
coördinatoren	 –	 telefonisch	 contact	 te	 onder-
houden	 met	 gemeenteleden.	 Uiteraard	 ben	 je	
ook	van	harte	welkom	om	zelf	contact	op	te	ne-
men.	 Mocht	 je	 contact	 willen	 hebben,	 al	 is	 het	
maar	om	gewoon	een	stem	te	horen,	bel	dan	met	
een	 van	 onze	 predikanten,	 ouderlingen,	 diake-
nen,	wijkcontactpersonen.	Veel	 van	de	 telefoon-
nummers	 vind	 je	 op	 de	 binnenkant	 van	 de	 gele	
achterbladzijde	 van	 deze	 Kredo.	 Maar	 laten	 wij	
zelf	 ook	 proberen	 om	 elkaar	 te	 bellen!	 Doe	 je	
mee?	
	
Rooster	van	aftreden	ambtsdragers	
Aan	het	einde	van	dit	jaar	loopt	de	eerste	ambts-
termijn	af	van	zowel	Mieke	Koers	als	van	Jan		
Boneschansker.	Mieke	 is	diaken	en	 Jan	 is	ouder-
ling	 met	 een	 bijzonder	 takenpakket.	 Het	 bijzon-
dere	 takenpakket	 bestaat	 eruit	 dat	 Jan	 alleen	
ouderlingdiensten	 doet	 in	 het	 Grotenhuis	 en	 in-
dien	nodig	bij	rouw-	en	trouwdiensten.	Jan	is	–	in	
het	 algemeen	 –	 ook	 niet	 aanwezig	 op	 kerken-
raadsvergaderingen.	
Mieke	heeft	aangekondigd	na	1	januari	wederom	
voor	vier	jaar	‘bij	te	tekenen’	en	Jan	zal	ook	in	het	
jaar	2022	ambtsdrager	blijven	en	vervolgens	per	
jaar	bekijken	of	de	taak	nog	passend	bij	zijn	ener-
gie	 is.	Wij	zijn	dankbaar	en	blij	met	deze	toezeg-
gingen	 en	 zullen	 hier	 zeker	 rond	 1	 januari	 nog	
aandacht	aan	besteden.	
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Nieuwe	kerkenraadsleden	
De	 kerkenraad	 is	 dankbaar	 en	 blij	 dat	 er	 twee	
enthousiaste	 gemeenteleden	 ‘klaar	 staan’	 om	
ambtsdrager	 te	 worden.	 Christy	 van	 Duijvenbo-
den	wil	 ouderling	 eredienst	worden	 en	Matheijs	
Pleijter	 is	 bereid	 om	 de	 positie	 van	 ouderling-
kerkrentmeester	 (secretaris)	 in	 te	 nemen.	 De	
bevestigingsdienst	 is	 gepland	 op	 Pinksterzondag	
23	mei.	Maar	voordat	we	deze	bevestigingsdienst	
kunnen	 houden	moeten	we	weten	 of	 er	 binnen	
de	 gemeente	 geen	bezwaar	 tegen	 een	 van	 deze	
twee	benoemingen	 is.	 Iets	waar	we	niet	van	uit-
gaan,	 maar	 volgens	 de	 PKN-regels	 moeten	 we	
deze	 procedure	 zo	 voeren.	 Eventuele	 bezwaren	
dienen	 uiterlijk	 31	 maart	 2021	 schriftelijk	 inge-
diend	te	zijn	bij	de	scriba	(scriba@pkn-twello.nl	of	
Verdistraat	79,	7391	XS	Twello).	
Onderstaand	stellen	Christy	en	Matheijs	zich	aan	
je	voor:	
•	 Mijn	naam	is	Christy	van	Duijvenboden.	Ik	
ben	 geboren	 en	 opgegroeid	 in	 Katwijk	 aan	 Zee.	
Sinds	 december	 2010	 woon	 ik	 samen	 met	 mijn	
echtgenoot	Sjoerd	Schaaf	op	een	prachtig	plekje	
aan	de	Bosgeelster	in	Twello.	Tot	aan	mijn	pensi-
oen,	 drie	 jaar	 geleden,	was	 ik	werkzaam	 als	 do-
cent	Nederlands	en	aangezien	er	een	groot	tekort	
is	 aan	 docenten,	 doe	 ik	 nog	 regelmatig	 in-
valklussen.	Met	GerJanne	 de	 Jonge	 verzorg	 ik	 al	
jarenlang	 de	 communicatie	 voor	 de	 Dorpskerk	
met	 de	 pers.	 Nu	 kwam	 het	 verzoek	 om	 ambts-
drager	te	worden	en	daarin	heb	ik	toegestemd.		
•	 Mijn	naam	is	Matheijs	Pleijter	 (44).	Sinds	
het	 najaar	 van	 2019	 woon	 ik	 met	 mijn	 vrouw,	
twee	 zonen	 en	dochter	 aan	de	Dernhorstlaan	 in	
Twello.	 Hiervoor	 hebben	 wij	 een	 goede	 tijd	 in	
Nijbroek	 gehad,	maar	 inmiddels	 heeft	 het	 leven	
ons	hier	gebracht.	Door	de	corona	perikelen	zijn	
we	nog	niet	 in	de	gelegenheid	geweest	om	goed	
kennis	 te	 maken	 met	 de	 gemeente	 in	 Twello,	
maar	 dat	 weerhoudt	 mij	 niet	 om	 de	 taak	 van	
rentmeester	op	mij	te	nemen.	Ik	zie	uit	naar	een	
prettige	samenwerking,	die	tot	opbouw	van	onze	
gemeente	mag	zijn!	
Wat	mooi	 dat	we	–	 naar	 het	 zich	 laat	 aanzien	 –	
weer	 twee	 ambtsdragers	 kunnen	 bevestigen.	 En	
…	mogelijk	kunnen	we	nog	een	derde	ambtsdra-
ger	bevestigen,	want	we	zoeken	nog	steeds	naar	
een	 diaken	 en	 een	 ouderling	 pastoraat.	 Interes-
se?	Bel	of	mail	even	voor	een	vrijblijvend	gesprek	
met	 Bert	 Hokken	 (T:	 06	 2095	 8965,	 E:	 voorzit-
ter@pkntwello.nl	.		

Zoeken	van	gastpredikanten	
Naar	 aanleiding	 van	 onze	 oproep	 in	 de	 vorige	
Kredo	heeft	onze	oud-scriba,	Joke	Bakkenist,	aan-
gegeven	dat	 zij	 zich	de	komende	 jaren	wil	 inzet-
ten	 om	 –	 voor	 die	 zondagen	 dat	 een	 van	 onze	
eigen	 voorgangers	 niet	 voorgaat	 –	 gastpre-
dikanten	te	zoeken	en	hun	toezegging	te	bevesti-
gen.	 Fijn	 dat	 Joke	 dit	 op	 zich	 wil	 nemen.	 En	 ….	
weet	jij	een	predikant	die	je	graag	in	onze	Dorps-
kerk	 ziet	 voorgaan,	 laat	 dan	 aan	 Joke	 de	 naam	
weten	(T:	0571	270	356).	
	
Kindernevendienst	XXL	
Gezien	 het	 grote	 succes	 van	 de	 kinderneven-
dienst	XXL	heeft	de	kindernevendienstcommissie	
besloten	om	hiermee	door	 te	 gaan.	 Bijna	maan-
delijks	 vindt	 deze	 kindernevendienst	 XXL	 in	 het	
vervolg	 plaats,	 in	 plaats	 van	 de	 tweewekelijkse	
kindernevendienst	waarbij	de	kinderen	ook	deels	
in	de	kerk	zitten.	De	kinderen	krijgen	in	Irene	(nu	
nog	online)	een	programma	aangeboden	wat	de	
gehele	kerkdienst	duurt.	Uiteraard	zijn	de	ouders,	
opa’s,	oma’s	en	grote	broers	en	zussen	van	harte	
welkom	 bij	 de	 online	 kerkdienst.	 Zo	 heb	 je	 na	
afloop	allemaal	iets	te	vertellen	bij	de	koffie.	
	
De	 kerkenraad	 gaat	 graag	 akkoord	 met	 deze	
nieuwe	 opzet	 van	 de	 kindernevendienst,	 mede	
doordat	deze	nieuwe	formule	aanmerkelijk	meer	
kinderen	 trekt	 dan	 de	 eerdere	 kindernevendien-
sten.	 Dank	 kindernevendienstcommissie	 (Femke	
Meilink,	 Gerda	 Horsman,	 Liesbeth	 Hokken,	 Wil-
lemien	Toonen	en	Edwin	Meilink)	voor	alle	inzet!	
Over	 de	 kindernevendienst	 XXL	 lees	 je	 meer	 in	
(deze)	Kredo.	
	
Elvis-koorleden	opgelet!	
Dit	 jaar	 wordt	 op	 zondag	 25	 april	 de	 geplande	
Elvisdienst	 gehouden.	 Helaas	 kan	 het	 speciaal	
opgerichte	 Elvis-gelegenheidskoor	 geen	 mede-
werking	aan	deze	dienst	verlenen.	Doordat	er	nu	
niet	gezamenlijk	gezongen	mag	worden	wordt	de	
periode	te	kort	om	te	repeteren.	Daarom	zal	do-
minee	Fred	Omvlee	–	onder	andere	met	muzika-
leondersteuning	 van	 pianist	 Henk	 Noordman	 en	
enkele	bandopnames	–	zelf	solo	zingen.	Uiteraard	
moeten	we	afwachten	of	we	tegen	die	 tijd	weer	
(solo)	mogen	zingen.	
	
Gezien	 het	 enthousiasme	 van	 het	 Elvis-
gelegenheidskoor	 is	 direct	 een	 tweede	 Elvis-
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dienst	 ingepland.	Deze	wordt	 gehouden	 op	 zon-
dag	24	april	2022.	We	gaan	ervan	uit	dat	er	dan	
weer	 uit	 volle	 borst	 gezongen	mag	worden.	 Het	
gelegenheidskoor,	momenteel	bestaande	uit	zo’n	
45	enthousiaste	 zangers,	 zal	 zodra	we	meer	we-
ten	geïnformeerd	worden	over	de	oefenmomen-
ten.	 En	….	misschien	 dat	 het	 koor	 tegen	 die	 tijd	
wel	is	uitgegroeid	naar	60	koorleden?	Rondom	de	
Elvis-dienst	dit	jaar	zullen	we	in	ieder	geval	hier	in	
Kredo	 en	 in	 het	 VoorsterNieuws	oproepen	doen	
om	 mee	 te	 zingen.	 Maar	 je	 kunt	 je	 nu	 ook	 al	
aanmelden	door	een	mailtje	te	sturen	naar	voor-
zitter@pkn-twello.nl.	
	
Iedereen	wordt	als	vanzelfsprekend		
geïnformeerd	
Binnen	onze	kerkelijke	gemeente	hebben	we	fan-
tastische	 communicatiekanalen,	denk	hierbij	 aan	
Dorpskerk-Nieuws,	 Kredo,	 onze	 website	 en	 fre-
quent	een	artikeltje	in	het	VoorsterNieuws.	Daar-
naast	 kunnen	 we	 onze	 kerkdiensten	 online	 vol-
gen.	 Het	 is	 wel	 aardig	 om	 het	 geweldige	 bereik	
van	 deze	 communicatiemiddelen	 te	 vermelden,	
want	wist	je	dat:	
•	 op	een	‘gewone’	zondag	er	zo’n	100	huis-
houdens	écht	op	zondagmorgen	10.00	uur	kijken	
naar	onze	uitzending	op	kerk-dienstgemist.nl.	Bij	
sommige	diensten	 is	dit	aantal	zelfs	rond	de	130	
huishoudens.	Als	we	ervan	uitgaan	dat	er	gemid-
deld	 anderhalve	 persoon	 per	 huishouden	 kijkt,	
betekent	 dit	 dat	 er	 op	 een	 gemiddelde	 zondag	
150	 mensen	 kijken	 maar	 soms	 zelfs	 bijna	 200!	
Maar	dit	is	nog	niet	alles,	in	de	week	na	de	dienst	
wordt	 de	 dienst	 bekeken	 door	 nog	 eens	 gemid-
deld	80	huishoudens,	waarvan	ongeveer	1/3	lan-
ger	 dan	 10	 minuten	 kijkt	 en	 2/3	 korter	 dan	 10	
minuten.	
•	 Dorpskerk-Nieuws	 verzonden	 wordt	 naar	
maar	 liefst	160	digitale	adressen	en	nog	eens	bij	
21	adressen	op	papier	bezorgd	wordt.	En	we	we-
ten	 dat	 meerdere	 gemeenteleden	 deze	 nieuws-
brief	–	digitaal	of	op	papier	–	doorzenden.	Kort-
om,	op	zo’n	200	adressen	wordt	wekelijks	Dorps-
kerk-Nieuws	gelezen.	
•	 Kredo	 maar	 liefst	 550	 betaalde	 abonne-
menten	heeft	en	dus	door	550	huishoudens	gele-
zen	wordt,	waarbij	we	weten	dat	meerdere	men-
sen	 de	 Kredo	 een	maand	 lang	 hebben	 liggen	 en	
na	gelezen	te	hebben	er	door	de	maand	heen	nog	
af	en	toe	eens	in	kijken.	

•	 onze	website	 de	 laatste	maanden	 gemid-
deld	door	zo’n	800	unieke	bezoekers	per	maand	
bezocht	wordt	en	dat	iedere	bezoeker	gemiddeld	
3,6	webpagina’s	 bekijkt	 in	 gemiddeld	 2	minuten	
en	41	seconden.		
•	 het	 VoorsterNieuws	 een	 oplage	 kent	 van	
14.900	en	dat	dus	 ieder	artikeltje	over	onze	ker-
kelijke	 gemeente	 in	 het	 Voorster-Nieuws	 door	
14.900	huishoudens	gelezen	kan	worden.	
Veel	 vrijwilligers	 besteden	 aan	 bovengenoemde	
communicatiemiddelen	 veel	 tijd.	 Daarom	 is	 het	
goed	om	ook	deze	mensen	hier	eens	in	Kredo	te	
noemen	en	te	bedanken.		
				Het	Multi	Media	Team	 bestaat	uit:	 Casper	To-
ren-beek,	 Gerard	 Markerink,	 Paul	 van	 der	 Noll,	
Peter	Vreeke,	Roel	Hessels	en	Ruud	Beukhof.	
				De	 redactie	 van	Dorpskerk-Nieuws	 bestaat	uit:	
Annie	 Vreeke,	 Marja	 Los,	 Michel	 Hulsebos	 en	
Rina	van	der	Noll.	
				De	 redactie	 van	 Kredo	 bestaat	 uit:	 Gerit	Moll,	
Tine	Fokkema	en	Roel	Hessels.	
				Het	 team	van	de	webmasters	 bestaat	 uit:	 Erik	
Bellert	en	Henk-Jan	Klomp.	
				De	tekstschrijvers	voor	het	VoorsterNieuws	zijn:	
Christy	van	Duijvenboden	en	Ger-Janne	de	Jonge.	
Al	 deze	 trouwe,	 enthousiaste	 vrijwilligers	 willen	
we	 heel	 hartelijk	 bedanken	 voor	 al	 die	 tijd	 en	
energie	die	gegeven	wordt	om	onze	gemeentele-
den	én	andere	geïnteresseerden	zo	goed	mogelijk	
te	 informeren!	 Natuurlijk	 ook	 een	 woord	 van	
dank	aan	al	die	gemeenteleden	die	zorgen	dat	je	
steeds	weer	Kredo	en/of	Dorpskerk-Nieuws	op	de	
deurmat	vindt.	
	
Communicatie	
Afvaardigingen	van	het	Multi	Media	Team,	redac-
ties	van	Dorpskerk-Nieuws,	Kredo,	de	commissie	
communicatie	 en	 de	 webmasters	 zijn	 –	 samen	
met	een	afvaardiging	van	de	kerkenraad	–	digitaal	
bijeengekomen	 om	 te	 spreken	 hoe	 we	 de	 com-
municatie	 nog	 verder	 kunnen	 verbeteren.	 Naast	
dat	een	nog	betere	samenwerking	is	afgesproken,	
is	aan	de	kerkenraad	gevraagd	om	een	toekomst-
gericht	 communicatiebeleid	 te	 maken.	 Een	 plan	
met	bijvoorbeeld	meer	digitale	 toepassingen	om	
ook	 op	 deze	 wijze	 de	 betrokkenheid	 –	 van	 de	
leden	 onderling	 maar	 ook	 met	 ‘niet	 leden’	 –	 te	
vergroten.	 Natuurlijk	 zal	 dit	 een	 agendapunt	
worden	 voor	 een	 kerkenraadsvergadering	 in	
2021.	
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Vooruitlopend	op	dit	plan	zijn	we	al	op	zoek	naar	
een	aantal	vrijwilligers	die	vast	een	aantal	 zaken	
kunnen	oppakken	en	de	teams	versterken:	
	
•	 een	 contentmanager	 die	 artikelen	 aange-
reikt	 krijgt	 of	 zelf	 selecteert	 uit	 bijvoorbeeld	
Dorpskerk-Nieuws,	Kredo	en	het	VoorsterNieuws	
en	 deze	 vervolgens	 geschikt	maakt	 om	 te	 plaat-
sen	op	onze	website.	Hiervoor	zijn	enige	redacti-
onele	 vaardigheden	 én	 het	 je	 kunnen	 verplaat-
sen	 in	wat	de	bezoekers	 van	de	website	belang-
rijk	vinden	belangrijke	competenties.	
•	 een	 webmaster	 die	 samen	 met	 de	 twee	
andere	webmasters	de	website	beheert	en	nieu-
we	 artikeltjes	 plaatst.	 Hiervoor	 is	 geen	 grote	 IT-
kennis	 vereist	 maar	 wel	 enig	 gevoel	 voor	 deze	
werkzaamheden	 en	 gevoel	 om	 de	 website	 zo	
toegankelijk	moge-ijk	te	houden.	
•	 een	 socialmedia-medewerker	 die	 een	 of	
meerdere	 accounts	 kan	 opzetten,	 beheren	 en	
berichtjes	 kan	 plaatsen	 op	 belangrijke	 socialme-
diakanalen,	 zoals	bijvoorbeeld	 Facebook,	 Twitter	
of	 Instagram.	 Enige	 ervaring	met	 social	media	 is	
hiervoor	wel	noodzakelijk.	
•	 een	 redacteur	 voor	 Kredo	 die	 mede	 de	
redactie	 voert,	 teksten	 taalkundig	 corrigeert	 en	
mede	met	de	andere	leden	van	de	redactie	zorgt	
voor	het	samenstellen	Kredo.	Ook	prima	indien	je	
in	 geval	 van	 ziekte	 of	 vakantie	 van	 een	 van	 de	
vaste	redacteuren	deze	taak	als	‘achtervanger’	op	
je	 zou	 willen	 nemen.	 Een	 goed	 gevoel	 voor	 de	
Nederlandse	 taal	 is	 –	 voor	 een	 goede	 invulling	
van	deze	taak	–	noodzakelijk.	
	
Wij	nodigen	iedereen	uit	om	te	reageren	op	deze	
vacatures,	 ouderen	 zijn	welkom	maar	 zeker	 ook	
jongeren	die	al	zo	vertrouwd	zijn	met	internet	en	
social	media.	Mocht	je	een	huisgenoot,	familielid,	
vriend	 of	 kennis	 hebben	 die	 hier	 kaas	 van	 heeft	
gegeten,	 breng	 dan	 dit	 artikeltje	 onder	 zijn	 of	
haar	aandacht.	Heb	je	interesse,	laat	het	ons		
weten.	
Beroepingswerk	
De	werkzaamheden	 van	 de	 sollicitatiecommissie	
voor	 een	 parttime	 opbouwwerker	 zijn	 even	 stil-
gelegd	totdat	sollicitanten	weer	voor	een	gesprek	
in	Irene	kunnen	komen.	Iets	wat	nu	niet	mogelijk	
is	 door	 de	 coronamaatregelen.	 De	werkzaamhe-
den	 voor	 de	 werving	 van	 een	 parttime	 predi-
kant/kerkelijk	werker	zijn	in	volle	gang.	De	adver-
tenties	 zijn	 geplaatst	 en	 gedurende	 de	 maand	

februari	kunnen	kandidaten	reageren.	Van	beide	
commissies	hoor	 je	(binnenkort	of	misschien	wel	
in	deze	Kredo)	ongetwijfeld	meer.	
	
Oecumenische	samenwerking	
In	de	vorige	Kredo	schreven	wij	dat	er	 in	 januari	
een	overleg	zou	zijn	met	het	pastoraal	 team	van	
de	 Franciscus	 en	 Clara	 parochie	 over	 onze	 sa-
menwerking.	 Vanwege	 het	 feit	 dat	 wij	 vanwege	
corona	 niet	 ‘lijfelijk’	 bijeen	 konden	 komen	 is	 dit	
overleg	 niet	 doorgegaan	 en	 is	 verschoven	 naar	
een	datum	waarop	het	wel	mogelijk	is	om	bijeen	
te	komen.	We	houden	je	op	de	hoogte.	
	
Tot	slot	
Op	het	moment	dat	ik	dit	schrijf	is	de	natuur	nog	
bedekt	 met	 een	 mooie	 dikke	 laag	 sneeuw.	 De	
natuur	 ‘rust	 uit’	 totdat	 de	 zon	 resultaat	 boekt	
waardoor	de	natuur	‘lente-klaar’	gemaakt	wordt.	
Maar	in	beide	gevallen,	winter	en	lente,	is	de	na-
tuur	 prachtig.	 De	 meesten	 van	 ons	 kunnen	 de	
natuur	 in	 trekken,	 anderen	hebben	geen	andere	
mogelijkheid	dan	vanuit	het	raam	de	tekenen	van	
de	 lente	 te	ontdekken.	Maar	met	elkaar	 kunnen	
we	van	de	natuur	genieten	(en	er	zuinig	op	zijn!).	
En	 ….	 laten	 we	 er	 voor	 bidden	 dat	 de	 corona-
lente	ook	snel	zichtbaar	wordt.	
	
Namens	de	kerkenraad,		
Bert	Hokken		
T:	06	2095	8965,	E:	voorzitter@pkn-twello.nl		
	
GEZOCHT	PREDIKANT	
Bericht	van	de	beroepingscommissie	
In	 de	 vorige	
Kredo	 hebben	
we	 een	 op-
roep	 gedaan	
aan	 gemeen-
teleden	 om	 namen	 te	 noemen	 voor	 een	 predi-
kant/kerkelijk	werker.	De	termijn	is	verstreken	en	
er	zijn	geen	opgaven	geweest.		
We	hebben	ondertussen	wel	enkele	reacties	van	
buitenaf	ontvangen	en	we	hopen	er	nog	meer	te	
krijgen	 op	 de	 landelijke	 werving	 die	 in	 gang	 is	
gezet.		
De	sluitingstermijn	 is	27	februari.	 In	de	volgende	
Kredo	houden	we	je	weer	verder	op	de	hoogte.	
Namens	de	beroepingscommissie	
Hanna	Sikkema	
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Stand	 van	 zaken	 sollicitatiecommissie	 opbouw-
werker	18	uur	p.w.	
De	 inkt	van	onze	 informatie	 in	Kredo	was	amper	
droog,	toen	er	een	strenger	coronabeleid	door	de	
overheid	 werd	 afgekondigd.	 Daarmee	 werd	 ons	
stappenplan	 om	 een	 opbouwwerker	 te	 werven	
niet	meer	goed	haalbaar	en	hebben	we	het	pro-
ces	 tijdelijk	 stopgezet.	 Dat	 kon	 gelukkig	 nog	 net	
op	tijd,	omdat	 in	diezelfde	week	de	advertenties	
geplaatst	 zouden	 worden.	 Van	 de	 vertraging	 in	
het	 proces	 hebben	 we	 direct	 daarop	 in	 Dorps-
kerk-Nieuws	en	op	de	PGT-site	melding	gemaakt.	
Inmiddels	 gelden	 de	 strenge	 maatregelen	 nog	
steeds	en	horen	we	op	3	maart	of	er	ruimte	komt	
om	het	proces	weer	vlot	te	trekken.	Primair	voor	
ons	is	van	belang	dat	we	sollicitanten	fysiek	kun-
nen	 spreken.	 Een	 virtueel	 sollicitatiegesprek	 vin-
den	wij	te	beperkt	om	een	juiste	indruk	te	krijgen	
van	de	sollicitanten.		
Hopelijk	 lukt	 het	 om	 in	 maart	 weer	 concrete	
stappen	te	gaan	zetten.	
Namens	de	commissie,	
Dick	Wieske	
	

	
	

Vastenactie	en	Voedselbank	
Vasten	en	Voedselbank?	Wat	een	 rare	 combina-
tie.	Toch	zit	er	een	logisch	verband	tussen.	
Maar	wat	 is	vasten	ook	alweer?	Dan	moeten	we	
eerst	kijken	naar	de	betekenis	van	Pasen.	
Pasen	
Pasen	is	de	dag	dat	christenen	de	opstanding	van	
Jezus	Christus	vieren.	Dat	 Jezus	op	de	derde	dag	
na	zijn	sterven	aan	het	kruis	uit	de	dood	is	opge-
staan.	Een	belangrijk	feest	in	de	kerken.	
Carnaval		
Woensdag	17	 februari	 is	de	 start	 van	de	vasten-
periode.	Daaraan	 gaan,	 normaal	 gesproken,	 drie	
dagen	 van	 uitbundig	 feest	 vieren	 vooraf:	 carna-
val.	 De	 oorsprong	 van	 carnaval	 is	 niet	 helemaal	
helder,	maar	het	feest	is	wel	duidelijk	gerelateerd	
aan	het	katholieke	vasten.	Tijdens	carnaval	is		
iedereen	 gelijk	 aan	 elkaar,	 vandaar	 dat	 er	 vaak	
vermommingen	gedragen	worden.	

Vasten		
Vasten	 is	 voor	 gelovigen	 een	 voorbereiding	 op	
Pasen	en	een	periode	van	inkeer	en	bezinning.	
Vasten	 is	 een	 tijdlang	 je	 onthouden	 van	 het	 ge-
bruik	 van	 bepaalde	 dingen.	 Vroeger	 was	 vasten	
vooral	gericht	op	het	niet	eten	van	bepaald	eten	
en	drinken	(alcohol),	maar	tegenwoordig	ook	om	
andere	 dingen,	 bijvoorbeeld	 je	 auto	 minder	 of	
niet	gebruiken,	de	computer	of	mobiel	een	peri-
ode	 uit	 laten	 staan.	Maar	 het	 kan	 ook	 gaan	 om	
juist	dingen	wel	doen:	een	bezoekje	brengen	aan	
die	 eenzame	 persoon	 of	 even	 een	 telefoontje.	
Een	goede	manier	van	vasten	probeert	vier		
dingen	te	bereiken:	
-		een	betere	omgang	met	jezelf;	
-		een	betere	omgang	met	medemensen;		
-	 	een	betere	omgang	met	het	milieu	en		 	de	ge-
hele	wereld			
-	 	 en	 voor	 christenen	 een	 betere	 omgang	 met	
God.	
Voor	 gelovige	 mensen	 zijn	 juist	 de	 eerste	 drie	
punten	een	goede	manier	om	het	vierde	doel	na	
te	 streven.	 Vasten	 is	 een	 periode	 van	 inkeer	 en	
bezinning.	
Vastenperiode	
De	 vastenperiode	 begint	 op	 Aswoensdag,	 17	 fe-
bruari,	en	eindigt	op	de	zaterdag	vóór	Pasen.	Dat	
zijn	 46	 dagen.	 De	 zondagen	 tellen	 niet	 mee	 als	
vastendagen,	dus	uiteindelijk	blijven	er	40	dagen	
over,	vandaar	de	'veertigdagentijd'.	
Vasten	alleen	voor	gelovigen?	
Vasten	 is	 niet	 specifiek	 alleen	 voor	 christenen.	
Ook	moslims	 hebben	 een	 periode	 van	 niet	 eten	
en	 drinken:	 de	 ramadan.	 Ook	 hier	 gaat	 het	 om	
bezinning.	 In	 januari	 beloven	we	weer	 van	alles:	
ik	 ga	 niet	 meer	 roken,	 drinken,	 gezonder	 eten.	
Ook	een	moment	van	bezinning.	
Daarom	staat	de	vas-
tenactie	 ook	 open	
voor	 iedereen.	 Na-
drukkelijk	 gaat	 het	
om	 bezinning,	 aan-
dacht	 voor	 jezelf	 en	
de	 mensen	 om	 je	
heen.		
Bezinning	en	solidari-
teit	 met	 anderen.	 Je	
staat	 wat	 vaker	 stil	
bij	 mensen	 die	 het	
minder	 goed	 hebben	 dan	 jij.	 Vasten	 betekent	
'even	 minderen	 voor	 een	 ander'.	 Het	 idee	 is	 te	
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geven	 wat	 je	 bspaart	 (of	 kunt	 missen)	 om	 het	
leven	van	anderen	te	verbeteren.	
		
Voedselbank	
Doet	u	mee	met	een	vastenactie?	Dan	kunt	u	het	
uitgespaarde	 geld	 doneren	 aan	 de	 Voedselbank.	
Maar	ook	als	u	niet	meedoet	met	vasten,	kunt	u	
toch	 de	 Voedselbank	 steunen.	 U	 kunt	 houdbare	
artikelen	doneren.	Let	u	op	de	houdbaarheidsda-
tum?	Het	 gaat	bijvoorbeeld	om	zonnebloemolie,	
aardappelpuree,	vis-/vlees-/fruitconserven,	 soep,	
blikgroenten,	 macaroni,	 rijst,	 pasta’s,	 sauzen	 en	
mixen,	snoepgoed	voor	de	kinderen,	broodbeleg,	
zoals	 jam,	 pindakaas	 enz.	 En	 verder	 reinigings-
middelen	 voor	 huishoudelijk	 gebruik	 en	 toiletar-
tikelen	(shampoo,	zeep,	tandpasta).	
In	 het	 Stiltecentrum	 van	 de	 Dorpskerk,	 Dorps-
straat	10	Twello,	 staat	een	winkelwagentje	waar	
u	uw	artikelen	kwijt	kunt.	Daar	staat	ook	een	col-
lectebus.	Het	Stiltecentrum	 is	aan	de	achterzijde	
van	de	kerk,	 ingang	 tegenover	gebouw	 Irene,	en	
is	elke	dag	geopend	van	10.00	tot	17.00	uur.	
	
Helpt	u	mee?	Een	goede	actie	zowel	voor	uzelf	als	
voor	de	ander.		
Vragen	 of	 suggesties?	 Neem	 dan	 contact	 op	 via	
diaconie@pkn-twello.nl	
Diaconie	Dorpskerk	Twello	
	
Doe	mee	met	actie	Paashaas!	
Als	 ik	 dit	 schrijf	 is	 de	 sneeuw	 aan	 het	wegsmel-
ten.	 Het	 dooit	 flink,	 de	 temperatuur	 schiet	 om-
hoog	en	voor	het	komend	weekend	worden	zelfs	
lenteachtige	 temperaturen	 verwacht.	 Het	 is	 As-
woensdag,	het	begin	van	de	veertigdagentijd,	de	
periode	waarin	we	stilstaan	bij	het	lijden	en	ster-
ven	van	Christus.	Een	tijd	die	jubelend	uitloopt	op	
het	Paasfeest,	het	feest	van	Christus’	opstanding.	
Een	 tijd	 ook	 van	 aandacht	 voor	mensen	 die	wel	
een	 steuntje	 in	 de	 rug	 kunnen	 gebruiken.	 Denk	
bijvoorbeeld	aan	een	man	die	veel	alleen	 is,	een	
vrouw	 die	 last	 heeft	 van	 een	 burn-out	 of	 een	
moeder	die	in	haar	eentje	de	zorg	voor	haar	kin-
deren	 heeft.	 Daarom	 zet	 de	 diaconie	 de	 actie	
Paashaas	op	touw,	en	we	nodigen	je	als	gemeen-
telid	van	harte	uit	om	mee	te	doen.	Als	paashaas	
word	 je	gekoppeld	aan	een	persoon	en	breng	 je	
hem	of	haar	 in	de	 tijd	voor	Pasen	een	paar	keer	
een	 presentje.	 Bijvoorbeeld	 iets	 dat	 je	 zelf	 hebt	

gemaakt	of	een	tekening	van	 je	kinderen.	De	er-
varing	 leert	 dat	 mensen	 vaak	 erg	 ontroerd	 zijn	
door	dit	gebaar.	En	ook	de	brengers	zelf	verschaft	
het	veel	plezier.	
Dus	aarzel	niet	en	doe	mee,	 je	 zult	er	geen	spijt	
van	 krijgen!	Meld	 je	 aan,	 of	 draag	 iemand	 voor	
als	 ontvanger	 van	 de	 paashaas,	 via	 E:	 gosse-
ling@pkn-twello.nl	 of	 T:	 06	 4616	 6193.	 Graag	
uiterlijk	1	maart,	want	daarna	maken	we	de	mat-
ches	 en	 krijg	 je	 nader	 bericht.	 Met	 de	 regels	
rondom	privacy	en	corona	houden	we	rekening.	
	
Namens	de	Diaconie	(Kerk	en	dorp-groep,	
Henk-Jan	Gosseling	
	
Kerk	en	dorp-groep	
De	Kerk-	en	dorpgroep	(werkgroep	vanuit	de	dia-
conie)	wil	 graag	 de	 verbinding	maken	 tussen	 de	
kerkelijke	 gemeente	 en	 het	 dorp.	 Helaas	 zijn	 de	
activiteiten	Meet	 In	 11,	 lunch	met	 vluchtelingen	
en	elkaar	op	andere	wijze	ontmoeten	niet	moge-
lijk.	 Juist	 nu	 hebben	
we	elkaar	zo	nodig	en	
willen	 we	 verbonden	
zijn	en	weten	dat	we	
elkaar	vasthouden.	
De	afgelopen	periode	
hebben	 we	 een	 at-
tentie	 rondgebracht	
bij	de	gezinnen	uit	de	
kerk	 met	 jonge	 kin-
deren.	 Tijdens	 de	
lockdown	 konden	 de	
kinderen	 niet	 naar	
school	en	de	ouders	moesten	 lesgeven	en	 thuis-
werken.		
	Voor	 allen	 geen	 gemakkelijke	 opgave.	 Een	 blijk	
van	 waardering,	 een	 compliment	 en	 een	 hart	
onder	de	riem	voor	hen	allen,	voor	het	thuiswer-
ken	en	begeleiden.		
We	 brachten	 hen	 chocolade,	 kanjerkoeken	 en	
een	kaartje.	
Ook	dachten	we	aan	de	ondernemers	in	het	dorp,	
die	 hun	 deuren	 moesten	 sluiten	 en/of	 beperkt	
open	mochten	zijn.		
Ter	 bemoediging	 brachten	 we	 een	 kaartje	 met	
‘vergeet-mij-nietjes’	 en	 een	 tekst	 om	 moed	 en	
vertrouwen	te	houden.	
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We	hebben	nog	meer	 ideeën	om	met	kleine	ge-
baren	leuke	dingen	te	doen	die	wél	mogelijk	zijn.	
Wil	 je	met	ons	meedoen,	 laat	het	ons	weten!	 Je	
hoeft	 niet	 te	 vergaderen,	 het	 kost	 niet	 veel	 tijd.	
Het	 kan	 zomaar	 voor	 een	 keertje	 of	 wat	 vaker.	
Alles	 is	 goed!	 Vele	 handen	maken	 licht	werk	 en	
het	is	echt	leuk	om	met	elkaar	iets	voor	anderen	
te	betekenen.	
	
De	Kerk	en	dorp-groep	zijn:	
Lida	Hassefras,	Mieke	Koers,	Anja	Beukhof,	Henk-
Jan	Gosseling	en	Saskia	Hofman	
	

	
	
	
PAASGROETEN	2021	
Ook	 dit	 jaar	 sturen	 gemeenteleden	 van	 de	 PKN	
Paasgroetenkaarten	 aan	 gevangenen	 in	 Neder-
land	 en	 Nederlandse	 gevangenen	 in	 het	 buiten-
land.	De	afbeelding	op	de	kaart	wordt	onder	 lei-

ding	 van	 een	 justitiepredikant	 door	 gevangenen	
zelf	ontworpen.		
Het	 thema	 van	 de	 veertigdagentijd	 is	 Ik	 ben	 er	
voor	 jou.	 De	 afbeelding	 op	 de	 kaart	 beeldt	 de	
verbondenheid	 uit	 van	 de	 gemeente	 binnen	 de	
muren	met	de	gemeente	daarbuiten.	
Voor	 gedetineerden	 is	 het	 bemoedigend	 als	 ze	
een	kaart	krijgen,	zeker	als	daar	een	persoonlijke	
groet	op	staat.	Ook	al	weet	je	niet	precies	wie	de	
kaart	 ontvangt,	 je	mag	 er	 van	 overtuigd	 zijn	 dat	
het	 feit	dat	eraan	hen	gedacht	wordt	de	gedeti-
neerden	 goed	 doet.	 De	 kaarten	 worden	 tijdens	
een	 kerkdienst	 in	 de	 gevangenis	 uitgedeeld	 en	
dat	is	een	feestelijke	gebeurtenis.	
Ook	onze	gemeente	doet	mee	aan	de	Paasgroe-
tenactie!	 Dit	 jaar	 anders	 dan	 anders	 omdat	 we	
elkaar	niet	fysiek	ontmoeten.	
De	 kaarten	 liggen	 in	 setjes	 van	5	 kaarten	 in	 een	
envelop	in	het	Stiltecentrum	van	de	Dorpskerk.	Je	
kunt	 hier	 zo’n	 setje	 (of	meer)	 ophalen,	 van	 een	
groet	voorzien	en	daar	weer	terugleggen.	Elk	set-
je	is	voorzien	van	een	A4’tje	met	instructies.	
Is	het	een	bezwaar	om	naar	het	Stiltecentrum	te	
komen?	 Stuur	 dan	 een	 mailtje	 naar	 mie-
ke55koers@gmail.com	 en	 je	 krijgt	 de	 kaarten	
thuis	 in	 de	 brievenbus.

	
We	hopen	dat	we	als	 gemeente	weer	 een	dikke	
envelop	met	Paasgroeten	kunnen	verzenden	naar	
Kerk	in	Actie	die	voor	verdere	verspreiding	zal		
zorgen.	
	
Werkgroep	ZWO	
Voor	meer	info	over	deze	actie:	
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie	
	
Werelddiaconaatszondag	7	februari	
Deze	 dienst	 is	 voorbereid	 door	 de	 werkgroep	
ZWO	en	Menno.		
In	het	boekje	‘God	en	de	pandemie’	wijst	de	Brit-
se	 theoloog	Tom	Wright	op	een	heel	 interessant	

 
ZENDING,	WERELDDIACONAAT	EN	
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING	
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Bijbelgedeelte,	 waar	 je	 eigenlijk	 zo	 overheen	
leest:	Handelingen	11.	
	
Tom	Wright	over	Handelingen	11	
“Handelingen	11	neemt	ons	mee	naar	de	kerk	 in	
Syrisch	Antiochië.	Het	is	een	bruisende	stad.	Vele	
mensen	 –	 van	 allerlei	 verschillende	 nationalitei-
ten	 –	 zijn	 er	 in	 Jezus	 gaan	 geloven	 en	 de	 kerk	
groeit.”	
Je	denkt	bij	zo’n	tekst:	nou,	dit	gaat	over	zending.	
Maar	 dan	 komen	 er	 mensen	 uit	 Jeruzalem.	 Ze	
worden	 profeten	 genoemd,	 omdat	 ze	 een	 grote	
hongersnood	 voorspellen.	Wright	 wijst	 erop	 dat	
de	gemeente	in	Antiochië	deze	hongersnood	niet	
probeert	te	duiden	als	een	teken	van	God	en	zich	
evenmin	 bezighoudt	 met	 het	 aanwijzen	 van	
schuldigen.	 Volgens	 hem	 stellen	 ze	 drie	 eenvou-
dige	vragen:	‘Wie	zal	er	een	bijzonder	risico	lopen	
als	dit	gebeurt?	Wat	kunnen	we	doen	om	te	hel-
pen?	Wie	kunnen	we	er	daarvoor	opuit	sturen?’		
Hierop	 zijn	 door	 Mieke	 en	 Piet	 2	 columns	 ge-
maakt.	
Enkele	delen	hieruit:	
	
Column	Mieke	
Terwijl	ik	in	gedachten	bezig	was	met	de	wereld-
diaconaatsdienst	 hoorde	 ik	 op	 de	 radio	 het	
nummer	‘Last	7	days’	van	Unit	Gloria	(met	Robert	
Long	 uit	 1969).	 Het	 gaat	 erover	 dat	 God	 de	
schepping	weer	 teniet	doet	 in	7	dagen,	een	om-
gekeerde	schepping	dus.	Omdat	de	mensen	zon-
dig	 zijn	 en	 het	 licht	 niet	 verdienen.	 De	 goeden	
moeten	onder	de	kwaden	 lijden;	ook	zij	 sterven.	
Als	alles	weer	‘woest	en	ledig’	is	overziet	God	dit	
en	huilt.		
Mijn	Godsbeeld	is	in	de	loop	der	jaren	veranderd	
maar	het	beeld	van	een	God	die	met	verdriet	ziet	
hoe	met	 zijn	mooie	 schepping	 wordt	 omgegaan	
krijg	 ik	niet	uit	mijn	hoofd.	Af	 en	 toe	word	 ik	 er	
moedeloos	van.		
Gelukkig	 hoorde	 ik	 op	 de	 radio	 in	 dezelfde	 ar-
beidsvitaminen	ook	‘Morning	has	broken’	van	Cat	
Stevens	uit	1971.	Een	 loflied	op	de	schepping.	O	
wat	 verlang	 ik	 ernaar	 dat	 we	 dit	 weer	 samen	
kunnen	zingen!	
	
Column	Piet	
Die	3	vragen	spreken	mij	aan.	Het	gaat	mij	er	 in	
eerste	instantie	niet	om	een	oplossing	van	wat	er	
is	 gebeurd	 te	 vinden,	 maar	 blijf	 dichtbij,	 zoek	
waar	 ik	zelf	 invloed	op	heb.	Waar	heb	 ik	 invloed	

op?	Wie	zijn	de	grootste	slachtoffers	of	getroffe-
nen	en	hoe	kunnen	wij	ze	helpen?	Of	wie	kan	 ik	
inschakelen	om	mee	te	helpen?		
Deze	manier	van	omgaan	met	rampen	is	richting-
gevend	 voor	 alle	 tijden.	Niet	 alleen	 in	 dit	 bijbel-
stuk,	maar	ook	nu.	Aan	COVID-19	zelf	kunnen	we	
weinig	 doen.	 Het	 is	 niet	 zinnig	 om	 ons	 bezig	 te	
houden	met	de	schuldvraag	wie	dit	virus	veroor-
zaakt	heeft.	
We	 kunnen	 ons	 afvragen	 wie	 het	 meeste	 risico	
loopt	en	hoe	en	door	wie	we	kunnen	helpen.	Dat	
hebben	we	als	diaconie	ook	gedaan.	We	hebben	
ouderen	 en	 eenzamen	 een	 bloemetje	 of	 kaartje	
gebracht,	gebeld,	enz.	En	daarbij	hebben	we	ook	
buiten	de	kerkmuren	gekeken	en	ons	afgevraagd	
met	wie	we	samen	konden	werken.		
	
Wie	moet	aan	de	slag:	God	of	wij,	mensen?	
Column	II	Mieke	
Ik	geloof	dat	het	aan	ons	mensen	 is	om	de	han-
den	 uit	 de	 mouwen	 te	 steken.	 Ik	 kan	 me	 niet	
voorstellen	 dat	 God	 rampen	 inzet	 om	 de	mens-
heid	op	andere	gedachten	te	brengen.		
De	armen	lopen	nog	altijd	het	meeste	risico	op	de	
afschuwelijke	 gevolgen	 van	 rampen,	 ziekte	 en	
honger.	 Wat	 we	 zouden	 moeten	 doen	 is	 leven	
met	 respect	 voor	 de	 aarde	 en	 wat	 er	 op	 leeft.	
Maar	 helaas	 spelen	 er	 zo	 veel	 belangen	 (geld,	
macht).	De	wereldleiders	hebben	hierin	een	taak	
vind	 ik,	 maar	 zij	 niet	 alleen.	 Iedereen	 kan	 in	 de	
keuzes	 die	 hij/zij	maakt	met	 de	 schepping	 reke-
ning	 houden	maar….dat	 is	 voor	 de	 rijke	 bevoor-
rechte	mensen	makkelijker	dan	voor	anderen.	
De	 Geest	 van	 God	 hebben	we	 hard	 nodig;	 voor	
mij	 is	dat	 inspiratie	en	uitstraling	 zodat	het	aan-
stekelijk	kan	zijn.	
	
Column	II	Piet	
De	laatste	jaren	heb	ik	wat	moeite	met	het	tradi-
tionele	godsbeeld,	God	als	een	man	ergens	hoog	
in	de	hemel.	Daar	geloof	ik	niet	meer	in.	Ik	geloof	
veel	meer	in	een	stukje	god	in	de	mensen	om	mij	
heen.	Dat	is	voor	mij	veel	tastbaarder.		
Ik	 kwam	 voor	 mijzelf	 in	 een	 spagaat.	 Geloof	 ik	
wel?	Of	waar	geloof	ik	in?	Zeker	niet	in	de	traditi-
onele	vorm.	Eigenlijk	vind	ik	in	dit	stuk	een	mooie	
verklaring.	Bij	Tom	Wright	lees	ik:	
“Biddend	komen	ze	er	achter	dat	Gods	bedoeling	
zichtbaar	 wordt	 door	 wat	 Hij	 door	 middel	 van	
mensen	gaat	doen.”		
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Jezus	 is	ons	voorbeeld.	Het	werk	van	God	wordt	
door	 Jezus	 zichtbaar,	 omdat	 Jezus	 zelf	 aan	 het	
werk	ging.	En	dat	voel	 ik	ook:	het	werk	van	God	
wordt	zichtbaar	in	de	mensen	om	ons	heen.		
	
De	 gebeden	 sloten	 we	 af	 met	 de	 woorden	 van	
Franciscus	van	Assisi:		
Heer,	 maak	 mij	 een	 instrument	 van	 uw	 vrede	
Liedboek,	blz.	1355).	
	
Werkgroep	ZWO,	Joop,	Mieke,	Piet,	Wim	
	en	Menno	
	

	
	
Onder	voorbehoud:	
	
B&IT-lezing	 23	 maart	 door	 Maria	 van	 Mierlo	
	 	
Benedictijns	leven:	neig	het	oor	van	je	hart	
Een	interactieve	lezing	
	
Ken	je	dat	gevoel	dat	je	met	een	vraag	rondloopt	
waar	je	geen	antwoord	op	hebt?	Of	met	het	idee	
dat	 je	 iets	moet	 doen,	maar	 dat	 het	 er	 niet	 van	
komt?	 Of	 dat	 je	
je	 vaag	 ongeluk-
kig	 voelt?	 Mis-
schien	 is	 het	 dan	
tijd	om	uit	 je	da-
gelijkse	 gedoe	 te	
stappen	 en	 je	
weer	 te	 gaan	
verbinden	met	je		
ware	 zelf.	 De	 Regel	 van	 Benedictus	 (geschreven	
rond	 het	 jaar	 540)	 biedt	 concrete	 handvatten	
voor	wie	dit	pad	op	wil	gaan.		
Deze	 interactieve	 lezing	 biedt	 in	 het	 kort	 inzicht	
in	 drie	 kernbegrippen	 uit	 ‘de	 Regel’:	 obedientia,	
stabilitas,	 conversio	 morum	 -	 gehoorzaamheid,	
stabiliteit,	 omkering	 van	 je	 gewoonten.	 Leven	
volgens	benedictijnse	waarden	vraagt	 levenslang	
oefenen,	maar	in	deze	ene	avond	kun	je		
misschien	 een	 glimp	 opvangen	 van	 de	 schat	 die	
de	tekst	in	zich	draagt.		
	
*Je	 kunt	 met	 een	 persoonlijke	 vraag	 in	 je	 hart	
naar	 deze	 lezing	 toekomen,	 in	 het	 tweede	 deel	
van	de	lezing	ga	je	daarmee	aan	de	slag.	Je	kunt	
natuurlijk	ook	alleen	als	luisteraar	aanwezig	zijn.	

	
*Opgeven	 is	 verplicht	 en	 kan	 via	 dit	 mailadres	
bi.twello@gmail.com.	Verdere	 informatie	krijg	 je	
daarna	 toegestuurd.	 Informatie	 over	Maria	 vind	
je	 op	 haar	 website	 www.mariavanmierlo.nl	 Ook	
was	ze	al	eens	te	zien	in	het	programma	De		
Verwondering.	
	
	

	
	

	
	
App	Appostel	
In	 deze	 tijd	 zijn	 veel	 handige	 Apps	 beschikbaar	
voor	 de	 telefoon.	 De	 Protestantse	 Gemeente	 te	
Twello	 blijft	 hierin	 niet	 achter;	 zij	 promoot	 het	
gebruik	van	de	App	Appostel.	
	
Moet	nu	iedereen	deze	App	gaan	gebruiken?	
Nee,	 het	 is	 alleen	 voor	 de	 leden	 die	 het	 willen	
gebruiken	 en	 leuk	 vinden.	 De	 huidige	 situatie	
(zonder	App)	blijft	gewoon	bestaan.	
	
Wat	kunt	u	met	de	App?	
Met	 de	 App	 kunt	 u	 geven	 voor	 de	 collectes	 tij-
dens	 kerkdiensten.	 Ook	 kunt	 u	met	 de	 App	 een	
algemene	 gift	 doen	 voor	 onze	 kerk	 en	 collecte-
bonnen	bestellen.	
De	 App	 kan	 ook	 gebruikt	 worden	 om	 terug	 te	
kijken	wat	u	 toegezegd	en	betaald	hebt	 voor	de	
Actie	Kerkbalans	(vanaf	2022).	Hierop	komen	wij	
later	nog	terug	als	de	Actie	Kerkbalans	2022	van	
start	gaat.	
	
Hoe	gaat	het	betalen	met	de	App?	
In	de	App	kunt	u	uw	bijdrage	voor	collectes,	gif-
ten	en	collectebonnen	betalen	met	iDEAL.	Ook	is	
het	mogelijk	om	een	 tegoed	 te	 laden	 in	de	App;	
handig	voor	collectes.	
	
Hoe	kom	ik	aan	de	App?	
U	kunt	de	App	Appostel	vinden	in	de	Google	Play	
Store	(Android)	en	App	Store	(Apple).	
U	vindt	een	QR	code	naar	de	App	op	onze	websi-
te:	

	 OECUMENE	

 
TAAKGROEP	BEHEER	

 
COLLEGE	VAN	KERKRENTMEESTERS	
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https://www.pkn-
twello.nl/activiteiten/nieuws/appostel-app-en-
webshop-2	
					
				Android			 	 																Apple	
	

 

 
 

 

 
 

Er	is	ook	een	webshop	
Naast	 de	 App	 is	 er	 ook	 een	 webshop	
https://site.skgcollect.nl/506	
In	de	webshop	vindt	u	dezelfde	zaken	terug	als	in	
de	App.	Voor	het	gebruik	van	de	webshop	logt	u	
met	 dezelfde	 gegevens	 in	 (inlognaam	 en	wacht-
woord)	als	van	App.	
	
Nog	meer	informatie	over	de	App	
Meer	 informatie	 over	 de	 App	 Appostel	 kunt	 u	
vinden	op	https://appostel.nl/	
	
U	wilt	de	App	gaan	gebruiken	
De	eerste	keer	dat	u	de	App	gebruikt	kunt	u	 se-
lecteren	 aan	 welke	 gemeente	 u	 gekoppeld	 wilt	
worden.	Daarna	wordt	gevraagd	om	uw	 loginge-
gevens.	 Hier	 kunt	 een	 inlognaam	 (uw	 e-
mailadres)	en	wachtwoord	opgeven.	
Zodra	u	zich	aangemeld	heeft	krijgt	de	beheerder	
bij	PG	Twello	een	bericht	dat	u	zich	wilt	aanmel-
den.	 Uw	 aanmelding	 moet	 door	 de	 beheerder	
goedgekeurd	 worden	 en	 u	 krijgt	 een	 bericht	 in	
uw	e-mail	 zodra	uw	aanmelding	 is	goedgekeurd.	
Het	 kan	even	duren	voordat	u	het	mailtje	 krijgt,	
de	 beheerder	 zit	 niet	 de	 hele	 dag	 achter	 zijn	
beeldscherm.	
	
Hoe	komt	PG	Twello	aan	deze	App?	
De	App	wordt	beschikbaar	gesteld	door	SKG;	SKG	
staat	 voor	 Stichting	 Kerkelijk	 Geldbeheer,	 een	
bank	waar	ook	PG	Twello	een	rekening	heeft.	
De	 App	 en	 de	 webshop	 zijn	 een	 veilige	 online	
omgeving.	Ook	voldoet	de	App	aan	de	AVG	 (pri-
vacy	regelgeving).	
	
	
	

Hebt	u	nog	vragen?	
Als	 u	 nog	 vragen	 hebt	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	 Laurens	 Potters	 (T:	 06	 5182	 2555,	 E:	 pen-
ningmeester-cvk@pkn-twello.nl)	
	
Kerkbalans	2021,	het	eindresultaat	
	
Het	(voorlopig)	
eindresultaat	 van	 de	
Actie	 Kerkbalans	
toezeggingen	 2021	 is	
bekend!	
	Een	 Actie	 die	 in	 het	
teken	 stond	 van	 de	
toekomst	 van	 de	 kerk.	 Met	 grote	 dankbaarheid	
mogen	we	 vaststellen	 dat	 de	 inkomsten	 dit	 jaar	
zo’n		
€	2.000,--,	=1.69	%,	hoger	lijken	uit	te	vallen	dan	
begroot.	 Ten	 opzichte	 van	 de	 werkelijke	 inkom-
sten	van	vorig	jaar	gaat	het	om	een	toename	met	
€	5.000,--	ofwel	4,34	%.	Uit	de	gegevens	blijkt	dat	
de	 meevallende	 opbrengst	 vooral	 het	 gevolg	 is	
van	stijgende	bijdragen	per	lid.	
	
U	 beseft	 natuurlijk	 hoe	 belangrijk	 dit	 voor	 de	
uitvoering	 van	 het	werk	 van	 de	 plaatselijke	 kerk	
is.	Niet	 alleen	 stelt	het	ons	 in	 staat	 salarissen	 te	
betalen,	 gebouwonderhoud	 te	 plegen	 en	 de	
steeds	stijgende	energierekening	te	voldoen.	Ook	
kunnen	wij	 nu	 	 geplande	en	begrote	 activiteiten	
uitvoeren.	
	
Zo	hebben	we	met	elkaar	kunnen	bouwen	aan	de	
toekomst	van	de	kerk.		
We	 hebben	 vandaag	 gegeven	 voor	 de	 kerk	 van	
morgen.		
	
Enkele	cijfers	kerkbalans	2021	
	 	 	 	 bedrag		 aantal	
	 	 	 	 	€													deelnemers						
toezeggingen	2021	 	 119.989,00		 688	
begroting	2021	 	 118.000,00		 	
werkelijke	opbrengst	2020	 	114.547,00		 765	
	
Hartelijk	 dank	 aan	 iedereen	 die	 heeft	 bijge-
dragen,	 dankzij	 u	 kunnen	 wij	 een	 plek	 van	 in-
spiratie	zijn	én	blijven!	
	
Het	College	van	Kerkrentmeesters,	
Kerkelijk	bureau	
Gerrit	Bokdam	
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Actie	van	Hulp	vervolgde	Christenen	(HVC)	nu	bij	
u	in	de	buurt!	
Stichting	HVC	helpt	 vervolgde	 christenen.	De	ac-
tie	 Plant	 een	 Bijbel	 is	 een	 jaarlijks	 terugkerende	
actie,	 die	 steeds	 harder	 nodig	 is.	 Er	 zijn	wereld-
wijd	vele	 (nieuwe)	gelovigen,	die	geen	eigen	Bij-
bel	bezitten.	HVC	wil	naast	hen	staan	en	een	ver-
schil	 maken	 in	 hun	 situatie.	 Het	 is	 de	 Bijbel	 die	
gelovigen	wereldwijd	verbindt.	Laten	we	er	daar-
om	voor	zorgen	dat	zo	veel	mogelijk	mensen	een	
eigen	Bijbel	kunnen	lezen,	nu	het	nog	kan!	
Hoe	werkt	het?	
U	 kunt	 heel	 eenvoudig	helpen	door	potgrond	 te	
bestellen	 of	 door	 te	 doneren.	 Van	 de	 opbrengst	
van	twee	zakken	potgrond	kan	één	Bijbel	worden	
uitgedeeld.	Van	de	opbrengst	worden	Bijbels	ver-
spreid	 in	 landen	 waar	 christenen	 worden	 ver-
volgd,	zoals	China,	India,	Irak,	Pakistan	en	Noord-
Korea.	 Via	 www.planteenbijbel.nl	 kunt	 u	 pot-
grond	 bestellen	 en	 een	 afhaalpunt	 bij	 u	 in	 de	
buurt	zoeken.	De	bestelde	potgrond	kan	D.V.	op	
zaterdag	20	maart	2021	van	10.00	 tot	14.00	uur	
worden	afgehaald	bij	het	door	u	gekozen	afhaal-
punt.	 Hebt	 u	 geen	 potgrond	 nodig?	 Dan	 kunt	 u	
alsnog	Bijbels	schenken.	Voor	vijf	euro	geeft	u	al	
iemand	een	eigen	Bijbel.	
Bestel	nu	en	haal	af:		
in	Terwolde:	fam.	J.	v/d	Bruinhorst,	Bandijk	13		
in	Vaassen:	fam.	A.	Riphagen,	Geerstraat	27	
	
Impressie	van	de	generale	synode	
Thomas	Kool,	een	van	de	afgevaardigden	namens	
de	 classicale	 vergadering	 Veluwe	 heeft	 een	 im-
pressie	 geschreven	 over	 de	 synodevergadering.	
Twee	onderwerpen	waren	aan	de	orde	die	direct	
raken	 aan	 het	werk	 in	 de	 gemeente.	 Het	 eerste	
betreft	de	Dienstenorganisatie	en	het	tweede	de	
vermindering	 van	 regels	 rond	de	 allerlei	 vormen	
van	 kerkzijn	 die	 ook	 van	 toepassing	 kunnen	 zijn	
op	de	eigen	gemeente.	Lees	verder	op	de	websi-
te:	 pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen	 impres-
sie	generale	synode.	
Gerrit	Bok,	scriba	classicale	vergadering	Veluwe	
	

	
	
	
VOORJAARSLIED	
Jaap	Zijlstra	

melodie:	Daar	juicht	een	toon	
	

De	lente	maakt	de	stemmen	los	
in	dorp	en	stad,	in	park	en	bos,	
elk	vogeltje	in	Gods	natuur	
zingt	blij	zijn	eigen	partituur.	
	
Langs	waterlopen	klinkt	het	lied	
van	rietzanger	en	karekiet,	
in	’t	veld	roert	zich	de	leeuwerik,	
de	kievit	roept:	vivit,	vivit!*	
	
De	merel	in	z’n	zwarte	pak	
fluit	een	cantate	op	het	dak,	
in	’t	laaghout	voert	met	fijn	geluid	
de	tjiftjaf	zijn	muziekje	uit.	
	
De	geestdrift	van	de	nachtegaal	
maakt	van	de	nacht	een	kathedraal,	
zijn	lied	verleent	de	duisternis	
een	glans	die	van	de	hemel	is.	
	
Nog	eer	het	morgenlicht	ontwaakt,	
de	einder	voor	ons	zichtbaar	maakt,	
is	reeds	het	vogelkoor	op	dreef	
en	zingt	de	zon	over	de	schreef.	
	
Dat	is	geloof,	al	zien	we	niet,	
we	zingen	in	de	nacht	ons	lied,	
een	glans	ligt	over	het	bestaan,	
de	dag	van	onze	Heer	komt	aan!	
	
*	vivit	=	Hij	leeft	
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Predikanten	
Ds.	Menno	Valk	
Sectie	Noord	en	Centrum	
Werkdagen:	maandag	
t/m	vrijdag	

Sweelinckstraat	4	
7391	XS	Twello	
T:	0571	298	475	
E:	valk@pkn-twello.nl	

Ds.	Hanneke	Diermanse	
Sectie	Oost	
Werkdagen:	maandag	
en	donderdag	

Kerkplein	2	
7437	AL	Bathmen	
T:	06	1253	0281	
E:	hannekediermanse@gmail.com	
	Ds.	Emma	Rijks	

Sectie	Zuid	
Werkdagen:	dinsdag,	
donderdag	en	vrijdag-
morgen	

Van	Hogendorpstraat	8	
7391	LE	Twello	
T:	0571	84	936	
E:	rijks@pkn-twello.nl	

	

Kerkenraad	
Bert	Hokken	
voorzitter	 	

Buddezand	11	
7384	CA	Wilp	
T:	06	2095	8965	
E:	voorzitter@pkn-twello.nl	

Rina	van	der	Noll	
scriba	

Verdistraat	79	
7391	SK	Twello	
T:	06	2741	8710	
E:	scriba@pkn-twello.nl	

	

Taakgroep	Eredienst	-	Pastoraat	
Ds.	Menno	Valk	
voorzitter	

Sweelinckstraat	4	
7391	XS	Twello	
T:	0571	298	475	
E:	valk@pkn-twello.nl	

Eredienst	 E:	eredienst@pkn-twello.nl	

Cantor-organist	
Henk	Noordman	

Goeman	Borgesiusstraat	18	
7391	VC	Twello	
T:	06	2531	6174	
E:	organist@pkn-twello.nl	

Kindernevendienst	 E:	kindernevendienst@pkn-twello.nl	

Liturgisch	bloemschikken	 E:	bloemschikgroep@pkn-twello.nl	

Multimediateam	 E:	mmt@pkn-twello.nl	
	

College	van	diakenen	
Saskia	Hofman	
voorzitter	

Penninksweg	10	
7391	GJ	Twello	
T:	06	1485	4140	
E:	diaconie@pkn-twello.nl	

NaastenhulpVoorst	 E:	NaastenhulpVoorst@gmail.com	

Zending,	werelddiaconaat	en	ontwikkelingssamenwerking	

Piet	Ruijsbroek	
voorzitter	

Verdistraat	14	
7391	SG	Twello	
T:	0571	298	052	
E:	zwo@pkn-twello.nl	

Bankrekeningnummer	 NL14	RABO	0362	8584	70	
Henk-Jan	Gosseling	
opbouwwerker	

T:	06	4616	6193	
E:	gosseling@pkn-twello.nl	

	

Coördinator	redactie	Dorpskerk-Nieuws	
Annie	Vreeke	 E:	dorpskerknieuws@pkn-twello.nl	

College	van	kerkrentmeesters	
Bert	Bresser	
voorzitter	

Dahliastraat	16	
7419	AL		Deventer	
T:	06	2144	4809	
E:	vz-cvk@pkn-twello.nl	
	vacant	

secretaris	
	

E:	kerkrentmeesters@pkn-twello.nl	

Bankrekeningnummer	 NL37	RABO	0362	8025	72	
Koster-beheerders	Irene	
Eric	en	Ans	Rossing	

Dorpsstraat	6A	
7391	DD	Twello	
T:	0571	272	014	
E:	koster@pkn-twello.nl	

Coördinatie	en	financiële	administratie	
Gerrit	Bokdam	
	
	
	 bereikbaar	op:		
	 werkdagen	

IJsbaanweg	32	
7391	HH	Twello	
T:	0571	271	392	
E:	kerkelijkbureau@pkn-twello.nl	
18.00	–	19.00	uur	

Ledenadministratie	
Arno	van	den	Broek	 p/a	Kerkelijk	Bureau	

E:	ledenadministratie@pkn-twello.nl	
Kerkelijk	bureau	
	
	
	
	

open	op:	
maandagmorgen	
vrijdagmorgen	
online	24/7	

gebouw	Irene	
1e	verdieping,	kamer	A	
Dorpsstraat	8		
7391	DD	Twello	
T:	0571	789	168	(openingsuren)	
E:	kerkelijkbureau@pkn-twello.nl	
09.00	–	12.30	uur	
09.00	–	12.30	uur	
webshop	kerkelijk	bureau	
	Collectebonnen	 NL37	RABO	0362	8025	72	

€	0,50	per	bon	(€10,00	per	kaart	van	20	bonnen)	
€	1,00	per	bon	(€20,00	per	kaart	van	20	bonnen)	

	
Kredo	

Redactie	 E:	kredo@pkn-twello.nl	
Tine	Fokkema	
Roel	Hessels	
Gerit	Moll	
Bert	Hokken	

T:	0571	272	251	

Verspreiding	
Bertus	van	Welsum	 E:	verspreidingkredo@pkn-twello.nl	

T:	0571	273	830	

Abonnementen	 E:	kerkelijkbureau@pkn-twello.nl	

Druk	 Print	&	More	Twello	
	

Commissie	communicatie	
Christy	van	Duijvenboden	
GerJanne	de	Jonge	

E:	communicatie@pkn-twello.nl	

	
Website	 www.pkn-twello.nl	
Erik	Bellert	
Henk-Jan	Klomp	

E:	webmaster@pkn-twello.nl	
Ge 



	

	

	
	
 

	
	

	

Agenda	
dagelijks	 	 tot	Pasen	 10.00	tot	17.00	uur	 Stiltecentrum	 Actie	Voedselbank	
elke	maandag	 	 maart	 13.00	tot	14.00	uur	 Beeldbellen	via	

Microsoft	Teams	
Gebedsgroep	Jouw	Verhaal	

dinsdag	 2	 maart	 19.30	uur	 	 Diaconie	
donderdag	 4	 maart	 18.30	tot	19.30	uur	 Irene	 Meditatie-uur	 (koffie/thee	 na	 af-

loop)	
maandag	 8	 maart	 20.00	uur	 online	 Kring	God	en	de	pandemie	
donderdag	 11	 maart	 19.30	uur	 	 Kerkenraad	
zaterdag	 14	 maart	 15.00	uur	 online	gebedsbij-

eenkomst	
Klimaatalarm		
	

zaterdag	 20	 maart	 9.30	tot	12.00	uur	 zie	bij	Groene	
Kerk	

opschoondag	Twello	

maandag	 22		 maart	 20.00	uur	 online	 Kring	God	en	de	pandemie	
dinsdag	 23	 maart	 20.00	uur	 	 Taakgroep	Eredienst-Pastoraat	
dinsdag	 23	 maart	 	 interactieve	lezing	 onder	voorbehoud:	

B&IT-lezing	Maria	van	Mierlo	
maandag	 29		 maart	 20.00	uur	 online	 Kring	God	en	de	pandemie	
dinsdag	 6	 april	 19.30	uur	 	 Diaconie	
	 	 	 	 	 	

Het	stiltecentrum	is	elke	dag	geopend	van	10.00-17.00	uur	voor	
stilte,	gebed,	een	kaarslicht;	een	moment	van	ontmoeting	met	God	

Gebouw	Irene	is	ook	te	huur	voor:		
• Vergaderingen	 •	 Verenigingen	 Neem	voor	meer	info	contact	op	met	
• Cursussen	 •	 Uitvaarten	 Eric	Rossing,	koster	
• Workshops	 •	 Condoleances	 T:	0571	272	014		
• Infobijeenkomsten	 •	 Volledig	verzorgde	koffietafels	 E:	koster@pkn-twello.nl	

 
 

KERK EN DORP-GROEP 
 
 

ATTENTIE OUDERS EN  
KINDEREN 
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