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	Hemels	licht	
	
Stel	 nu	dat	 er	 een	 fotograaf	bij	 geweest	was,	 bij	 de	hemelvaart	 van	 Jezus,	
wat	zou	er	dan	te	zien	zijn	geweest	op	de	foto??	Ik	denk	dat	er	niets	te	zien	
zou	 zijn,	want	 de	 foto	 zou	 helemaal	 overbelicht	 zijn.	 Het	 is	 een	 verhaaltje	
dat	ik	las	in	een	blad	en	ik	vond	het	een	mooi	beeld.	Hemelvaart	heeft	met	
licht	 te	maken,	met	hemels	 licht,	 dat	 soms	 zomaar	over	de	dingen	 valt	 en	
over	ons	leven.		
In	de	Bijbel	kun	je	dit	verhaal	lezen	in	het	evangelie	van	Lucas,	
	hoofdstuk	24:	49-53.		
Verward	 en	 vol	 onbegrip	 staren	 de	 leerlingen	 naar	 de	 hemel	 boven	 zich.	
Jezus	 is	weg,	 ze	 zien	hem	niet	meer.	Hun	 geliefde	 Jezus	 is	 onttrokken	 aan	
het	zicht.		
Afscheid	 nemen	 van	 een	 geliefd	 persoon,	 wat	 is	 dat	 moeilijk.	 In	 het	 tv-
programma	Hello	 goodbye	 van	de	KRO-NCRV	 filmde	de	 camera	 in	 de	 aan-
komst-	en	vertrekhal	van	Schiphol	en	was	je	als	kijker	getuige	van	veel	emo-
ties	bij	de	achterblijvers	en	ja,	ook	bij	de	reizigers	zelf.	Zul	je	elkaar	weer		
terugzien?		
Afscheid	nemen	is	loslaten,	uit	
handen	 geven,	 afscheid	 ne-
men	heeft	met	vertrouwen	te	
maken.	Afscheid	nemen	van	je	
werk	 vraagt	 vertrouwen	 dat	
het	 ook	 doorgaat	 zonder	 jou,	
weliswaar	op	een	andere	wijze	
misschien,	 maar	 het	 gaat	
door.		
Je	kunt	ook	afscheid	nemen	van	oude	geloofsvoorstellingen	omdat	je	bij	het	
ouder	worden	anders	bent	gaan	denken,	anders	bent	gaan	voelen.	Het	

				vraagt	van	jou	dat	je	een	nieuw	vertrouwen	vindt.	
			Afscheid	nemen	van	je	kind	dat	op	kamers	gaat	vraagt	van	jou	vertrouwen	
			dat	hij	/zij	het	redden	zal,	ook	zonder	jou.	Afscheid	nemen	van	de	regie	heb	
			ben	over	je	eigen	leven,	vraagt	van	jou	afscheid	nemen	van	je	zelfstandig-	
			heid			en	je	kunnen	overgeven	en	toevertrouwen	aan	de	zorg	van	anderen:	
	

Afscheid	nemen				 	 				Afscheid	nemen	 	 	 Afscheid	nemen	
is	met	dankbare	vingers												is	met	dankbare	handen	 	 is	moeizaam	de	draden	losmaken	
wat	voorbij	is		 	 			weemoedig	dragen		 	 en	uit	het	spinrag	der	belevenissen	
dicht	doen	en	verpakken	 			al	wat	waard	is	 	 	 loskomen	en	achterlaten			
in	goede	gedachten	 	 			om	niet	te	vergeten.	 	 en	niet	vergeten.	 	 		
en	mooie	herinneringen.		
	 	 	 	 	 Dietrich	Bonhoeffer	(1906	–	1	 							(vervolg	op	blz.	3)	
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KOPIJ	KREDO	
Kredo	juni	komt	uit	voor	zon-
dag	30	mei	2021.	Uw	kopij,	
liefst	per	e-mail,	moet	binnen	
zijn	voor	dinsdag	18	mei	
19.00	uur.	



	

	

 De	Oecumenische	Omroep	Voorst	(OOV)	zendt	de	
	 volgende	diensten	uit	via	de	kabel,	kabelkrant,	de	
	 ether	(105.3FM)	en	internet:	www.rtv.voorst.nl	

	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

zondag	6	juni	
	 	 	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 	 ds.	Menno	Valk	
Organist:	 	 Henk	Noordman	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

zondag	2	mei	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Menno	Valk	
Organist:	 Henk	Noordman	

	

zondag	9	mei	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.		Menno	Valk	
Organist:	 Henk	Noordman	
	

donderdag	13	mei,	Hemelvaartsdag	
	 Dorpskerk	09.00	uur	!	
Voorganger:	 ds.	Menno	Valk	
Organist:	 Henk	Noordman	
	

zondag	16	mei	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Jan	Ek,	Brummen	
Organist:	 Henk	Noordman	
  
	 11.30	uur	
Voorganger:	 ds.	E.	Rijks	

Kerk-op-schoot	=	online	viering	

zondag	23	mei,		Pinksteren	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Emma	Rijks	
Organist:	 Henk	Noordman	
Thema:	 In	vuur	en	vlam!	

bevestiging	ambtsdragers	

zondag	30	mei	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Irma	Pijpers-

Hoogendoorn,	Zutphen	
Organist:	 Henk	Noordman	
	

Vervoer	naar	de	kerkdiensten	
Janneke	Noordman	 T:	06	4142	2557	

Diensten	Grotenhuis,	donderdag	aanvang	19.00	uur	
	 	
	 helaas	nog	geen	diensten	
	 	

2	 mei	 10.00	uur	PKN	Klarenbeek	
9	 mei	 10.00	uur	PKN	Terwolde	

16	 mei	 10.00	uur	RK	Sint-Martinuskerk	Twello	
23	 mei	 09.30	uur	PKN	Nijbroek	
30	 mei	 10.00	uur	PKN	Wilp	
6	 juni	 10.00	uur	PKN	Twello	
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De	kerkdiensten	zijn	live	via	internet	mee	te	maken.		
De	opnamen	van	de	diensten	worden	een	aantal	
maanden	bewaard,	zodat	je	deze	ook	later	kunt	bekij-
ken.	
Ga	hiervoor	naar	kerkdienstgemist.nl	
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_	vervolg	van	blz.	1
	
Hemelvaart	is	het	feest	van	hemels	licht,	dat	soms	
zomaar	over	de	dingen	valt,	en	over	ons	leven.	In	
een	 ontmoeting,	 in	 de	 natuur,	 bij	 het	 luisteren	
naar	muziek,	het	lezen	van	een	boek/artikel	of	het	
kijken	 naar	 een	 kunstwerk.	 Wanneer	 je	 onver-
wacht	 raakt	 aan	 de	 kern	
van	 het	 bestaan,	 het	 alle-
maal	voor	 je	gevoel	op	z’n	
plek	 valt.	Dat	 zijn	hemelse	
ervaringen,	 al	 die	 plekken	
van	 vrede,	 gerechtigheid	
en	vrijheid,	maar	ook	wan-
neer	 je,	 soms	 even,	 uitge-
tild	wordt,	verlost	bent	van	
wat	je	benauwt	of	bedrukt	
en	 je	 tóch	 weer	 verder	
kunt.		
Soms	gebeurt	het,	raakt	de	hemel	de	aarde,	 is	er	
een	diep	gevoel	van	verbondenheid,	van	licht	dat	
doorbreekt!		
	ds.	Hanneke	Diermanse	
	

	
	

	
	
Zondag	 2	mei	 is	 het	 zondag	 Cantate	 (zingt).	 Een	
beetje	wrang	 in	een	 tijd	waarin	helaas	niet	 in	de	
kerk	 gezongen	 kan	worden.	 Verkeren	we	 in	 zo’n	
situatie	 als	 de	 dichter	 van	 Psalm	 137,	 die	 in	 de	
ballingschap	in	Babel	treurt	en	niet	in	staat	is	een	
‘vrolijk	 lied	 uit	 Sion’	 te	 zingen?	Waarom	heeft	 in	
het	geloof	het	lied	zo’n	belangrijke	plaats?	
We	luisteren	in	deze	meimaand	naar	lied	880,	een	
lied	 uit	 Iona	 (een	 eiland	 voor	 de	 westkust	 van	
Schotland	en	al	van	ouds	een	pelgrimsoord,	waar	
een	levendige	gemeenschap	met	Keltische	liedcul-
tuur	 huist).	 Het	 is	 een	 lied	 vol	 dankbaarheid	 aan	
het	adres	van	de	Schepper.	Gods	goedheid	door-
drenkt	de	arbeid,	de	hectische	steden,	de	stilte	en	
meerdere	momenten	van	het	leven.	
Op	deze	zondag	tussen	Koningsdag	en	Dodenher-
denking/Bevrijdingsdag	 worden	 we	 in	 het	 gebed	
ook	bepaald	bij	onze	vrijheid	en	het	leed	dat		

oorlog	bracht	en	brengt.	En	we	 luisteren	 (en	 zin-
gen	in	ons	hart	en	huis?)	de	belijdenis	uit	het	Wil-
helmus:	 ‘Mijn	 schild	 ende	 betrouwen	 /	 zijt	 Gij,	 o	
God,	mijn	Heer!’	
ds.	Menno	Valk	
	
‘Laat	 te	 allen	 tijde	 /	 uwe	 liefde	ons	 leiden’,	 zingt	
Psalm	33	ons	voor.	Op	zondag	Rogate	(bidt),		
9	mei	lezen	we	Johannes	15:	9-17,	waar	Jezus	zijn	
leerlingen	 voorhoudt:	
‘Blijf	 in	 mijn	 liefde’.	
Wat	 vraagt	 Jezus	 dan	
van	 ons,	 zijn	 vrien-
den?	
We	luisteren	naar	lied	
656,	dat	het	gedeelte		
ervoor	 bezingt	 over	
de	wijnstok	en	de	ranken.	Een	vrolijk	lied	van	Oos-
terhuis	 en	 Huijbers,	 zeker	 als	 het	 door	 kinderen	
gezongen	wordt.	
ds.	Menno	Valk	
	
Ook	dit	jaar	kunnen	we	op	Hemelvaartsdag,	don-
derdag	13	mei,	helaas	niet	met	meerderen	 in	de	
kerk	 samenkomen	 en	 vooraf	 (of	 nadien)	 dauw-
trappen.	 Op	 deze	 ‘onbeminde	 feestdag	 van	 de	
Kerk’	ben	ik	van	plan	een	‘boeket’	van	teksten	en	
liederen	 te	 laten	 horen,	 waarin	 Jezus’	 gang	 naar	
de	hemel	geduid	wordt.	Wat	betekent	zijn	Hemel-
vaart	voor	ons,	hier	op	aarde?	Hoe	zit	dat	met	dat	
Koninkrijk	van	God	en	die	heilige	Geest?	 Is	er	 re-
den	om	blij	te	zijn?	
ds.	Menno	Valk	
	
Op	zondag	16	mei	zal	ds.	Jan	Ek	uit	Brummen	als	
gastpredikant	 bij	 ons	 voorgaan.	 We	 hopen	 een	
goede	dienst	met	hem	te	hebben.		
	
Kerk	op	Schoot	–	zondag	16	mei	

Na	 een	 fijne	 viering	 via	
videobellen	 in	 maart,	
hoop	ik	de	kinderen	van	
0	t/m	5	jaar	en	hun	ou-
ders	op	16	mei	opnieuw	
via	Zoom	te	ontmoeten.	

De	 vaste	 onderdelen	 komen	 uiteraard	 langs:	 het	
welkom-liedje,	 kijken	wat	 er	 in	 de	mand	 zit,	 een	
Bijbelverhaal	 en	 muziek.	 We	 zullen	 wat	 eerder	
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beginnen,	zodat	de	kinderen	die	eind	van	de	mor-
gen	 naar	 bed	 gaan	 de	 viering	 ook	 mee	 kunnen	
maken.	Je	krijgt	een	uitnodiging	via	de	e-mail.	
Is	jouw	kind	of	kleinkind	nog	niet	bekend	bij	Kerk	
op	Schoot,	maar	zijn	 jullie	er	wel	graag	bij?	Stuur	
me	een	mailtje	(rijks@pkn-twello.nl)	en	ik	zorg	dat	
je	de	uitnodiging	toegestuurd	krijgt.		
ds.	Emma	Rijks	

	
Op	 zondag	 23	 mei	 vieren	 we	 Pinksteren.	 Deze	
dienst	 stond	 op	 het	 rooster	 als	 Kliederkerk	 voor	
de	hele	gemeente.	Ook	al	kunnen	we	niet	als	ge-
meente	 bij	 elkaar	 komen,	we	hopen	 er	 toch	 een	
bijzondere	dienst	van	te	maken.	Het	thema	van	de	
dienst	 is:	 In	vuur	en	vlam!	We	 lezen	 in	Handelin-
gen	2	over	de	heilige	Geest	die	in	de	vorm	van	een	
vlam	op	de	hoofden	 van	 Jezus’	 leerlingen	 kwam.	
In	Galaten	5	lezen	we	hoe	de	Geest	ons	leven	ver-
andert.	We	hopen	de	Geest	deze	morgen	te	laten	
waaien	in	de	kerk,	je	thuis	mee	te	laten	doen	met	
het	creëren	van	geestkracht	en	we	laten	ons	inspi-
reren	 door	 bijzondere	 liederen.	Houd	Dorpskerk-
Nieuws	in	de	gaten!		
We	voelen	ons	gezegend	met	het	vooruitzicht	dat	
we	in	deze	dienst	twee	nieuwe	ambtsdragers	mo-
gen	bevestigen:	Christy	van	Duijvenboden	als	ou-
derling	 eredienst	 en	 Matheijs	 Pleijter	 als	 ouder-
ling-kerkrentmeester.		
Dat	het	een	feestelijke	dienst	mag	worden!	
Namens	de	voorbereidingsgroep,	
ds.	Emma	Rijks	
	
Op	zondag	30	mei	 verwelkomen	wij	ds.	 Irma	Pij-
pers-Hoogendoorn	uit	 Zutphen	 als	 gastpredikant.	
We	hopen	een	goede	dienst	met	haar	te	hebben.	
	
In	de	dienst	op	zondag	6	juni	volgen	we	het	alter-
natieve	 leesrooster	en	 lezen	we	uit	het	evangelie	
volgens	Johannes.	Zijn	woorden	klinken	vaak	filo-
sofisch	en	spiritueel.	Het	is	aan	ons	om	te	ontdek-
ken	wat	 hij	 bedoelt	 en	wat	 hij	 daarmee	 aan	 zijn	
lezers	 duidelijk	 wil	 maken.	 In	 de	 tekst	 van	 deze	
morgen	(Johannes	3:	22-36)	gaat	het	over	Johan-
nes	de	Doper	en	zijn	 relatie	 tot	 Jezus.	Ze	hebben	
iets	 gemeenschappelijk,	 maar	 Jezus	 komt	 toch	
echt	iets	anders	brengen.		
ds.	Emma	Rijks	

	
	
PaasChallenge	2021	 	
Op	 zaterdag	3	 april	 2021	heb-
ben	kinderen	van	de	kinderne-
vendienst	 een	 PaasChallenge	
gelopen	door	Twello.		
Deze	 PaasChallenge	 bestond	
uit	 een	 QR-code	 speurtocht	
waarbij	 er	 op	 9	 locaties	 door	
Twello	 QR-codes	 gescand	
moesten	 worden	 met	 de	 mo-
biele	telefoon.	 Je	kon	bij	het	begin	van	de	speur-
tocht	 kiezen	 uit	 vier	 personages.	 Gedurende	 de	
speurtocht	 volgde	 je	het	paasverhaal	 gezien	van-
uit	jouw	gekozen	personage.		
	
Waaruit	 kon	 gekozen	
worden?		
Juda:	een	man	die	leeft	
voor	de	liefde	
Jozef:	 een	 spirituele	
leider	
Claudia:	 een	 power-
vrouw	die	haar	tijd	ver	
vooruit	is	
Jozua:	 een	 vrijheids-
strijder	
	
Vertellingen	en	opdrachten	
Naast	een	vertelling	die	je	via	je	telefoon	kon	be-
luisteren,	waren	er	ook	puzzels	en	opdrachten	die	
uitgevoerd	moesten	worden.	 De	 opdrachten	wa-
ren	zeer	divers.	Zo	was	er	onder	andere	een	dool-
hof:	te	beginnen	bij	Start	en	eindigend	bij	Jeruza-
lem.	Bij	een	andere	opdracht	moest	je	meehelpen	
een	 aquaduct	 te	 bouwen:	 je	 moest	 ontdekken	
welke	waterputten	het	eerst	tot	de	nok	toe	gevuld	
zouden	worden	als	de	kraan	helemaal	open	gezet	
zou	worden.	Ook	was	er	nog	een	recept	om	olijf-
olie	te	maken:	maar	dit	recept	was	 in	geheimtaal	
opgeschreven.		
Wat	 was	 de	 geheime	 boodschap?	 Bijna	 aan	 het	
eind	 van	 de	 speurtocht	 kon	 je	 aan	 de	 hand	 van	
een	juryblad	jouw	scores	in	de	afgelopen	opdrach-
ten	 berekenen.	 Op	 deze	 locatie	 lag	 een	 houten	
kruis	met	 hamer	 en	 spijkers:	 hier	moest	 je	 jouw	
score	 in	 een	 aantal	 spijkers	 omzetten	 en	 deze	 in	
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het	kruis	slaan.	Tenslotte	was	er	een	versleutelde	

boodschap	aan	jou	van	Maria	die	bij	het	graf	van	
Jezus	stond:	lukte	het	je	deze	boodschap	te	ontcij-
feren,	 dan	 kwam	 je	 erachter	 wat	 er	 met	 Pasen	
gevierd	wordt.	Bij	dit	eindpunt	mochten	de	gezin-
nen	een	presentje	meenemen	naar	huis:	een	bus-
je	met	bloemzaden	om	thuis	uit	te	zaaien.		
	
Geslaagde	activiteit	
Ondanks	alle	beperkingen	die	er	nu	gelden	rond-
om	corona	(en	het	daarmee	samenhangende	ver-
bod	 om	 een	 evenement	 te	 organiseren)	 hebben	
er	 7	 gezinnen	 deze	 tocht	 meegelopen.	 Deze	 ge-

zinnen	zijn	telkens	met	
een	 tussenpoos	 van	
een	 kwartier	 gestart.	
Daardoor	 konden	 we	
elkaar	 niet	 allemaal	
ontmoeten	 (alhoewel	
sommige	 moeilijke	
puzzels	 toch	 voor	 een	
ontmoeting	 op	 gepas-
te	 afstand	 zorgden).	
Maar	het	was	erg	leuk	
om	 als	 gezin	 op	 deze	
manier	 het	 paasver-
haal	 op	 een	 actieve	
manier	te	beleven.	
	

We	 willen	 vanaf	 deze	 plek	 alle	 ‘locatiehouders’	
heel	 hartelijk	 danken	 voor	 hun	 medewerking	 en	
voor	 het	 ‘lenen’	 van	 een	 raam	 (en	 ja,	 zelfs	 een	
motorkap	van	een	auto!)	waar	de	posters	met	QR-
codes	 en	 puzzels	 op	 geplakt	 waren.	 Bij	 enkele	
adressen	 was	 er	 zelfs	 voor	 versnaperingen	 ge-
zorgd!	 Heel	 hartelijk	 dank	 daarvoor.	 Samen	 met	

het	zonnige	lenteweer	die	dag	was	het	een	leuke	
buitenactiviteit	waar	we	met	veel	plezier	op		
terugkijken.		
Namens	de	kindernevendienst,	
Femke	Meilink	en	Gerda	Horstman	
	

	
	
God	en	de	pandemie	
Op	maandag	26	april	bespraken	we	het	vijfde	en	
laatste	hoofdstuk	uit	het	boek	van	Tom	Wright	en	
sloten	we	 een	 boeiende	 reeks	 gesprekken	 af.	 In-
middels	 denk	 ik	 over	 een	 ander	 boek	om	dit	 na-
jaar	met	mensen	 te	 bespreken.	 Ik	 heb	 een	 boek	
op	 het	 oog	 (Alain	Verheij,	Ode	 aan	 de	 verliezer),	
maar	misschien	 heb	 jij	 nog	 een	 (andere)	 sugges-
tie?	
ds.	Menno	Valk	
	
	
Gebed	op	Moederdag	(maker	onbekend	-	bew.)	
Here	God,	ik	bid	U	
voor	mijn	kinderen	en	kleinkinderen.	
Vroeger	toen	ze	nog	klein	waren,	
leken	ze	wel	op	vliegers,	hoog	in	de	lucht,	
maar	evengoed	toch	aan	de	lijn,	
vast	in	mijn	hand.	
	
Nu	ze	groot	en	volwassen	zijn	geworden,	
zijn	het	stoere	mannen	en	vrouwen,	
die	zonder	die	lijn	en	die	hand	kunnen	
en	op	eigen	kracht	tegen	de	wind	ingaan.	
	
Bewaar	mij	ervoor		
om	hen	vanuit	de	hoogte	toe	te	spreken	
en	hen	te	bestoken	met	raad	en	daad.	
Leer	mij	om	aan	de	kant	te	gaan	staan.	
	
Maar	ik	bid	U:	
houd	hen	vast	in	uw	goedheid,	Heer,	
en	wil	hen	begeleiden	op	hun	levensweg	
met	licht	en	liefde,	kracht	en	moed.	
Leer	mij	vertrouwen	op	uw	weg	met	hen,	
zo	bid	ik	u,	door	Christus,	onze	Heer.	
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Weekenddiensten	mei	
01-02	mei:	 ds.	Menno	Valk	
08-09	mei:	 ds.	Menno	Valk	
15-16	mei:	 ds.	Emma	Rijks	
22-23	mei:	 ds.	Emma	Rijks	
29-30	mei:	 ds.	Hanneke	Diermanse	
	
Vakantie	ds.	Emma	Rijks	
Van	1	t/m	9	mei	heb	ik	een	weekje	vakantie.	Heel	
fijn	dat	mijn	collega’s	voor	mij	willen	waarnemen.	
Indien	nodig	kun	je	bij	hen	terecht.	
Hartelijke	groet,	ds.	Emma	Rijks	

	
Vakantie	en	verlof	
Van	15	t/m	30	mei	heb	ik	vakantie	en	aansluitend	
verlof	t/m	27	juni.	Dit	verlof	is	mij	door	de	kerken-
raad	verleend	vanwege	de	extra	inspanningen	van	
de	 afgelopen	 jaren.	 Ik	 ben	 de	 kerkenraad	 dank-
baar	voor	deze	sabbatstijd	en	hoop	nadien	geeste-
lijk	 en	 lichamelijk	opgeladen	weer	 aan	de	 slag	 te	
kunnen.	 In	 dringende	 gevallen	 zijn	 gelukkig	 mijn	
beide	 collega’s	 beschikbaar.	 Ook	 hen	 wil	 ik	 bij	
voorbaat	danken	dat	zij	het	mogelijk	maken	om	er	
zo’n	tijd	uit	te	zijn.	
ds.	Menno	Valk	
	

	
	
Verpleegkundige	GerJanne	de	Jonge:		
‘Ik	leef	in	het	nu’	
	
Elke	 ochtend	 rond	
acht	 uur	 kun	 je	 haar	
tegenkomen	 tijdens	
de	ochtendwandeling.	
Ze	 is	 dan	 alleen	 met	
haar	eigen	gedachten,	
heel	meditatief.	Dat	 is	
voor	 GerJanne	 de	
Jonge	 een	 moment	
van	rust	in	het	drukke	
bestaan.	 Want	 zij	 is	
bepaald	 niet	 in	 de	

wieg	 gelegd	 om	 stil	 te	 zitten.	 Ze	 groeide	 op	 in	
Drenthe,	 waarna	 ze	 met	 haar	 man	 Peter	 in	 de	
Randstad	en	 in	 Limburg	woonde.	Dik	 twintig	 jaar	
geleden	 streek	 ze	 in	 Twello	 neer.	 Tijdens	 de	
omzwervingen	 door	 het	 land	 breidde	 het	 gezin	
zich	 gaandeweg	 uit	 tot	 uiteindelijk	 vijf	 kinderen,	
die	 nu	 tussen	 de	 32	 en	 26	 jaar	 oud	 zijn.	 En	 een	
nieuwe	 fase	 dient	 zich	 aan,	 want	 in	 juni	 wordt	
GerJannes	eerste	kleinkind	verwacht.		
Kort	nadat	ze	 in	Twello	kwam	wonen	ging	ze	aan	
de	 slag	als	 verpleegkundige	bij	woonzorgcentrum	
Het	Grotenhuis.	 Inmiddels	behoort	ze	daar	tot	de	
oude	 garde.	 Daarnaast	was	 ze	 een	 tijd	 juf	 op	 de	
Wingerd	 en	 docent	 aan	 een	 ROC.	 ‘Mooi	 om	 zo	
theorie	en	praktijk	te	combineren.’	Voor	het	werk	
volgde	 ze	 ook	 regelmatig	 opleidingen.	 Haar	
verschillende	 rollen	 als	moeder,	 verpleegkundige,	
docent	 en	 student	 heeft	 ze	 steeds	 goed	 kunnen	
combineren:	 ‘Ik	 ben	 gezegend	 met	 heel	 veel	
energie	en	een	positieve	instelling.’	
Het	 eerste	 dat	 ze	 vorig	 jaar	 merkte	 van	 de	
lockdown	was	 de	 plotselinge	 afgelasting	 van	 een	
volleybalwedstrijd	 die	 ze	moest	 fluiten	 (dat	 doet	
ze	ook	nog).	‘Op	de	website	van	de	volleybalbond	
stond	 dat	 alle	 wedstrijden	 per	 direct	 verboden	
waren.	 Spoedig	 daarna	 ging	 ook	 Het	 Grotenhuis	
op	slot	en	mocht	er	geen	bezoek	meer	komen.	De	
verloven	 werden	 ingetrokken;	 wij	 hadden	 een	
vakantie	 op	 Terschelling	 geboekt,	 maar	 die	
hebben	 we	 dus	 geannuleerd.	 Collega’s	 uit	 de	
risicogroepen	 moesten	 thuisblijven	 waardoor	
anderen	extra	werden	ingeroosterd.	
Iedereen	 was	 daartoe	 bereid,	 zonder	 gemor,	 dat	
geeft	wel	 aan	 dat	we	 een	 fijn	 team	 hebben.	We	
hadden	 lange	 tijd	 geen	 mondkapjes	 en	 deden	
daarom	ons	best	om	besmettingen	buiten	de	deur	
te	houden.	Als	ik	vrij	was	bleef	ik	ook	echt	thuis	en	
deed	 Peter	 de	 boodschappen.	 Gelukkig	 hebben	
we	 het	 hele	 jaar	 nul	 besmettingen	 gehad	 in	 Het	
Grotenhuis.	 Ik	 doe	 vooral	 nachtdiensten	 en	 ben	
daarnaast	 planner	 en	 heb	 zitting	 in	 de	 OR.	 Door	
de	drukte	was	ik	soms	wel	negen	dagen	achtereen	
aan	het	werk;	dat	waren	niet	allemaal	dagen	van	
acht	uur,	maar	als	planner	en	OR-lid	ben	 je	altijd	
beschikbaar	en	moet	je	bijvoorbeeld	handelen	als	
iemand	ziek	wordt.’		
Het	 Grotenhuis	 zit	 tussen	 verpleeghuis	 en	
verzorgingshuis	 in,	 er	 wonen	 35	 mensen.	 De	
aangrenzende	 Badijk-	 hof	 is	 de	 aanleun-unit,	 die	
valt	onder	de	thuiszorg	en	telt	80	appartementen.	

 
HET	LICHT	OP….	
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Waren	 de	 bewoners	 bang	 dat	 ze	 corona	 zouden	
krijgen?	 ‘Van	 bezorgdheid	 over	 hun	 eigen	
gezondheid	 heb	 ik	 niet	 veel	 gemerkt.	Wel	waren	
ze	bezorgd	over	hun	kinderen	en	kleinkinderen.	En	
ik	merkte	 veel	 eenzaamheid,	 vooral	 in	 het	begin.	
We	 hebben	 samen	 met	 elektronicazaak	 Expert	
apparaten	 geregeld	 waarmee	 bewoners	
raamgesprekken	met	 hun	 familie	 konden	 voeren.	
Eind	 december	 kreeg	 ik	 de	 uitnodiging	 om	
gevaccineerd	te	worden.	Ik	heb	getwijfeld,	want	ik	
ben	 nooit	 ziek	 en	 heb	 nooit	 griep.	 Moet	 ik	 dan	
zo’n	stof	in	mijn	lichaam	toelaten?	Maar	ik	heb	het	
uiteindelijk	wel	gedaan.’		
Hoe	laadt	GerJanne	de	batterij	weer	op	te	midden	
van	de	coronadrukte?	‘Naast	het	wandelen	ben	ik	
graag	 creatief	 bezig:	 ik	 maak	 kaarten	 die	 ik	
opstuur	(heel	veel),	en	ik	kook	en	bak	graag.		
	
Niet	alleen	op	het	werk	maar	ook	privé	hadden	de	
maatregelen	 impact	 op	 ons	 leven.	 Onze	 jongste	

zoon	 Guus	 heeft	 een	
verstandelijke	 beperking	
en	woont	in	een	instelling	
met	 24-uurs	 begeleiding.	
Hij	komt	om	het	weekend	

thuis,	maar	met	de	lockdown	ging	ineens	de	deur	
op	 slot	 en	 mocht	 hij	 niet	 weg.	 Hij	 kon	 evenmin	
naar	 zijn	 dagbesteding.	 We	 konden	 wel	 een	
cadeautje	afgeven	bij	de	deur,	dat	kon	hij	dan	op	
1,5	meter	afstand	aanpakken	met	een	begeleider	
erbij.	 Tot	 juni	 hebben	 we	 hem	 niet	 gezien,	 toen	
mocht	hij	weer	naar	huis	in	het	weekend.	Maar	in	
oktober	moest	hij	 tien	dagen	 in	quarantaine,	hier	
thuis.	In	januari	opnieuw	vijf	dagen	en	in	februari	
weer,	 maar	 toen	 moest	 hij	 op	 zijn	 kamer	 in	 de	
instelling	blijven.	Hij	belde	een	keer	verdrietig	op	
en	zei:	“Ik	wil	naar	jullie”.	Maar	hij	heeft	het	toch	
goed	 opgepakt	 en	 ging	 allemaal	 familieleden	
opbellen.	Verder	heeft	onze	dochter	al	 tweemaal	
haar	 trouwdag	 uitgesteld	 vanwege	 de	 lockdown.	
Mijn	vader	 zou	het	huwelijk	voltrekken,	daarvoor	
moet	 hij	 speciaal	 beëdigd	 worden	 tot	
trouwambtenaar.	Hij	 is	al	86	dus	het	moet	niet	te	
lang	duren.	Mijn	ouders	zien	we	regelmatig.	Zij	en	
ik	 zijn	 al	 gevaccineerd.	 Ook	 de	 andere	 kinderen	
zien	we	regelmatig,	hetzij	 fysiek	of	via	een	online	
afspraak:	gewoon	bijkletsen	of	een	quiz	doen.’		
‘Verder	 is	er	niet	 zoveel	veranderd:	 ik	ga	gewoon	
naar	 mijn	 werk,	 doe	 de	 nachtdienst,	 Peter	 is	
meestal	 ook	 op	 pad,	 een	 enkele	 keer	 werkt	 hij	

thuis.	We	kunnen	komende	zondag	-	18	april	-	ook	
weer	 eens	 samen	 naar	 de	 kerk,	want	 ik	 ben	 dan	
lector	en	Peter	 is	ouderling	van	dienst.	 Ik	vind	de	
onlinediensten	een	uitvinding,	met	een	kop	koffie	
erbij	 kun	 je	 het	 prima	 meebeleven.	 Toch	 is	 het	
samen	zingen	en	samen	bidden	in	de	kerk	wel	het	
prettigst.	Of	het	geloof	me	ook	houvast	geeft	in	de	
pandemie?	Geloof	heeft	voor	mij	vooral	te	maken	
met	 Vertrouwen	 –	 met	 een	 hoofdletter.	 Ik	 leef	
vooral	 in	 het	 nu	 en	 heb	 vertrouwen	 in	 de	
toekomst.	 Een	 houding	 van:	 “Wie	 dan	 leeft,	 wie	
dan	 zorgt.”	 Daarmee	 heb	 ik	 het	makkelijker	 dan	
mensen	 die	 zich	 zorgen	 maken	 over	 zaken	 die	
misschien	 helemaal	 niet	 gaan	 gebeuren,	 dat	 is	
verspilde	 tijd	 en	 moeite.	 En	 dat	 heeft	 natuurlijk	
ook	 met	 dat	 basisvertrouwen	 te	 maken.	 Het	
afgelopen	 jaar	 heb	 ik	 ervaren	 dat	 ik	 voor	 mijn	
geloof	niet	per	se	het	kerkgebouw	nodig	heb.	Wel	
heb	 ik	 mensen	 nodig	 die	 ook	 geloven	 en	
vertrouwen.	 Als	 dat	 vertrouwen	 je	 basis	 is	 geeft	
dat	in	bijna	alle	situaties	houvast.’	
Henk-Jan	Gosseling	
	

	
	
Hartelijk	dank	voor	de	bloemen,	kaarten	en		
telefoontjes	 die	 ik	 mocht	 ontvangen	 na	 mijn	 2	
ziekenhuisopnames.		
Groeten,	
Niek	van	den	Bos	
	

	
In	 deze	 rubriek	 noemen	 wij	 de	 namen	 van	 ge-
meenteleden	die	voor	 langere	 tijd	elders	worden	
verpleegd	of	revalideren,	en	ook	oudere	gemeen-
teleden	 die	 buiten	 Twello	 in	 een	 verpleeghuis	 of	
zorgcentrum	wonen,	en	die	graag	de	band	met	de	
gemeente	willen	behouden.	
	
In	de	drukversie	van	Kredo	staat	een	lijst	met	per-
sonen	die	zijn	opgenomen	in	een	verpleeg-	of	ver-
zorgingshuis.	Naar	hen	kan	een	kaart	of	bloemetje	
gestuurd	worden.	
	
	
	
	

ALGEMENE	BERICHTEN	 

 
OMZIEN	NAAR	
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Al	een	poosje	ben	ik,	met	anderen,	bezig	met	het	
boek	 God	 en	 de	 pandemie	 van	 Tom	 Wright	 en	
inmiddels	ben	ik	een	stukje	wijzer	geworden.	Zo	is	
de	 coronapandemie	 niet	 Gods	 onbarmhartige	
antwoord	op	onze	zonden,	een	teken	van	de	eind-
tijd,	een	oproep	tot	bekering	en	ook	niet	een	uit-
gelezen	 kans	 om	 te	 evangeliseren.	 De	 pandemie	
laat	de	mensheid	zuchten	en	dat	is	wat	ik	herken-
de:	zuchten	om	de	ellende	 in	de	wereld,	zuchten	
om	 hoe	 wij	 omgaan	 met	 Gods	 schepping.	 Tom	
Wright	 haalt	 hier	 Romeinen	 8:	 22-27	 bij,	 waarin	
Paulus	spreekt	over	onze	onmacht	om	te	bidden:	
‘wij	weten	niet	hoe	we	behoren	te	bidden’.	En	dus	
zuchten	we	 zonder	woorden	 en	met	 een	 stroom	
van	gedachten.		

Gelukkig	 komt	 ook	
dat	aan	bij	God,	ster-
ker	 nog:	 de	 Heilige	
Geest	 zucht	met	 ons	
mee	 omdat	 Hij	 voor	
Gods	 volk	 pleit.	 En	
dat	 vind	 ik	 tof	 om	

geleerd	te	hebben:	 ik	hoef	niet	altijd	woorden	te	
zoeken,	alleen	maar	 te	 zuchten	 in	de	overtuiging	
dat	de	Geest	met	me	mee	zucht.	
Volgens	 Tom	 Wright	 maakt	 Paulus	 er	 een	 drie-
trapsbeweging	van:	eerst	het	zuchten	van	de	we-
reld,	 vervolgens	 het	 zuchten	 van	 de	 kerk	 en	 ten	
slotte	het	zuchten	van	de	Geest,	 in	de	kerk	die	in	
de	wereld	is.	En	dat	is	volgens	hem	het	christelijke	
antwoord	op	de	pandemie:	het	gezamenlijk	zuch-
ten….	
Zucht	je	mee	met	ons?	Je	bent	van	harte	welkom!	
Elke	 maandag	 van	 13.00	 tot	 14.00	 uur	 komt	 de	
gebedsgroep	 Jouw	Verhaal	 bijeen,	 nu	 tijdelijk	 via	
beeldbellen.	Wil	 je	een	andere	dag	of	ander	 tijd-
stip?	Wil	 je	 voorbede	 laten	 doen?	 Stuur	 een	 be-
richtje	 naar	 gebedsgroep@pkn-twello.nl	 of	 bel	
met	Henk-Jan	Gosseling		
	
Hartelijke	groet,		
Gerit	Moll	

	
	
	
	
	

	
	
Belofte	en	hoop!	
Mei	 is	 voor	de	werkenden	onder	ons	een	bijzon-
dere	 maand.	 Twee	 vrije	 dagen:	 Hemelvaartsdag	
en	 pinkstermaandag.	 Wat	 kijken	 we	 ernaar	 uit.	
Maar	 wat	 nog	 belangrijker	 is,	 is	 dat	 het	 twee	
christelijke	feestdagen	zijn.		
Op	 de	 veertigste	 dag	 na	 Pasen	 heeft	 de	 hemel-
vaart	 van	 Jezus	plaatsgevonden	 in	het	bijzijn	 van	
zijn	 discipelen.	 Jezus	 heeft	 toen	 beloofd	 dat	 de	
Heilige	 Geest	 hen	 op	 korte	 termijn	 zou	 komen	
helpen.	 Na	 zijn	 belofte	 werd	 hij	 door	 een	 wolk	
opgenomen	 en	 meegevoerd	 en	 was	 niet	 langer	
zichtbaar	 voor	 zijn	 volgelingen.	 Terwijl	 de	 volge-
lingen	 van	 Jezus	 Christus	 toekeken	 en	 naar	 de	
hemel	staarden,	verschenen	ineens	twee	mannen	
in	 witte	 gewaden.	 Ze	 riepen	 letterlijk:	 “Galliërs,	
wat	staan	jullie	naar	de	hemel	te	kijken?	Jezus,	die	
uit	jullie	midden	in	de	hemel	is	opgenomen,	zal	op	
dezelfde	wijze	 terugkomen	als	 jullie	hem	naar	de	
hemel	hebben	zien	gaan.”	 (Handelingen	1:	9-11).	
Wat	een	geweldige	belofte	waar	we	ons	aan	mo-
gen	vastklampen!	
Met	 Pinksteren,	 tien	 dagen	 later,	 vieren	 we	 dat	
Gods	 Geest	 bij	 ons	 is.	 Juist	 hierdoor	 is	 het	 pink-
sterfeest	 een	 feest	 van	 hoop.	 Laten	we	 niet	 ver-
zanden	 in	discussies	of	dit	allemaal	 letterlijk	zo	 is	
gegaan,	 maar	 geloven	 in	 de	 boodschap	 van	 de	
belofte	zoals	in	Handelingen	is	verwoord	en	in	de	
hoop	van	de	Pinksterboodschap.	
Op	 Hemelvaartsdag	 (om	
9.00	 uur!)	 en	 op	 eerste	
Pinksterdag	 zullen	 er	 ere-
diensten	in	onze	kerk	wor-
den	 gehouden.	 Hopelijk	
kunnen	we	deze	dien-sten	
fysiek	 bijwonen	 maar	 an-
ders	 in	 ieder	 geval	 online	
(www.kerkdienstgemist.nl).	 De	 Pinksterviering	
wordt	 helemaal	 bijzonder	 want	 twee	 van	 on-ze	
gemeenteleden,	 Christy	 van	 Duijvenboden	 en	
Matheijs	 Pleijter,	 zullen	 bevestigd	 worden	 tot	

Gebedsgroep jouw verhaal 	 KERKENRAAD	
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ambtsdrager.	 Christy	 wordt	 ouderling	 eredienst	
en	 Matheijs	 wordt	 ouderling/kerkrentmeester	
(secretaris).		
	
De	kerkenraad	denkt	erover	om	volgend	jaar	een	
viering	 te	organiseren	met	nadien	een	wandeling	
en/of	fietstocht.	
	
Nog	geen	versoepelingen	
We	 hadden	 zo	 gehoopt	 dat	 de	 persconferentie	
van	20	april	ook	versoepelingen	voor	onze	kerke-
lijke	 gemeente	 mogelijk	 zou	 maken.	 Toch	 geven	
het	 hoge	 aantal	 dagelijkse	 besmettingen	 en	 zie-
kenhuis-	en	 intensive	care-opnames	ons	nog	niet	
de	 mogelijkheid	 om	 onze	 coronamaatregelen	
voorzichtig	 terug	 te	 draaien.	Het	was	 de	 intentie	
van	de	kerkenraad	om,	gelijktijdig	met	het	open-
stellen	 van	 de	 terrassen,	 weer	 buiten	 koffie	 te	
drinken	 na	 de	 kerkdienst.	 Ook	 dit	 is	 helaas	 nog	
niet	mogelijk	omdat	de	 terrassen	maximaal	 twee	
personen	 (niet	 afkomstig	 uit	 hetzelfde	 huishou-
den)	 aan	 een	 tafeltje	 mogen	 laten	 plaatsnemen.	
Het	 laten	staan	van	bezoekers	 is	niet	toegestaan.	
De	hoge	besmettingscijfers	alsmede	de	genoemde	
randvoorwaarden	voor	terrassen	heeft	de	kerken-
raad	 doen	 besluiten	 om	 het	 koffiedrinken	 na	 de	
dienst	nog	even	uit	te	stellen.	Laten	we	hopen	op	
betere	berichten	na	de	volgende	persconferentie.	
	
Gemeenteavond	8	juni	
Op	dinsdagavond	8	juni	zal	er	(eindelijk)	weer	een	
gemeenteavond	gehouden	worden.	We	hopen	zo	
dat	 we	 elkaar	 dan	 weer	 kunnen	 ontmoeten.	
Mocht	dit	onverhoopt	-	door	coronamaatregelen	-	
toch	 niet	 lukken,	 dan	 zullen	 we	 de	 gemeente-
avond	online	houden.	
De	agenda	voor	de	vergadering	moet	nog	worden	
vastgesteld.	Vast	staat	dat	de	 jaarrekeningen	van	
onze	 kerkelijke	 gemeente	 en	 van	 de	 diaconie	 op	
de	agenda	staan.	Daarnaast	hopen	wij	dat	dan	de	
nieuwe	predikant	kan	worden	voorgesteld	aan	de	
gemeente.	Of	dat	 lukt	hangt	uiteraard	af	van	het	
vóór	die	tijd	kunnen	afronden	van	de	wervings-	en	
selectieactiviteiten	door	de	beroepingscommissie.	
Het	 programma	 voor	 de	 avond	 willen	 we	 niet	
overladen,	want	het	 is	 ook	 fijn	 om	gewoon	even	
met	elkaar	bij	te	praten.		
	
	
	

Dromen	
Op	 zaterdag	 12	 juni	 zal	 de	 kerkenraad	 brainstor-
men	over	het	beleid	voor	het	komende	jaar.	Wel-
ke	 dromen	 hebben	 we	 als	 kerkelijke	 gemeente?	
En	…	hoe	kunnen	we	deze	 realiseren?	Voor	deze	
bijeenkomst	zullen	ook	de	leden	van	de	taakgroep	
eredienst	 &	 pastoraat,	 de	 diaconie,	 het	 college	
van	 kerkrentmeesters,	 de	 Groene	 Kerk	 en	 de	
werkgroep	 Kerk	 en	 Dorp	 worden	 uitgenodigd.	
Mocht	 je	 zelf	 een	 droom	hebben,	 geef	 deze	 dan	
even	door	 aan	Bert	Hokken.	We	 zullen	ook	 jouw	
droom	dan	op	de	12e	juni	bespreken.	
	
	
Jouw	mening	is	nodig!	
We	nodigen	je	van	harte	uit	om	jouw	ideeën	over	
onze	 kerkelijke	 gemeente	 met	 de	 kerkenraad	 te	
delen.	Heb	 je	 leuke	 inspirerende	 ideeën	voor	ons	
als	 kerkelijke	 gemeente,	 geef	 die	 dan	 door.	 Het	
kunnen	 ideeën	 zijn	 over	 de	 kerkdiensten,	 bijeen-
komsten	of	activiteiten.	Alle	ideeën	zullen	bespro-
ken	worden	en	ook	als	iets	niet	kan,	koppelen	we	
het	terug.	Maar	gelukkig	kan	er	veel!	
	
Online	diensten	
Door	 de	 toename	 van	
geluidsopnames	 en	
filmpjes	 tijdens	 de	
diensten	 is	de	 taak	van	
het	 Multi	 Media	 Team	
de	 laatste	 maanden	
aanmerkelijk	 ver-
zwaard.	De	mooie	uitzendingen	zijn	mogelijk	door	
de	professionele	kwaliteiten	van	het	Multi	Media	
Team.	Voor	de	diensten	zijn	er	vele	uren	van	mon-
tage	en	voorbereiding	nodig.	Het	 lijkt	allemaal	zo	
vanzelfsprekend	maar	weet	dat	dit	alles	niet	zon-
der	het	Multi	Media	Team	mogelijk	is.	Ere	wie	ere	
toekomt!	 Volg	 onze	 diensten	 via	
www.kerkdienstgemist.nl	.	
	
Afwezigheid	ds.	Menno	Valk	
Van	15	mei	 tot	en	met	27	 juni	 is	ds.	Menno	Valk	
afwezig.	 Aansluitend	 aan	 twee	 weken	 vakantie	
neemt	 Menno	 nog	 een	 maandje	 een	 ‘sabbatical	
period’	op.	Dit	is	een	verlofperiode	die	de	kerken-
raad	-	een	kleine	twee	jaar	geleden	-	aan	ds.	Men-
no	Valk	heeft	aangeboden.	Dit	‘cadeau’	is	gegeven	
omdat	 er	 de	 jaren	 hiervóór	 een	 extra	 beroep	 op	
Menno	 werd	 gedaan	 vanwege	 afwezigheid	 van	
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zijn	 collega-predikanten	 wegens	 ziekte	 en	 zwan-
gerschapsverlof	 en	 het	 vertrek	 van	 ds.	 Lidy	 van	
Prooyen	 Schuurman.	 Het	 geschenk	 kan	 door	
Menno	ingevuld	worden	zoals	hem	goed	lijkt	en	is	
dan	 ook	 bedoeld	 om	 de	 accu	 weer	 op	 te	 laden.	
We	wensen	Menno	een	goede	tijd	toe.		
Jaarrekening	diaconie	
Tijdens	 de	 kerkenraadsvergadering	 lichtte	 de	
penningmeester	van	de	diaconie,	Bertus	van	Wel-
sum,	 de	 jaarrekening	 2020	 toe.	 Doordat	 we	 een	
groot	deel	van	het	jaar	2020	geen	fysieke	diensten	
konden	 organiseren	 namen	 de	 collecteopbreng-
sten	ook	fors	af.	Omdat	de	diaconie	-	ook	in	deze	
moeilijke	 tijd	 -	 haar	 verantwoordelijkheid	 wilde	
nakomen	 is	er	aan	veel	 collectedoelen	extra	geld	
uit	 het	 vermogen	 van	 de	 diaconie	 overgemaakt.	
Hierdoor	heeft	de	diaconie	een	groter	tekort	dan	
begroot.	Op	de	gemeenteavond	van	8	juni	zal	een	
en	ander	worden	toegelicht.	

	
	
Bezoek	of	een	praatje		
Veelal	 bezoeken	 onze	 predikanten	 op	 iedere	
werkdag	ieder	één	gemeentelid.	Volgens	de	coro-
narichtlijnen	 mogen	 zij	 niet	 meer	 bezoeken	 per	
dag	afleggen.	Wel	proberen	zij	-	net	als	de	wijkco-
ordinatoren	-	telefonisch	contact	te	onderhouden	
met	 gemeenteleden.	 Uiteraard	 ben	 je	 ook	 van	
harte	 welkom	 om	 zelf	 contact	 op	 te	 nemen.	
Mocht	je	contact	willen	hebben,	al	is	het	maar	om	
gewoon	een	stem	te	horen,	bel	dan	met	een	van	
onze	predikanten,	 ouderlingen,	 diakenen	of	wijk-
contactpersonen.	 Veel	 van	 de	 telefoonnummers	
vind	 je	 op	 de	 binnenkant	 van	 de	 gele	 achter-
bladzijde	van	deze	Kredo.	Maar	 laten	wij	zelf	ook	
proberen	om	elkaar	te	bellen!	Doe	je	mee?	
	
Je	bent	heel	hard	nodig!	
Onze	 website	 wordt	 zo’n	 800	 maal	 per	 maand	
bezocht.	Voor	onze	kerk	dus	een	belangrijk	 com-
municatiemiddel.	Onze	twee	webmasters	werken	
er	 hard	 aan	 om	 de	 website	 actueel	 te	 houden.	
Eigenlijk	 is	 dit	 team	 te	 klein	 voor	 alle	werkzaam-
heden	en	is	er	dringend	behoefte	aan	uitbreiding.	
Niet	alleen	een	extra	webmaster	zou	fijn	zijn	maar	
juist	ook	een	‘schrijver’.		

Iemand	 die	 artikeltjes	 uit	 Kredo,	 Dorpskerk-
Nieuws	 of	 andere	 tijdschriften	 dusdanig	 her-
schrijft	dat	deze	 informatie	kort	en	bondig	wordt	
weergegeven	 op	 de	 website,	 zodat	 ook	 niet-
kerkleden	 het	 goed	 kunnen	 begrijpen	 en	 graag	
lezen.	
Daarbij	 een	 passend	 plaatje	 of	 foto	 op	 internet	
opzoeken,	 zodat	het	eenvoudig	en	 snel	 geplaatst	
kan	worden.	Zou	jij	niet	willen	helpen?	
Zonder	vrijwilligers	kunnen	wij	als	kerk	niet	 func-
tioneren.	 De	 meeste	 functies	 zijn	 gelukkig	 inge-
vuld,	maar	naast	bovenstaande	vacatures	hebben	
we	 nog	 enkele.	 Bijvoorbeeld	 redacteur	 Kredo,	
diaken	en	ouderling.	Wil	je	wat	doen?	Bel	of	mail	
even	met	 een	 lid	 van	 de	 kerkenraad,	 dan	 kijken	
we	 samen	 welke	 vacature	 bij	 jouw	 kwaliteiten,	
interesses	en	beschikbare	tijd	past.	
	
Tot	slot	
De	 kerkenraad	 wenst	 je	 een	 mooie	 meimaand	
toe.	Een	maand	waarin	we	denken	aan	de	belofte	
van	Hemelvaart	en	de	belofte	van	Pinksteren.		
	
Namens	de	kerkenraad,	
Bert	Hokken	
	E:	voorzitter-pkntwello.nl		
	
	

	
	
	

	
	
Bloemengroet-actie	22	mei	
De	werkgroep	ZWO	van	de	
Dorpskerk	 gaat	 dit	 jaar	
weer	 een	 bloemenactie	
organiseren	 en	 wel	 op	 22	
mei,	de	zaterdag	voor	Pink-
steren.	 Dit	 jaar,	 en	 dat	 is	
mooi	 nieuws,	 samen	 met	
de	werkgroep	Caritas	van	de	katholieke	kerk!		
Het	is	de	bedoeling	om	aan	het	winkelend	publiek	
bloemen	uit	te	delen.	Aan	de	bloem	is	een	kaartje	

	 TAAKGROEP	DIACONAAT	

 
ZENDING,	WERELDDIACONAAT	EN	
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING	
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bevestigd	met	 de	 gegevens	 van	 de	Dorpskerk	 en	
de	Sint-Martinuskerk	en	de	uitnodiging	daar	eens	
te	 komen	 kijken.	 In	 een	 viering	 of	 zomaar	 eens	
even	kijken	als	de	kerk	open	is.	Tevens	staat	erop	
dat	deze	kerken	de	ontvanger	gezegende		
Pinksterdagen	wenst.		
Men	 kan	 de	 bloem	 zelf	 houden,	 maar	 je	 wordt	
uitgenodigd	 hem	 door	 te	 geven	 aan	 iemand	 die	
wel	wat	aandacht	kan	gebruiken.		

Het	doel	 van	deze	actie	 is	om	
ons	 als	 kerken	 zichtbaar	 te	
maken	in	Twello	en	verbindin-
gen	 te	 leggen,	 ook	 met	 niet-
kerkelijke	 mensen.	 Door	 de	
vraag	 om	 de	 bloem	 door	 te	

geven	vindt	op	een	andere	plek	misschien	ook	een	
mooi	contact	plaats!	
Wie	het	leuk	vindt	om	te	helpen	met	het	uitdelen	
van	de	bloemen	op	22	mei,	zo	tussen	11.00	uur	en	
13.00	uur,	kan	zich	aanmelden	bij	de	leden	van	de	
ZWO	via	E:	zwo@pkn-twello.nl		
	
Hartelijke	groet,		
werkgroep	ZWO	
	
Collecte	30	mei	World	Without	Obstacles	
Het	is	een	lange	tijd	stil	geweest	rond	World	Wit-
hout	Obstacles	(WWO).	
	Annelieke	 Laninga,	 opge-
groeid	 in	 Twello,	 woont	 in	
New	Delhi.	In	haar	vrije	tijd	
is	 zij	 actief	 als	 vrijwilliger	
van	 WWO.	 Het	 doel	 van	
deze	 organisatie	 is	 om	 sa-
men	 met	 de	 lokale	 bevol-
king	 verbeteringen	 in	 het	 onderwijs,	 de	 ge-
zondheid	en	hun	leefomgeving	te	bewerkstelligen.	
Zij	 zet	 zich	 met	 name	 in	 voor	 een	 plattelands-
school	in	het	dorpje	Belsar	in	Noordoost-India.		
De	afgelopen	periode	is	WWO	onder	andere	druk	
geweest	om	de	school	in	Belsar	officieel	over	te	
dragen	aan	het	schoolbestuur,	zodat	ze	zelfstan-
dig	verder	kunnen	zonder	WWO.	
Maar	 toen	 brak	 opeens	 COVID-19	 uit	 en	 rees	 de	
vraag	wat	WWO	kon	bijdragen	 aan	 in	 de	 bestrij-
ding	van	de	pandemie	in	India.		

	
In	 het	 verleden	 was	 WWO	 al	 actief	 met	 WASH-
programma’s	 om	 de	 kinderen	 op	 de	 school	 in	
Belsar	 en	 mensen	 in	 enkele	 sloppenwijken	 van	

New	Delhi	bij	te	brengen	hoe	belangrijk	het	is	om	
je	handen	te	wassen	en	hoe	je	dat	goed	doet.	De-
ze	programma’s	bleken	nu	opeens	nóg	relevanter	
te	zijn.	Het	bestaande	WASH-programma	is	nieuw	
leven	 ingeblazen	 en	 uitgebreid	 met	 informatie	
over	het	gebruik	van	gezichtsmaskers	aan	de	hand	
van	dit	 soort	 video’s	 van	de	Wereldgezondheids-
organisatie.	
Ook	de	instructies	voor	het	wassen	van	je	handen	
zijn	naar	video's	omgezet	om	ze	in	de	sloppenwij-
ken	te	kunnen	tonen	op	tablets.		

	
Verder	 is	het	programma	aangevuld	met	het	ver-
strekken,	op	kleine	schaal,	van	noodpakketten	aan	
de	 gezinnen	 van	 de	 kinderen	 die	 WWO	 met	
schoolbeurzen	 ondersteunt	 en	 hen	 die	 dat	 het	
hardst	nodig	hebben,	omdat	ze	hun	inkomen	door	
de	COVID-19	pandemie	zijn	kwijtgeraakt.	
De	families	van	kinderen	met	een	schoolbeurs	van	
WWO,	gefinancierd	met	opbrengsten	van	de	col-
lectes	 en	 giften	 van	 de	 diaconie	 uit	 Twello,	 heb-
ben	extra	aandacht	gekregen.		
	
De	 voorlichting	 en	 de	 noodpakketten	 die	 door	
WWO	 in	 de	 afgelopen	 maanden	 zijn	 verspreid	
hebben	voor	verschillende	mensen	een	groot	ver-
schil	 gemaakt.	 De	 vrijwilligers	 van	 WWO	 kregen	
geïnteresseerde	en	blije	reacties	
	
Zoals	 u	 ziet	 is	 WWO	 nog	 steeds	 actief	 in	 India.	
Men	probeert	met	gerichte	hulp	langs	korte	lijnen	
een	 doorslaggevend	 verschil	 te	 maken	 voor	 kin-
deren	in	India,	zodat	zij	en	hun	familie	zo	min	mo-
gelijk	 schade	 van	 de	 pandemie	 ondervinden	 en	
hun	 leven	zo	zelfstandig	en	gezond	mogelijk	kun-
nen	voortzetten.		
	
Collecte	van	harte	aanbevolen.	
Diaconie/ZWO	
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Collectes en giften plaatselijk 
kerkenwerk 

	

	 	 	 	 	
	 maand	 jaar	 bedrag	 	

collectes	 december	 2019	 	50,70		 29-12-19	
	 januari	 2020	 376,19		 	
	 februari	 	 	284,15		 	
	 maart	 	 	197,30		 	
	 april	 	 	615,00		 	
	 mei	 	 	952,00		 	
	 juni	 	 	300,00		 	
	 juli	 	 	328,00		 	
	 augustus	 	 	285,00		 	
	 septem-
ber	

	 	273,00		 	

	 oktober	 	 	583,03		 	
	 november	 	 	268,45		 	
	 december	 	 	776,00		 	
	 	 	 	 	

giften	 januari	 2020	 	351,00		 	
	 	 	 	750,00		 	
	 	 	 	45,00		 	1.146,00		
	 februari	 	 	85,00		 	
	 	 	 	50,00		 	
	 	 	 	10,00		 	145,00		
	 maart	 	 	 0,00		
	 april	 	 	20,00		 	
	 	 	 	250,00		 	270,00		
	 mei	 	 	 0,00		
	 juni	 	 	25,00		 	
	 	 	 	20,00		 	45,00		
	 juli	 	 	 	500,00		
	 augustus	 	 	20,00		 	
	 	 	 	25,00		 	45,00		
	 septem-
ber	

	 	10,00		 	

	 	 	 	10,00		 	
	 	 	 	20,00		 	40,00		
	 oktober	 	 	 0,00		
	 november	 	 	10,00		 	
	 	 	 	50,00		 	
	 	 	 	25,00		 	85,00		
	 december	 	 	750,00		 	
	 	 	 	50,00		 	

	 	 	 	10,00		 810,00	
	 	 	 	 	
	 maand	 jaar	 bedrag	 	

collectes	 	 	 	 	
	 januari	 2021	 	532,50		 	
	 februari	 	 	433,50		 	
	 maart	 	 	357,50		 	
	 	 	 	 	

giften	 	januari		 2021	 	750,00		 	

	 	 	 	10,00		 	
	 	 	 	100,00		 	860,00		
	 	februari		 	 	 	21,00		
	 	maart		 	 	 0,00		
	 	 	 	 	

Iedereen	 namens	 de	 kerkenraad	 en	 het	 college	
van	kerkrentmeesters	nog	van	harte	bedankt	voor	
bovenstaande	collectes	en	giften.	
Gerrit	Bokdam,	administrateur	kerkelijk	bureau	
	
	

	
	
Aandacht	en	zorg	voor	vluchtelingen	op	Lesbos	
Op	verzoek	van	een	werkgroep	 in	Zwolle	die	zich	
inzet	 voor	 vluchtelingen	 op	 Lesbos	 heb	 ik	 kort	
geleden	 het	 onderaan	 dit	 artikel	 gedrukte	 gebed	
geschreven.	
	
Dit	gebed	is	geplaatst	in	het	weekbericht	van	deze	
actiegroep,	die	zich	bezighoudt	met	 lobbywerk	 in	
en	bewerken	van	de	Haagse	‘politiek’.	
Om	 allerlei	 redenen	 wordt	 door	 de	 Nederlandse	
overheid	 (verantwoordelijke	 bewindspersoon	
staatssecretaris	 Ankie	 Broekers-Knol)	 nog	 steeds	
tegengehouden	dat	een	aantal	niet	begeleide	kin-
deren	 uit	 de	 kampen	 op	 Lesbos	 naar	 Nederland	
mag	komen.	
Sterker	 nog:	mevrouw	Broekers-Knol	 heeft	 begin	
april	 laten	 weten	 dat	 er	 nagenoeg	 geen	 amv’s	
(alleenstaande	minderjarige	vreemdelingen)	meer	
op	 Lesbos	 noch	op	 andere	Griekse	 eilanden	 zou-
den	 verblijven.	Dit	 staat	haaks	op	 informatie	 van	
ngo’s	(niet-gouvernementele	hulporganisaties)	die	
daar	werken.	
In	kampen	op	Lesbos	en	op	andere	Griekse	eilan-
den	 verblijven	 volgens	 een	 recente	 telling	 van	
UNHCR	 278	 onbegeleide	 kinderen	 (15%	 jongens	
en	11%	meisjes).	

 
TAAKGROEP	BEHEER	

 
COLLEGE	VAN	KERKRENTMEESTERS	

	

	 PRIKBORD	
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De	Nederlandse	overheid	heeft	in	een	eerder	sta-
dium	toegezegd	dat	er	zo	rond	de	100	kwetsbare	
kinderen	naar	Nederland	mogen	komen.		
		
Door	de	Stichting	Hulpkaravaan	in	Haarlem	wordt	
al	 langere	 tijd	 (winter)kleding,	 petten	 en	 sport-
schoenen	 gevraagd	 voor	 transport	 naar	 Griekse	
kampen,	waar	naar	schatting	ruim	15.000	vluchte-
lingen	verblijven.	
Deze	stichting	heeft	veel	ervaring	in	het	overbren-
gen	 van	 hulpgoederen	 naar	 de	 kampen	 die	 be-
kend	staan	als	Kara	Tepe	en	Mavrovouni	(Moria	2)	
op	Lesbos.		

	
In	het	noorden	van	Nederland	is	onlangs	een	gro-
te,	opmerkelijke	actie	voor	Lesbos	gevoerd.	In	het	
Friese	 dorp	 Morra	 stonden	 4222	 aangeklede	
‘poppen’	opgesteld	in	een	weiland.	
Deze	 kleding	 is	 -	 schoongemaakt	 en	 gedroogd	 -	
aan	de	Stichting	Hulpkaravaan	overgedragen.	
Omdat	er	nog	meer	kleding	werd	gevraagd	heeft	
ook	onze	Kledingbank	Voorst	veel	winterkleding	–	
waaronder	kinderkleding	–	uit	haar	opslagruimtes	
gesorteerd	en	beschikbaar	gesteld.	
Met	mijn	 auto	 en	 een	 aanhanger	 van	 onze	 rom-
melmarktcommissie	 heb	 ik	 op	 dinsdag	 13	 april	
plm.	 35	 zakken	 met	 kleding	 naar	 Haarlem	 ge-
bracht.	
In	deze	maanden	voel	 ik	me,	mede	gelet	op	mijn	
20-jarige	 ervaring	 in	 de	 vluchtelingenzorg	 (ZOA	
etc.),	 weer	 meer	 dan	 ooit	 betrokken	 bij	 deze	
nood,	de	projecten	en	hulp.	
	
	Alle	 kleding	 wordt	 momenteel	 gesorteerd	 door	
de	 Stichting	 Hulpkaravaan	 onder	 voorzitterschap	
van	Erika	Mauritz.	Een	eerstvolgend	transport	van	
voornamelijk	 zomerkleding	 naar	 Lesbos	 is	 voor	
begin	 mei	 gepland.	 De	 winterkleding	 is	 ook	 be-

oordeeld	en	 is	opgeslagen	 in	vacuümzakken	voor	
het	 wintertransport.	 Bestuur	 en	 vrijwilligers	 van	
Stichting	Hulpkaravaan	begeleiden	deze	transpor-
ten	bij	voorkeur	zelf	met	eigen	vervoer.	
	
Erika	Mauritz	liet	mij	weten	dat	in	de	tweede	helft	
van	 juni	 opnieuw	 een	 transport	 is	 gepland	 met	
onder	 meer	 sokken,	 handdoeken,	 hoofddoeken	
en	 andere	 restitems.	 Er	 is	 vooral	 behoefte	 aan	
petten	 en	 sportschoenen.	 Die	 zijn	 nog	 niet	 ge-
noeg	 voorradig,	 dus	wie	 nog	 petten	 en/of	 sport-
schoenen	over	heeft?	
	
Op	 30	 april	 wordt	 naar	 verwachting	 het	 kleinere	
kamp	Kara	Tepe	gesloten.	Hier	verblijven	ruim	950	
gezinnen	uit	zogenoemde	kwetsbare	categorieën.	
Wat	dit	voor	de	bewoners	van	dit	kamp	betekent	
laat	zich	raden.	
Kara	 Tepe	 wordt	 tot	 dusver	 het	 meest	 humane	
kamp	 op	 Lesbos	 genoemd.	 De	 kans	 bestaat	 dat	
veel	 mensen	 hieruit	 naar	 het	 grotere	 kamp	
Mavrovouni	 (Moria	 2)	worden	 overgebracht.	 Dat	
zal	hun	lijden	nog	vergroten,	zo	is	de	verwachting.	
Op	aanbeveling	van	ds.	Menno	Valk	ga	ik	er	graag	
toe	 over	 het	 door	mij	 geschreven	 gebed,	 samen	
met	bovenstaande	update,	te	plaatsen	in	Kredo.	
	
Heer,	 er	 gebeuren	 dingen	 in	 onze	 samenleving	
waar	we	geen	raad	mee	weten.	
Wij	uiten	ook	vandaag	graag	onze	 zorgen	en	on-
macht	aan	U.	We	voelen	ons	verbonden	met	kin-
deren,	 tieners	 en	 volwassenen	 in	 het	 kamp	
Mavrovouni	op	Lesbos	en	andere	Griekse	eilanden	
en	 vragen	 U	 om	 wijsheid,	 Geestkracht,	 uithou-
dingsvermogen	 en	 moed	 om	 door	 te	 gaan	 met	
pleiten	 voor	 betere	 omstandigheden	 voor	 alle	
vluchtelingen	 die	 daar	 zijn	 ondergebracht.	 De	 si-
tuatie	 van	 velen	 van	 hen	 is	 nog	 steeds	 zorgwek-
kend.	
Geef	 openingen	 en	 kansen	 voor	 ontheemden	 uit	
de	 kampen	 op	 een	 leven	 in	 een	 land	 en	 klimaat	
waar	 een	 nieuwe	 toekomst	 beleefd	 kan	 worden.	
Waar	men	echt	mensenkind	kan	zijn,	zoals	door	U	
geschapen	en	bedoeld.	
Wil	 beleidsmakers	 op	 allerlei	 niveaus,	 die	 aange-
steld	 zijn	 om	 te	 beslissen	 over	 de	 toekomst	 van	
alleengaande	 kinderen	 en	 jongvolwassenen,	 de	
daadkracht	geven	om	hen	ook	werkelijk	naar	een	
nieuw	 land	over	 te	 (kunnen)	brengen.	Ook	 in	Ne-
derland	zijn	grenzen	niet	gesloten	voor	mensen	in	
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nood.	Wil	 bewerken	 dat	 bureaucratie	 niet	 maat-			
gevend	is.	
Vader,	U	bent	vervuld	van	een	liefde	waarvoor	alle	
menselijke	woorden	ontoereikend	zijn.	U	hebt	uw	
eigen	 Zoon	 gegeven	 voor	 het	 heil	 van	 miljoenen	
mensen	die	U	in	het	hart	gesloten	hebt.	Die	Belof-
te	 geldt	 evenzeer	 voor	 de	 vluchtelingen	 van	 Les-
bos.	
Goede	 God,	 we	 hebben	 Pasen	 gevierd.	 Het	 feest	
van	 Opstaan	 en	 van	 een	 nieuw	 Begin.	 De	 dood	
had	en	heeft	nooit	het	laatste	woord.	Het	wonder	
van	Pasen	gaat	altijd	door	en	 is	niet	aan	data	of	
tijd	gebonden.	
Met	een	beroep	op	Jezus,	onze	Heiland,	bidden	wij	
dat	er	hoop	mag	groeien	waar	geen	wegen	lijken	
te	gaan.	Ook	voor	de	bewoners	van	Lesbos.	Zodat	
ze	 kunnen	 leven	 in	 een	 schoon	 en	 heerlijk	 oord	
waar	gerechtigheid	en	vrede	hoogtij	vieren.	
		
	Egbert	Fokkema	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

 

	

	 	 					
	
	
	
	

Agenda	
elke	maandag	 	 mei	 13.00	tot	14.00	uur	 Microsoft	Teams	 Gebedsgroep	Jouw	Verhaal	
donderdag	 6	 mei	 18.30	tot	19.30	uur	 Irene	 oecumenisch	meditatie-uur																							
maandag	 10	 mei	 19.30	uur	 online	 kerkenraad	
dinsdag		 11	 mei	 20.00	uur	 online	 taakgroep	Eredienst-Pastoraat	
donderdag	 3	 juni	 18.30	tot	19.30	uur	 Irene	 oecumenisch	meditatie-uur																							
dinsdag	 8	 juni	 	 	 gemeenteavond	

Het	stiltecentrum	is	elke	dag	geopend	van	10.00-17.00	uur	voor	
stilte,	gebed,	een	kaarslicht;	een	moment	van	ontmoeting	met	God	

HEMELVAART 
donderdag 13 mei 

 
PINKSTEREN 
ZONDAG 23 MEI 

 

 

Gebouw	Irene	is	ook	te	huur	voor:		
• Vergaderingen	 •	 Verenigingen	 Neem	voor	meer	info	contact	op	met	
• Cursussen	 •	 Uitvaarten	 Eric	Rossing,	koster	
• Workshops	 •	 Condoleances	 T:	0571	272	014		
• Infobijeenkomsten	 •	 Volledig	verzorgde	koffietafels	 E:	koster@pkn-twello.nl	

 ACTIE LESBOS 
 

,,AANGEKLEDE POPPEN’’ 


