
 

  

 
 
Innerlijke vrede 
 

Ik zit met mijn tenen gekruld om de rand van de tuintafel en kijk uit over het weiland 
waar een tiental shetlanders en enkele koeien ‘vredig’ naast elkaar leven. Door het 
hoge gras hipt een haas op zoek naar iets eetbaars. Zoemende bijen en fladderende 
vinders doen zich tegoed aan de nectar in onze bloemperken. Wat is het heerlijk 
om na drie vakantieweken op het Italiaanse eiland Sardinië, met veel indrukken in 
mijn hoofd, me zo ‘vredig’ te voelen in eigen tuin.  
 

Vrede begint immers bij onszelf, begint met ‘vrede’ in onszelf vinden. Op zoek naar 
taal/ beleving bij het begrip ‘Vrede’ voor één van onze wekelijkse vredeswakes, 
stuitte ik op het Coventrygebed. Na de Tweede Wereldoorlog kwam bij de ruïnes 
van de kathedraal in het Engelse Coventry een groep gelovigen bijeen. Zij besloten 
zich in te zetten voor vrede en verzoening. Inmiddels vindt elke vrijdag op een kleine 
tweehonderd plekken wereldwijd rond twaalf uur ‘s middags een Coventrygebed 
plaats, een gebed voor vrede en verzoening. 
 

Het opvallende in het Coventrygebed is dat het om onszelf gaat. Er is veel kwaad 
en haat in de wereld, maar de mogelijkheid tot het doen van kwaad zit ook in 
onszelf. De oorlog en het kwaad in de wereld om ons heen is een reflectie van onze 
eigen innerlijke strijd. Vrede 
wordt ons door God 
geschonken, maar daar 
moeten we wel zelf mee aan 
de slag. Pas als we onze 
innerlijke strijd oplossen kan 
er vrede zijn.  
 

Wat is het mooi dat we God 
om vrede mogen vragen en 
iedere dag opnieuw de kans 
krijgen de vrede in onszelf te 
vinden. Wat een zegen dat 
we de vrede gevraagd en 
ongevraagd mogen 
ontvangen en mogen delen 
en doorgeven.  
 

Misschien hebben we de onvrede over lange files, slechte 
bedden, overvolle stranden en luidruchtige toeristen wel 
nodig om ons te realiseren dat ons vredig voelen in onze eigen 
omgeving kan, in ons zelf zit. Dat samen bidden om en delen 
van vrede ook vlakbij kan, bijvoorbeeld in de Lebuinuskerk in 
Deventer, met het Coventrygebed of tijdens de vredeswake in 
ons stiltecentrum. 
 

Ik wens je de Vrede van Christus toe. 
 

Rosa van der Tang, 
opbouwwerker
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DORPSKERK 
Dorpsstraat 10 
7391 DD Twello 
 

REDACTIEADRES 
E: kredo@pkn-twello.nl 
 

KOPIJ KREDO 
Kredo oktober 2022 komt uit 
voor zondag 2 oktober. 
Kopij, liefst per e-mail, moet 
binnen zijn voor dinsdag 20 
september 19.00 uur. 

Coventrygebed: gebed voor vrede 
 

Laten we bidden,  
want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de 
nabijheid van God. 
 

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, 
tussen ras en ras, tussen klasse en klasse. 
 

Het begerig verlangen dat mensen en volken drijft 
naar bezit van wat hen niet toebehoort. 
 

De hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de 
aarde verwoest. 
 

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen. 
 

Onze onverschilligheid ten opzichte van lijden, van 
daklozen en vluchtelingen. 
 

De begeerte die lichamen van mannen, vrouwen en 
kinderen voor onwaardige doeleinden gebruikt. 
 

De trots die ons ertoe brengt op onszelf te 
vertrouwen en niet op U, o God. 
 

Heer, vergeef het. 
 

Maar wees jegens elkaar vriendelijk en barmhartig, 
elkaar vergevend zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft. 
 

Amen 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

zondag 4 september, Klompendienst 

 

 
 Dorpsplein 10.00 uur   
Voorgangers: ds. Menno Valk en 

Joke Huisintveld 
  

Thema: Voor wie wil jij zorgen?   
m.m.v. theatermaker/muzikant Gottfrid van Eck 

en accordeonist Juul Beerda 
 

 

zondag 11 september 

 

zondag 25 september 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman Voorganger: ds. Wouter Smit, Zwolle 
Thema:              
Organist: 

Ik ben er voor jou                       
Henk Noordman 

Organist: Henk Noordman 

Startzondag  
 

zondag 18 september 

 

zondag 2 oktober 
 Dorpskerk 10.00 uur Voorganger: Dorpskerk 10.00 uur 
Voorgangers:     
Thema:  

ds. Menno Valk en Ruud Pragt 
Generatie Vrede 

Organist: ds. Menno Valk 
Henk Noordman                            

Organist: Henk Noordman  m.m.v. de cantorij 
Vredeszondag dienst van Schrift en Tafel 

Diensten Grotenhuis,  donderdag 19.00 uur 
1 sept. pastor H. de Jong 
8 sept. mevr. R. Vermeltfoort 
15 sept. dhr. E. Fokkema 
22 sept. ds. H. Diermanse 
29 sept. ds. A. Braakman 
 dienst van Schrift en Tafel 
6 oktober pastor H. de Jong 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, 
verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en 
beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze 
levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan 
deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 

Vervoer naar de kerkdiensten 

Janneke Noordman  
 

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
4 september 09.30 uur PKN Nijbroek 

11 september 10.00 uur PKN Dorpskerk Twello 
18 september 10.00 uur RK Het Boshuis Klarenbeek 
25 september 10.00 uur PKN KVW (Klarenbeek) 

2 oktober 09.00 uur RK Sint-Martinuskerk Twello 
10.00 uur 

Voor wie wil 
ik zorgen? 

Ik zal voor 
jou zorgen! 
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Klompendienst op zondag 4 september 

Als je het Bijbelse boekje 
Ruth oppervlakkig leest 
zou je zo kunnen denken 
met een deeltje uit de 
Bouquet-reeks te maken 
te hebben. Maar het 
verhaal gaat niet over een 
arm, buitenlands meisje 
dat een rijke man aan de 

haak weet te slaan. Ruth is niet zomaar in Betlehem 
komen wonen. Solidair met haar schoonmoeder die 
alles verloren leek te hebben is ze meegegaan naar 
het buurland Israël om voor haar te zorgen. 
Ook Boaz doet meer dan het gewone. Hij wil niet 
alleen het goede doen voor zijn eigen familieclan. 
Zijn zorg reikt ver en geldt zelfs deze vreemdelinge 
uit Moab. Hij investeert in haar toekomst, niet 
benepen, maar overvloedig en met inzet van 
zichzelf. Zo houden Ruth en Boaz ons een spiegel 
voor: hoe ver gaat onze betrokkenheid, onze zorg 
voor anderen? 
 
Het verhaal wordt op 
bijzondere wijze ge-
presenteerd door 
theatermaker en 
muzikant Gottfrid 
van Eck, samen met 
accordeonist Juul 
Beerda, 

Joke Huisintveld en 
Menno Valk. 
Van harte welkom op 
zondag 4 september, 
10.00 uur op het 
Dorpsplein. Bij slecht 
weer wijken we uit 
naar het Marktplein.  

Anders dan andere jaren zijn er helaas maar enkele 
stoelen aanwezig. Wil je verzekerd zijn van een 
zitplaats, neem dan zelf een stoel mee.  
We zien uit naar je komst! 

Zondag 11 september hebben we onze start-
zondag. Het wordt een bijzondere viering waarbij 
we God eren en een zondag waarbij we een start 
maken met een nieuw seizoen met het jaarthema:  

We beginnen om 10.00 uur en om 13.00 uur is er 
een afsluitende lunch. De startdienst wordt 
opgesplitst in korte liturgische momenten en 
workshop-momenten, waarin we met elkaar leuke 
en bijzondere dingen doen. Bij de twee workshop-
momenten in het programma kun je kiezen uit vijf 
verschillende workshops. Er is muziek, er is dans, er 
is beleving en bezinning. De liturgische momenten 
vieren we dan weer met z’n allen.  
 

Natuurlijk wordt er gezorgd voor koffie/thee/ 
limonade met wat lekkers. Voor dat lekkers zoeken 
we nog hulp van mensen die wat willen bakken en 
dat op de zondagochtend willen meenemen. Graag 
hiervoor aanmelden bij Carry Molenaar via 
c.molenaar@pkn-twello.nl  
Er wordt ook gezorgd voor een lekkere 
lunch/picknick. Hiervoor kun je je aanmelden bij de 
koster via koster@pkn-twello.nl  
 

Kortom, dit wil je niet missen!  
 

Het voorbereidingsteam,  
Albert, Ary, Carry, Henk Jan en Rosa 
 
 
 
 
 

 EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 

Voor wie 
wil jij 

zorgen? 

“Ik ben er voor jou” 
Acht keer barmhartigheid 
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Vredesdienst op zondag 18 september 
We zijn dit jaar hard opgeschrikt in Europa door de 
oorlog in Oekraïne. Sindsdien worden elke 
donderdag vredeswakes gehouden in de 
Dorpskerk.  

De duif van de vrede is 
in gevaar (zie de cartoon 
van Len Munnik), maar 
juist daarom komen we 
ook dit jaar bijeen in een 
vredesdienst op de 3e 
zondag in september. Al 
was het maar om niet te 
berusten in deze oorlog, 
om te blijven bidden om 

vrede. Om een ‘geestelijke wapenrusting’ (Efeziërs 
6: 10 e.v.) te ontwikkelen en om ons af te vragen 
wat wij voor vrede kunnen doen. 
We zien je graag in deze dienst, die om 10.00 uur in 
de Dorpskerk gehouden wordt. 
Ruud Pragt en Menno Valk 
 
Op zondag 25 september is ds. Wouter Smit 
opnieuw onze gastvoorganger. We hopen een 
goede dienst met hem te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het thema van deze dienst is op zondag 9 oktober 
is Bruggen Slaan. Het is een krachtig ander geluid 
in een wereld waarin verschillen zo groot zijn.  
 
Heel bijzonder is dat we muzikale medewerking 
hebben van de geweldige groep Chapter4. 
Hieronder kun je al even kennis met ze maken. 
 
Wij zijn Chapter4: een in 2019 gevormde 
Nederlandse vocal group die eigentijdse muziek in 
een uniek jasje giet. Hiermee leveren wij een sound 
die in Nederland nergens anders te vinden is. Met 

onze muziek hopen we te inspireren door een 
boodschap van liefde en hoop! 

 
We gaan genieten van hun geweldige muziek. Kun 
je niet wachten tot 9 oktober? Kijk dan op: 
https://chapter4.nl/ en ook via Spotify zijn ze te 
beluisteren. 
Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor samenzang 
in de dienst! 
 

Tot dan! 
ds. Ary Braakman 
 
Preeklezen 
Zaterdagavond 25 juni; 18.00 uur. Ik ben net terug 
van vliegveld Teuge waar ik een introductiecursus 
zweefvliegen volg. M’n telefoon gaat. Ik zie dat het 
een nummer uit Twello is en ik denk dat het iemand 
is die zondag de bloemen wel wil wegbrengen. Ik 
ben zondag ouderling van dienst dus het gebeurt 
wel eens vaker dat mensen dan bellen. 
Maar nee, het is Menno. Hij voelt zich de hele dag 
al erg belabberd en weet niet zeker of hij zondag 
kan voorgaan. Of ik het zie zitten om de dienst over 
te nemen. Hij heeft bijna alles al uitgeschreven. 
Wellicht is het niet nodig als hij een goede nacht 
heeft, maar voor alle zekerheid. Voordat ik het zelf 
goed en wel in de gaten heb zeg ik dat ik dat 
natuurlijk wel wil doen. Menno zegt toe dat hij alles 
naar mij mailt en dat hij de volgende ochtend mij 
zal bellen om door te geven of hij wel of niet kan 
voorgaan. 
Een beetje beduusd loop ik naar buiten en zeg 
tegen GerJanne; “Je raadt het nooit”. 
Eerst maar eens even wat eten en met onze 
kleinzoon spelen. En dan realiseer ik me dat ik 
diezelfde avond ook nog naar een feestje van een 
collega moet. Nou ja, dan daar maar wat eerder 
weg en dan kan ik later op de avond alles wel even 
doornemen. Tijdens het feestje zie ik dat alle 

Save the date! 

Zondag 9 oktober 

Chapter4 
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stukken via de mail binnenkomen. Nu begint het 
wel wat te kriebelen. Om 23.00 uur ben ik weer 
thuis en snel achter de computer. Alle stukken in 
elkaar vlechten en doorlezen. Ach, denk ik; Menno 
staat er morgen vast gewoon. Ik ga lekker slapen. 
Zondagmorgen 8.00 uur. Ik word wakker en ga naar 
beneden. Even kijken op m’n telefoon. Een gemiste 
oproep van Menno en een whatsappje. Het gaat 
hem niet lukken, voelt zich als een vaatdoek. Oei, 
het moet dus echt. Snel alles uitprinten en nog eens 
lezen. Tussendoor ontbijten en dan nog eens lezen. 
Zal het goed gaan? Durf ik dit eigenlijk wel? Begin 
wel wat spanning te voelen. 
Maar, denk ik, het kan hooguit misgaan. En zoals 
GerJanne zegt: het wordt vanzelf 11 uur. Dus op tijd 
op de fiets richting kerk. Daar iedereen op de 
hoogte brengen dat ik vandaag de dienst zal leiden. 
Eric is al op de hoogte en even later kan ik het ook 
met Henk bespreken. (Ik had namelijk zien staan 
dat er ook nog voorgezongen zou worden, maar 
gelukkig zou Henk dat doen. Een zorg minder). 
Als het zover is loop ik samen met Carel naar de 
kerk. Plotseling roept Eric me. Het geluid doet het 
niet!!! Welja, dat kan er ook nog wel bij. Dan maar 
hard praten denk ik bij mezelf. Toch nog wat testen 
en ….. gelukkig: 1 minuut voor aanvang werkt alles 
weer. Met gezonde spanning loop ik naar voren, 
begin met de mededelingen en vertel dat Menno 
ziek is en dat ik vandaag voorga. En vanaf dat 
moment is de spanning weg. Toch een vorm van 
Leiding? Naar mijn idee verloopt het wel goed en 
voor ik het weet zijn we al aan het einde van de 
dienst. Wat heerlijk dat Menno alles uitgeschreven 
heeft en dat ik eigenlijk alleen maar hoef voor te 
lezen. Wel merk ik dat ik aan het einde kletsnat ben. 
Het heeft me wel energie gekost. 
Nu het oordeel; onder de toren krijg ik veel goede 
wensen en complimenten. Gelukkig: men heeft het 
niet als een saaie voorleesdienst ervaren. Ik ben erg 
dankbaar voor de complimenten van onze 
professionals Ary en later Menno die via 
kerkdienstgemist.nl heeft gekeken. Later op de dag 
krijg ik nog meer appjes en mailtjes. Dat doet een 
mens goed. Maar wat me echt raakt zijn de reacties 
van mijn schoonouders die ook via 
kerkdienstgemist.nl hebben gekeken. Ze waren 
trots en zeiden: “Dit hadden je ouders eens mee 
moeten maken.” 
 
 

Maar voor nu: 
• nee, ik ben niet beroepbaar 
• nee, ik ga hier geen gewoonte van maken 
• nee, geen carrièreswitch voor mij 
• nee, het smaakt niet naar meer 
• nee, ik ga niet zelf preken maken 
• ja, mocht het weer eens voorkomen dan doe ik 

het weer 
• ja, stiekem vond ik het wel mooi om te doen 
 
Groeten,  
Peter de Jonge 
 

 
 
 

 
 
Nieuwe studiegroep Bijbelse theologie 
“Verhalen over een God die zijn eigen schepping 
vernietigt door een watervloed en daar vervolgens 
spijt van heeft. Of over een man, uit een maagd 
geboren, die over het water loopt en uit de dood 
opstaat. Ze zijn voor een hedendaagse lezer 
geheimtaal geworden. Deze verhalen zijn echter 
een schatkamer van ervaringen die het oude Israël 
in een periode van eeuwen opdeed met het leven 
en met God. Verhalen die via het christendom de 
wereld in zijn gegaan, onze westerse beschaving 
diepgaand hebben beïnvloed en telkens opnieuw 
mensen hebben aangesproken en geïnspireerd.”  
Op maandagmorgen 3 oktober wil ik starten met 
een nieuwe studiegroep. De bedoeling is dat we 
samen een boek gaan lezen en daar het gesprek 
over aangaan. Er zal ruimte zijn voor discussie en 
voor eigen inbreng van de deelnemers, maar de 
bedoeling is om vooral ‘gestuurd’ aan de slag te 
gaan. Daarmee bedoel ik dat we, als we eenmaal 
gestart zijn, vooraf thuis een aantal pagina’s lezen 
en dat ik daar dan tijdens de bijeenkomst dieper op 
in ga. Naar aanleiding daarvan kan een gesprek 
ontstaan. 

WERKGROEP PASTORAAT 
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Als boeksuggestie staat: Carel ter Linden, Wandelen 
over het water. Uitgave Meinema Zoetermeer. Dit 
boekje is weliswaar al wat ‘ouder’, maar de thema’s 
en vooral de uitleg die Ter Linden daarvan geeft zijn 
zeer bij-de-tijd. Hij reikt in zijn boekje “sleutels aan 
om de beeldende taal van de verhalen te verstaan 
en de lezer wegwijs te maken in het landschap van 
het aloude Boek.”  
Wie aan de studiegroep wil deelnemen, doet er 
verstandig aan het boekje te hebben aangeschaft. 
Welke druk maakt niet uit. Het is nog volop 
verkrijgbaar, nieuw en tweedehands. 
Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. 
Meld je wel even vooraf aan: braakman@pkn-
twello.nl. 
 

Wat: studiegroep Bijbelse theologie  
Wanneer:  begin maandagochtend 3 oktober 
Tijd: 10.00-11.30uur. 
Waar: in Irene 
 

ds. Ary Braakman 
 

 
 

Afscheid nemen 
Per 1 september komt er een einde aan mijn 
periode van ambulant-predikant zijn in de PG 
Twello. Ruim acht maanden ben ik werkzaam 
geweest in sectie oost (vacature ds. Lidy van 
Prooyen Schuurman) en tien maanden in sectie zuid 
(ziekteverlof ds. Emma Rijks). 
De PG Twello heb ik leren kennen als een actieve, 
open en gastvrije geloofsgemeenschap waar veel 
gebeurt en vele mensen hun steentje bijdragen. 
Ik kijk terug op een goede tijd in uw midden. 
Bijzonder om een periode mee op te mogen lopen 
in levens van mensen. Het leven van alledag delen 
met elkaar en samen zoeken waar sporen van God 
te vinden zijn is en blijft een zoektocht. Een weg 
waarop je soms vindt, dan weer kwijtraakt. Dank 

voor het vertrouwen en de gastvrijheid. Als 
gastvoorganger hoop ik nog terug te komen op 
zondagmorgen. Van harte wens ik u/jou alle goeds 
toe en daarbij Gods zegen.  
 

ds. Hanneke Diermanse 
Kerkplein 2, 7437 AL Bathmen 
 
 
 
Een tekst die tot nadenken stemt 
Ik kreeg bijgaande column van Mathijs Bouman 
toegestuurd en geef deze ter overweging ook weer 
aan jou door. 
ds. Menno Valk 
 

 
RONDOM DE GEMEENTE 

Hittegolf 
 
Mathijs Bouman 00:30 
 

Het is jammer dat we nog maar zo weinig 
merken van klimaatverandering. Daardoor is er 
geen gevoel van urgentie, terwijl we nu toch 
eigenlijk de laatste kans hebben om iets aan de 
catastrofale opwarming te doen. 
 

Gaf Moeder Aarde ons maar wat duidelijkere 
signalen! Een hittegolf in Europa, bijvoorbeeld, 
met temperaturen boven de 40 graden in Parijs 
en 45 graden in Madrid. En dat die zo vaak 
voorkomen dat ze in Spanje hittegolven zelfs 
namen gaan geven, net als stormen. 
 

Of extreme wateroverlast. Dat zou óók een 
duidelijk signaal zijn. Dat bijvoorbeeld in 
Limburg de rivieren overstromen. Of dat in de 
VS de ene staat te kampen heeft met grote 
overstromingen, terwijl in een andere juist 
extreme droogte heerst. 
 

En bosbranden, natuurlijk. Als we er daar nou 
veel meer van zagen op alle continenten, als een 
soort noodvuur van de aarde, dan wisten we 
tenminste dat klimaatverandering echt is. 
 

Terugtrekkende gletsjers, verdwijnend 
Noordpoolijs, een kwart eeuw zonder 
Elfstedentocht; waren er nou maar dat soort 
onmiskenbare signalen, ja dan zou de mensheid 
wakker schrikken en het probleem eindelijk 
serieus nemen. Toch? 

BO#$%&&DIJK$%& 
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Van 29 september t/m 6 
oktober is het de 
landelijke week  
‘Eén tegen eenzaamheid’ 
 

De gemeente Voorst heeft 
een coalitie in het leven 

geroepen rond dit thema, met daarin 
vertegenwoordigers vanuit verschillende welzijns- 
en gezondheidsorganisaties. Mij is gevraagd of ik 
vanuit onze Protestantse Gemeente deel wil 
uitmaken van het kernteam van deze coalitie. 
Een mooie manier om de werken van 
barmhartigheid, vallend onder ons jaarthema ‘Ik 
ben er voor jou’, als kerk een gezicht te geven. 

 
Eenzaamheid kan door verschillende factoren of 
een combinatie hiervan worden veroorzaakt. 
Daarbij kun je denken aan verlies van partner, 
scheiding, verhuizing, baanverlies, schulden, 
psychische- of lichamelijke gezondheidsproblemen, 
onveilige thuissituatie, social media, corona, 
mantelzorgsituatie of LHBTIQA+. 
Maar hoe word je je bewust van eenzaamheid en 
wat kun je doen of proberen om het gevoel van 
eenzaamheid bij jezelf of een ander te verlichten? 
Over die bewustwording zal vanuit de coalitie in de 
media worden gecommuniceerd. 
 
In de week ‘Eén tegen eenzaamheid’ worden 
vanuit onze Protestantse Gemeente bestaande en 
nieuwe activiteiten via de media en onze eigen 
digitale en papieren kanalen gepubliceerd. Zo je ziet 
doen we als gemeente al veel aan ‘de werken van 
barmhartigheid’ en dat mag best onder de 
aandacht worden gebracht. Help je ook mee om 
aandacht te vragen voor onderstaande activiteiten? 
 

Vrijdag 30 september:  Meet in 11  
14.00 - 16.00 uur: Bibliotheek Marktplein Twello 
Voor ontmoeting en gesprek 
 

Zondag 2 oktober: Eredienst + koffie na afloop 
vanaf 10.00 uur: Dorpskerk Dorpsstraat 10 Twello  
Samen zingen en geloof beleven. 

En misschien kun je eens iemand uitnodigen op de 
koffie bij je thuis? 
 

Maandag 3 oktober: The Chosen  
15.00 - 17.00 uur: Irene Dorpsstraat 8 Twello  
Film over het leven van Jezus met aansluitend 
samen in gesprek. (zie toelichting elders in Kredo) 
 

Dinsdag 4 oktober: Sacraal Dansen  
19.30-21.00 uur: grote zaal Irene Dorpsstraat 8 
Meditatie in beweging/ bidden met je lichaam in 
een kring rondom een middelpunt. Uitdrukking 
geven aan wat je ervaart tussen hemel en aarde, 
maar waar je geen woorden aan kunt geven. 
Sacraal dansen kun je ook zittend of zelfs alleen 
maar in je hoofd doen. 
 

Woensdag 5 oktober: Supermarkt Safari  
vanaf 19.30 uur: Jumbo Twello  
Een actieve, sociale en informatieve ontmoeting. 
Geïnspireerd door hoe Jezus omging met de arme 
en de behoeftige. (zie toelichting elders in Kredo). 
 

Donderdag 6 oktober: Aan tafel! 
Maaltijd 17.30 uur, welkom vanaf 17.00 uur: The 
Basement (kelder Irene) Dorpsstraat 8 Twello 
Anderen ontmoeten en genieten van een maaltijd 
en gesprek. 
Let op, deze datum is in oktober speciaal naar 
voren gehaald door de kookploeg. 
Opgave en dieetwensen, telefonisch 0571 298 089 
of per e-mail aantafel@pkn-twello.nl  
 
Daar financiële krapte één van de oorzaken van 
eenzaamheid is worden de activiteiten zo 
laagdrempelig mogelijk aangeboden. Aan het 
Sacraal dansen en Aan tafel! kan in deze week, net 
als de andere genoemde activiteiten, gratis worden 
deelgenomen.  
 
Een vriendelijk woord, een opgestoken hand, 
oprechte belangstelling. Het kost ons niets, maar 
zorgt voor een rijk gevoel bij onszelf en de ander. 
 
Rosa van der Tang, 
Opbouwwerker 
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Bericht van Emma Rijks 
Beste mensen, 
In de vorige Kredo vertelde ik over de prachtige bos 
bloemen die ik vanuit de gemeente had ontvangen. 
Niet lang daarna ontving ik een nog veel groter 
geschenk. Het ontroerde me enorm dat ik de 
paaskaars van afgelopen jaar heb gekregen. Er 
sprak verbondenheid uit. Hoewel ik al een poos aan 
de zijlijn sta, ervaar ik de verbondenheid ook van 
mijn kant. Ze is er wanneer ik bekenden uit de 
gemeente ontmoet en we een praatje maken, 
wanneer ik Kredo lees... Die vertrouwdheid heb ik 
al die maanden ervaren en ik vind het contact 
prettig; niet als predikant maar wel als 
gemeentelid. Veel dank daarvoor! 
Hartelijke groet, ds. Emma Rijks 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen 
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. 
Herman en Gerrie Bomhof 
T.H. de Friesstraat 2 
7391 CW Twello 
 
Bedankt 
Bedankt voor het meeleven via kaarten, brieven en 
bezoek na mijn herseninfarct. Op 3 augustus mocht 
ik vanuit het revalidatiecentrum weer naar huis. Nu 
verder revalideren thuis met therapie.  
Warme groet, 
Marie van Tilburg  
 
Bedankt 
Eind juli kreeg ik een prachtige bos bloemen van de 
kerk. Erg mooi, dank jullie wel. Het gaat heel goed 
met mij, ik heb een nieuwe heup gekregen en loop 
straks weer als een kievit rond. 
Hartelijke groet, 
Jannie Kers 

 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag 
de band met de gemeente willen behouden. In de 
drukversie van Kredo staan de namen genoemd. 
 

 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die zijn overleden. In de drukversie 
van Kredo staan de namen genoemd  
 
 
Is volhardend volhouden eigenwijs? 

De oorlog in Oekraïne is nog niet 
gestopt en ook elders staat de 
wereld in brand. Geweld en 
onrecht zijn klaarblijkelijk niet 
te stoppen, met alle gevolgen 
voor onschuldige slachtoffers. Is 
onze schijnbare machteloosheid 

dan reden om de ogen te sluiten en niet meer te 
bidden om vrede? Zijn we eigenwijs omdat we 
willen volharden in het houden van de vredeswake, 
dat we willen volhouden totdat het vrede is? Zeker 
niet! We geloven dat God naar ons luistert en dat 
zijn Geest werkt in de harten van mensen. Dat het 
mogelijk is dat geweldplegers van gedachten 
veranderen. 
 
We weten uit de geschiedenis dat geweld en 
onrecht niet het laatste woord hebben. Steeds 
weer zijn er periodes van vrede geweest. En vrede 
begint bij het besef van de agressoren dat het 
genoeg is geweest. Wij kunnen helpen om dat besef 
te ontwikkelen. Door mee te doen met sancties, 
door op te staan en actief je stem te laten horen. 
Door mee te doen met de vredeswake, door 
volhardend bidden vol te houden. 
 
Want we gaan door! Elke donderdag steken we in 
het Stiltecentrum een kaarsje aan, luisteren we 
naar muziek, denken we na over een gedicht of een 
tekst en zingen we een lied. We uiten onze zorgen 

Weekenddiensten 
geen opgave ontvangen 
informatie komt in Dorpskerk-Nieuws 
 

 
ALGEMENE BERICHTEN 

 
OMZIEN NAAR 

 
WIJ GEDENKEN 
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in een gebed tot God en vragen Hem om hen die 
geweld gebruiken tot andere gedachten te brengen 
Weet je welkom, elke donderdag 19.30-20.00 uur 
in het Stiltecentrum.  
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
PS. Wil je ook een keer het voortouw nemen en een 
bijeenkomst leiden? Graag! Ook zo dragen wij 
elkanders lasten. 
 

 
 
Bidden kun je leren! 
Hoe komt het dat je kunt bidden? Op deze vraag 
luidt een simpel antwoord: dat kun je leren! 
 
Misschien leerde je al 
heel vroeg in je leven 
een kinder-gebedje 
voor het slapen gaan. 
Zelf zong ik  samen met 
mijn kinderen een eigen 
versie van ‘Ik ga slapen, 
ik ben moe’. Zo raakten 
zij al vroeg vertrouwd 
met het praten met God en begonnen ze ze hele 
gesprekken met Hem te voeren. Genieten was dat! 
 
Maar wellicht heb je dat niet meegemaakt en niet 
geleerd om te bidden en vind je het eng om te doen. 
Wanhoop dan niet, want je kunt dit nog steeds 
leren! In de kern gaat het erom dat je een gesprek 
met God de Vader hebt. En of dat nu hardop is of 
stil, gesproken of gezongen, starend naar een 
kaarslichtje, zittend, staand of wandelend: het 
maakt allemaal niet uit.  
 
Misschien was er vroeger wel een kindergebedje en 
ben je even stil voor de maaltijd maar blijft een 
reactie vanuit de hemel uit? De gebedsgroep kan je 
daarbij vast helpen. Weet je welkom! 
 

Het is belangrijk dat je ruimte maakt in je gedachten 
voor de Geest van God. Dat klinkt zweverig, maar is 
heel concreet. Soms zit je hoofd zo vol gedachten 
dat je de aandacht niet bij het bidden kunt houden. 
Dan is het slim om eerst al die gedachten te denken, 

uit te spreken of op te schrijven. Je zult merken dat 
er dan een soort ‘leegte’ in je hoofd ontstaat die 
zich kan vullen met ‘het gesprek met God’. 
De belofte dat God je altijd hoort staat in de Bijbel 
en dat te weten maakt bidden tot een heerlijk 
moment. Je realiseren dat er Iemand is die werkelijk 
naar je luistert is verademend. 
 

Met de gebedsgroep Jouw verhaal nemen we 
iedere week de tijd om elkaars verhalen te horen 
over wat er goed gaat en waar we ons zorgen over  
maken. En dit alles vertellen we in ons gebed aan 
God. We danken voor de zegeningen die we hebben 
gezien en vragen of God uitkomst wil geven in 
moeilijke situaties. Dat is soms een hele lange lijst 
en dan valt het ons zwaar om dat allemaal te 
benoemen in het gebed. Je zou ons erg helpen als 
je mee wilt doen, want ook hier geldt: elkanders 
lasten dragen wij.  
 

Weet je welkom om met ons mee te doen. Elke 
maandag van 13.15 tot ca. 14.30 uur in Irene.  
Wil je voorbede laten doen? Stuur een berichtje 
naar gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. We 
bidden graag voor en met je! 
 
Hartelijke groet,  
Gerit Moll 
 

Gebedsgroep Jouw verhaal 

Vader, 
Geef mij licht in mijn handen  
om uit te delen. 
 

Licht in mijn ogen  
om een lach te ontlokken. 
 

Licht in mijn oren  
om Uw stem te vernemen. 
 

Licht in mijn hartstocht  
om liefde te zijn. 
 

Licht in mijn denken  
om Uw dag te zien dagen. 
 

Licht op mijn schouders  
om vrede te dragen. 
 

Licht op mijn hoofd  
om een teken te zijn. 
 

Licht in mijn lied  
om Uw goedheid te eren. 
 

Licht in mijn tranen  
om mensen te troosten. 
 

Licht in mijn hart 
om een licht te zijn. 
 

Tekst: Jaap Zijlstra (uit Medemens) 
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Het is bijna zover: 
filmmiddag op 5 september 
15.00-17.00 uur in gebouw 
Irene! We gaan samen 
aflevering één van The 
Chosen bekijken. Deze serie 
geeft een boeiend beeld van 
het dagelijkse leven in Israël 
rond het begin van onze 

jaartelling en vertelt het boeiende verhaal over het 
leven van Jezus Christus. We kijken mee hoe Hij 
leefde en wie Hij tegen kwam. En dat alles tegen de 
achtergrond van de prachtige decors en met 
fantastisch camerawerk. We maken mee hoe Hij 
sprak met zijn familie, vrienden en omstanders. Hoe 
Hij bad tot zijn Vader in de hemel en hoe hij 
reageerde op vertegen-woordigers van de kerk en 
de overheid. We zien de wonderen die Hij deed en 
de reacties daarop. 

 
De dialogen zijn treffend en herkenbaar vorm 
gegeven en natuurlijk ondertiteld in het 
Nederlands. Het geluid is ook prima, dus alle reden 
om naar gebouw Irene te komen voor een fijne 
filmmiddag. Natuurlijk met een kopje koffie of thee! 
 
Misschien smaakt zo’n eerste keer wel naar meer 
en wil je meer verhalen zien. Dat kan, want we gaan 
een hele serie afleveringen bekijken. Iedere keer 
bekijken we één aflevering van ca. 45 minuten; in 
totaal 8 bijeenkomsten. En hoewel er een 
chronologische samenhang is, kun je elke aflevering 
ook afzonderlijk bekijken, dus een keer overslaan 
en thuis de aflevering via YouTube kijken kan ook. 
 
En misschien herken je wel 
verhalen uit de Bijbel en vraag 
je je af ‘hoe zat dat en waar 
staat dat eigenlijk?’ Bij elke 
aflevering krijg je een A4 met 
achtergrond over de teksten in 

de Bijbel waar de scenes op gebaseerd zijn. We 
kunnen daar over napraten, maar dat hoeft 
natuurlijk niet.  
Hopelijk leren we zo elke bijeenkomst Jezus beter 
kennen en begrijpen we meer en meer wat de 
bedoeling is van Zijn aanwezigheid op aarde. 

Wil je meer weten? Stuur een mailtje of bel even 
voor meer info. Aanmelden is niet verplicht, maar 
wel handig voor de organisatie. Weet je welkom! 
 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
E: geritmoll@gmail.com 
 
 

De eerstvolgende maaltijd 
is op dinsdag 13 
september. U bent vanaf 
17.00 uur welkom voor 

een gezellig samenzijn met een drankje in The 
Basement (kelder Irene). Om 17.30 uur wordt de 
maaltijd geserveerd.  
 
De kosten bedragen 5 euro per persoon. Hiervoor 
krijgt u een twee- of driegangenmaaltijd geserveerd 
met een drankje en koffie of thee.  
 
U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen,  
E: aantafel@pkn-twello.nl   
Dieetwensen horen we graag. 
 
De volgende maaltijd is op donderdag 6 oktober.  
U bent van harte welkom. 
 

Namens Aan Tafel,  
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 

 

nader bekeken NIEUWSGIERIG?  
Bekijk het VOORPROEFJE op  
Facebook en de website 
https://pkn-twello.nl/activiteiten/nieuws/the-
chosen-nader-bekeken of scan de QR 

Komt dat zien! 
Eerste bijeenkomst 

5 september 15.00-17.00 uur 
in gebouw Irene 

Jan, waar is de agenda? Moet 
even wat data opschrijven.  

#nietsmissen 
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Groene Dorpskerk Twello doet 
mee met World Cleanup Day. 
World Cleanup Day is in 2008 in 
Estland ontstaan. Daar 
verenigden 50.000 mensen zich 

om het hele land in slechts vijf uur op te ruimen. Dit 
simpele idee is uitgegroeid tot een wereldwijde 
beweging met miljoenen vrijwilligers. Zwerfafval 
opruimen is een activiteit geworden die mensen en 
groepen verbindt.  
 

De opschoondag is het moment voor inwoners, 
ondernemers, verenigingen, sportclubs en 
dergelijke om samen in actie te komen voor een 
omgeving zonder zwerfafval. 
De werkgroep Groene Kerk van de Dorpskerk in 
Twello doet dit jaar ook weer mee aan de actie. De 
werkgroep zet zich in voor duurzaamheid, zowel 
binnen als buiten de kerkmuren.  
 

Dit jaar is de opschoondag op zaterdag 17 
september. Ook jij kunt meedoen met de 
opschoonactie. Geef je zo snel mogelijk op bij de 
werkgroep via E: groenekerk@pkn-twello.nl De 
werkgroep zorgt voor de materialen, informatie en 
verdeling in groepjes.  
We verzamelen bij de Dorpskerk, Dorpsstraat  10 in 
Twello om 10.00 uur. Doe je mee? 
 
Hoe te kiezen in de supermarkt?  
Dit jaar bekijken wij hoe wij als 
consument kiezen welke 
producten wij kopen met de 
workshop:  
Geloof (God) in de supermarkt 
 
Allereerst organiseren wij een 
interactieve workshop onder leiding van Alfred 
Slomp, een inspirerende verteller en kenner van de 
dynamiek rondom keuzes. Zie 
www.godindesupermarkt.nl 
 
Het is vast herkenbaar: je staat in de supermarkt en 
vraagt je af ‘Wat eten we vanavond?’  
De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ 
boontjes uit Nederland? Een hamburger of een 
sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dat gekke 
keurmerk precies?  
Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro-
toetje, of toch een emmertje met yoghurt en 

aardbeien wat eigenlijk het lekkerst is? Wordt het 
de dure of de goedkope reep chocola?  
 

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de 
supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt 
worden, en het is geen gemakkelijke afweging 
tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriende-
lijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het 
palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook 
voor verwarring.  
 

De workshop ‘God in de supermarkt’ verkent de 
keuzes die we maken, helpt argumenten te 
begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch 
kader. 
 

De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en we 
gaan in een hoog tempo een serieuze maar niet te 
zware dialoog aan. We gebruiken veel materiaal uit 
actuele documentaires en websites. Wij laten ons 
inspireren door hoe Jezus omging met de arme en 
behoeftige.  
 

Deze gratis workshop is op 19 september 2022 om 
20.00 uur (inloop met thee of koffie van af 19.30) in 
gebouw Irene Dorpsstraat 10, 7391 DD Twello. 
 
en dan de supermarktsafari! 
Op 5 oktober is er een 
supermarktsafari in 
samenwerking met de 
Jumbo, Michiel de 
Ruyterstraat 101 Twello. 
Wij starten om 19.30 uur. 
Ook aan de super-
marktsafari zijn geen 
kosten verbonden.  
Tijdens deze safari willen 
wij met geïnteresseerden 
in de supermarkt ervaren 
hoe een supermarkt door middel van 
winkelindeling en het promoten van artikelen een 
belangrijke rol kan spelen in het gedrag van de 
consument. 
 

Ook willen wij u laten ervaren hoe eenvoudig of 
ingewikkeld het in deze supermarkt het kan zijn om 
duurzaam boodschappen te doen. 
Als werkvorm worden de deelnemers in groepjes 
ingedeeld en zal iedere groep met een 



 

 12 

boodschappenlijst met aanvullende opdracht een 
aantal boodschappen doen. 
Aansluitend zullen wij zo veel mogelijk gezamenlijk 
de ervaringen van de verschillende groepen delen. 
 
Belangstellenden voor een van deze of voor beide 
workshops kunnen zich opgeven via 
groenekerk@pkn-twello.nl 
 
Als werkgroep van de Groene Kerk PKN Twello 
willen wij milieubewustwording in en buiten de 
kerk in Twello bevorderen. Zie https://www.pkn-
twello.nl/groenekerk/groen-nieuws 
 
Werkgroep Groene Kerk PKN Twello 
 
 

 
 

 
 
Een goed nieuwjaar gewenst 
Het is misschien een beetje vreemd om in 
september een nieuwjaarswens te ontvangen. En 
toch wenst de kerkenraad je een heel mooi nieuw 
jaar toe. Immers, ieder jaar in september start ons 
nieuwe seizoen voor het kerkelijk werk weer. We 
beginnen met nieuw elan aan een nieuw seizoen, 
waarbij alle activiteiten weer opstarten.  
 
Onze kerkdiensten zijn gedurende de zomer 
‘gewoon’ doorgegaan. Onze predikanten en soms 

de gastpredikanten en natuurlijk de organisten 
zetten zich in voor diensten waar we steeds weer 
bezinning, inspiratie en bemoediging uit kunnen 
halen. We vinden dit zo ‘gewoon’, maar ga er maar 
eens aan staan. Fijn dat we predikanten en 
organisten hebben die steeds ‘gewoon’ de diensten 
zo weten in te kleden dat we er graag voor naar de 
kerk gaan. 
 
Tijdens de zomerperiode lagen onze activiteiten, 
buiten de genoemde kerkdiensten, grotendeels stil. 
Deze worden nu weer opgestart. Gelukkig hebben 
we veel vrijwilligers (meer 
dan 100?) die hier hun 
schouders onder willen 
zetten, waarbij ze 
ondersteund worden door 
een actieve opbouwwerker. 
Misschien organiseren we niet altijd de activiteiten 
die jij wilt, maar het is ook niet mogelijk om 
het iedereen voor 100% naar de zin te maken. 
Mocht je echter aan activiteiten niet 
datgene vinden wat bij je past, dan is er binnen 
onze gemeente alle ruimte om zelf (met andere 
gemeenteleden) activiteiten op te zetten, zodat 
ook datgene georganiseerd wordt waar jij blij van 
wordt. Doe dit wel even in overleg met de 
kerkenraad en/of de opbouwwerker. 
 
In september/oktober spreken wij weer over het 
jaarplan/het meer jarenplan en de daarbij 
behorende begrotingen. Heb je suggesties: geef ze 
door aan de kerkenraad. Deze plannen komen ook 
ter sprake op de gemeenteavond die op 1 
november gehouden wordt. Het zou mooi zijn als 
jouw suggesties er dan in opgenomen kunnen zijn. 
 
Laten we ook in dit nieuwe jaar weer proberen om 
onze missie waar te maken. 
 

Voor nu: een mooi nieuwjaar gewenst. 
 
Geluid in de kerk 
‘Klachten’ over de slechte geluidskwaliteit tijdens 
de kerkdiensten zijn de laatste periode (voor de 
zomervakantie) veelvuldig binnengekomen. Ook in 
de kerkenraad is hier kritisch over gesproken. Het 
college van kerkrentmeesters heeft veelvuldig met 
het technisch bedrijf dat de nieuwe geluids-
installatie heeft geleverd gesproken over de 
mindere kwaliteit en er zijn steeds weer wijzigingen  

 KERKENRAAD 
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aangebracht. Het lijkt er nu op dat de geluids-
kwaliteit de laatste tijd verbeterd is, we hopen dat 
dit een structurele verbetering is en zullen hier alert 
op blijven. Vanaf deze plaats wil de kerkenraad het 
college van kerkrentmeesters bedanken voor de 
vele tijd die hiermee gemoeid is (geweest). 
 
Grotere schermen 
Al meerdere malen is er op gemeenteavonden 
gevraagd om grotere beeldschermen in de kerk. De 
kerkenraad heeft het college van kerkrentmeesters 
gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijk-
heden hierin zijn. Hierbij is wel geadviseerd om dit 
onderzoek te starten nadat het geluid weer 
structureel goed is, omdat dit mogelijk conse-
quenties kan hebben voor de plaatsing van de 
luidsprekers. 
 
Kerkdienstgemist.nl 

We zien dat kerkdienstgemist.nl 
voorziet in een behoefte. 
Gemeenteleden die niet meer naar 
de kerk kunnen komen, kunnen thuis 
de dienst via kerkdienstgemist.nl 

meebeleven. Op een gemiddelde zondag zijn er 
toch al snel zo’n 60 personen die onze diensten 
thuis bekijken, daarnaast kijken er in de week na de 
dienst nog eens ongeveer 25 mensen naar de 
dienst. 
Natuurlijk gaat er niets boven het met elkaar de 
dienst in de kerk beleven, met nadien SAMEN 
koffiedrinken in Irene. Dit SAMEN bindt ons als 
gemeente! Hoewel we dit SAMEN via het 
beeldscherm niet voor 100% kunnen evenaren 
kunnen we, dankzij ons kundige MultiMediaTeam, 
de kerkdienstgemist-kijkers technisch profes-
sionele diensten aanbieden waarbij ook de sfeer 
prima wordt weergegeven. 
 
 
 

 
 
Opbouwwerker 
Onze opbouwwerker, Rosa van der Tang, is 
aangenomen voor een periode v an één jaar met de 
intentie om dit te verlengen tot maximaal de drie 
jaar waarvoor wij toestemming hebben gekregen 
van de classis / het CCBB. De kerkenraad is zeer 
content met het functioneren van Rosa en heeft het 
College van Kerkrentmeesters geadviseerd om dit 
jaarcontract met de twee jaar te verlengen.  
 
Hanneke Diermanse 
Hanneke Diermanse is de afgelopen jaren interim-
predikant binnen onze gemeente geweest. Zij heeft 
in de vacatureperiode de sectie Oost, de sectie van 
Lidy van Prooijen Schuurman (nu Ary Braakman), 
van pastorale zorg voorzien. En het laatste jaar – 
gedurende de ziekteperiode van Emma Rijks – is 
Hanneke pastoraal werkzaam geweest in sectie 
Zuid. Hanneke heeft haar werkzaamheden per 1 
september beëindigd bij onze gemeente, omdat zij 
– eveneens ambulant – predikant wordt in onze 
PKN-buurgemeente Klarenbeek, Voorst en Wilp. 
Wij vinden het jammer dat wij afscheid van 
Hanneke moesten nemen, want binnen de 
gemeente wordt zij zeer gewaardeerd. Wij zullen in 
de kerkenraad de wijze van afscheid nemen verder 
bespreken en komen hierop terug. Met Ary 
Braakman is afgesproken dat hij gedurende de 
ziekteperiode van Emma Rijks 12 uur per week 
meer gaat werken. Wij zijn blij met de bereidheid 
van Ary om dit op zich te nemen. 
 
Afscheid 
Joke Posthumus is jarenlang een van de lectoren 
tijdens onze kerkdiensten geweest. Helaas heeft 
Joke aangegeven te gaan stoppen met deze taak. Bij 
de kindernevendienst hebben Willemien Toonen 
en Liesbeth Hokken, na jarenlang leiding geweest te 
zijn van de kindernevendienst, afscheid genomen. 

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, 
verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en 
beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze 
levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan 
deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 

Fijn dat je blijft! 
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Willemien gaat door met het jeugdwerk voor de iets 
oudere jeugd en Liesbeth met Aan tafel. Drie 
betrokken gemeenteleden, die hard aan de kar 
hebben getrokken. We willen Joke, Willemien en 
Liesbeth veel dank zeggen voor alles wat ze gedaan 
hebben.  

 
Akkerrandenbeheer 
Twee van onze gemeenteleden hebben gevraagd 
om te mogen onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
om het akkerrandenbeheer bij onze agrarische 
erfpachters milieuvriendelijker te maken. Hoewel 
de diaconie en het college van kerkrentmeesters de 
initiatieven zeer ondersteunen, is toch besloten om 
de contacten met de rentmeesters en de 
erfpachters volledig bij de diaconie en de 
kerkrentmeesters te houden. Bij wijzigingen van de 
contracten wordt het onderwerp ‘milieu’ door 
beide colleges meegenomen. 
 
Startweekend 
Op zondag 11 september vindt de startdienst 
plaats. Een bijzonder feestelijke dienst, voorbereid 
door een voorbereidingsgroep. Het thema van de 
dienst is ‘ik ben er voor jou’. Dit is een verwijzing 
naar de Zeven Werken van Barmhartigheid, die, 
verspreid door het jaar, niet alleen in het 
preekrooster, maar ook bij diverse initiatieven en 
activiteiten aan bod zullen komen. 
De kerkdienst zal een wat andere opbouw hebben 
dan gebruikelijk. Korte viermomenten wisselen af 
met momenten waarop een workshop te volgen is. 
In deze Kredo lees je ongetwijfeld meer over deze 
feestelijke dienst. 
 
Vacatures 
We willen iedereen nogmaals attent maken op de 
vacatures binnen onze gemeente. We zoeken 

mensen voor grotere (bestuurs-)taken maar ook 
voor kleinere taken, want we willen graag een 
aantal van de vacatures invullen. Het meedraaien in 
de kerkenraad, de diaconie, ZWO, een van de 
werkgroepen of een commissie geeft ook dat je met 
anderen ‘iets’ opbouwt. ‘Iets’ wat misschien wel 
heel belangrijk is om als kerkleden onderling 
verbinding te blijven voelen. En …. je zult merken 
dat het ook leuk is om je samen in te zetten voor 
een gezamenlijk doel. Wil je eens vrijblijvend 
spreken over een kleine of een grotere taak? Neem 
dan contact op met ondergetekende of een van de 
andere ouderlingen of diakenen. 
 
Tot slot 
De een is uitgerust na zijn of haar vakantie en gaat 
weer aan de slag, de ander vindt het fijn dat de 
kinderen weer in het land zijn en dat de 
eenzaamheid weer iets minder wordt. We kijken 
verschillend terug op de vakantieperiode. God 
verbindt ons, hoe verschillend we ook zijn, 
waardoor we SAMEN, met elkaar, een nieuw jaar 
tegemoet gaan. Een jaar waarin we ons willen 
inzetten om die gemeente te zijn zoals in onze 
missie is verwoord. Help je mee? 
 
Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken, voorzitter 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 
 

 
 

Actie voor de Voedselbank 
We zijn nog steeds voedingsmiddelen en 
verzorgingsproducten aan het inzamelen voor de 
Voedselbank. Helaas is dat nog steeds noodzakelijk. 
Het winkelwagentje staat in het Stiltecentrum.  
 
Verantwoording collectes en giften   
Onderstaand vindt u de opbrengsten van de 
inzamelingen van de diaconie van het 1e halfjaar 
2022. Het betreft hier de opbrengsten van de 

 TAAKGROEP DIACONAAT 
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digitaal overgemaakte giften naar en de gehouden 
collecten door de diaconie in de maanden januari 
t/m juni en overige ontvangen bedragen. 
  

Data Bestemming Bedrag € 
Digitaal januari 
Digitaal februari 
Digitaal maart 
Digitaal april 
Digitaal mei 
Digitaal juni 
Collecten januari 
Collecten februari 
Collecten maart 
Collecten april 
Collecten mei 
Collecten juni 

Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 
Diverse doelen 

412,50 
62,50 

260,00 
322,50 
130,00 
167,50 
113,45 
505,90 
682,42 
835,95 
927,80 
549,65 

Een gift ontvangen 
Via ‘Aan Tafel’ voor Oekraïne 
Zendingsbus Het Grotenhuis 

50,00 
70,00 

296,90 
Totaal 5.387,07 

     
Alle gevers, hartelijk dank! 
Bertus van Welsum, penningmeester 
 
 
 

 
 
Meet-in 11 
In de zomerperiode zijn we ‘gewoon’ open geweest 
dankzij de inzet van de gastheren en -vrouwen. In 
de vakantietijd hebben we onze gasten iedere 
vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur kunnen 
verwelkomen in de Bibliotheek aan het Marktplein. 
Op de vertrouwde plek.  
Meet-in 11 is een initiatief van de Dorpskerk en de 
Bibliotheek. Hier kan iedereen terecht voor een 
praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid en 
een luisterend oor. Koffie of thee met aandacht! 
Soms gaat het alleen over kleine dingen, dan weer 
over wereldzaken of over geloofszaken. Er is 
oprechte belangstelling voor elkaar. Bijzonder om 
te zien hoe ernstige situaties als overlijden en 

(herstel) ziekte met elkaar gedeeld worden. 
Aandacht voor elkaar!  
Kom je ook eens langs? We hopen je te zien op 
vrijdagmiddag tussen 2 en 4 uur in de Bibliotheek.  
 
Info: diaconie@pkn-twello.nl of bel een van de 
diakenen. 
 
 

 
 

Bezinning en Inspiratie Twello 
Ubuntu. Een Zuluwoord, maar een universeel 
concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu betekent 
letterlijk: Een mens is een mens omdat er andere 
mensen zijn. Oftewel: Ik ben omdat wij zijn! Dit is 
de basis van de Ubuntu-filosofie. 
Wat kan Ubuntu voor jou en mij, voor ons 
betekenen? Voor de westerse wereld die de 
afgelopen eeuwen enorme technologische 
realisaties heeft neergezet en voor grote materiële 
welvaart heeft gezorgd, maar die nu schreeuwt om 
aandacht voor immateriële vraagstukken. Voor 
onze omgang met de aarde en met elkaar; een 
omwenteling van ratio naar relatie: een 
fundamenteel inter-zijn. 

Annette Nobuntu Mul, inwoner van Twello, neemt 
ons op persoonlijke wijze mee in haar zoektocht 
naar wat Ubuntu is en kan betekenen. Naar Zuid-
Afrika, het land dat na apartheid oude wonden 
tracht te helen en dat, met de kracht van diversiteit, 
met recht en trots een regenboognatie wil zijn. 
 
Ze gaat op zoek naar Ubuntu in het contact met 
dierbare Zuid-Afrikanen die op haar levenspad zijn 

 OECUMENE 
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gekomen. Vaak met een bijzondere levensles. Voor 
haar en voor ons. 
 
 

Wat kunnen wij 
van Afrika, van 
Ubuntu leren? 
Met haar 
zoektocht naar 

menselijkheid 
in de omgang – 

in alle facetten van het leven – met medemensen 
draagt Annette een belangrijk steentje bij aan het 
pad van gedeelde menselijkheid in onze 
samenleving. Dit betekent in haar ogen dat we in 
elke persoonlijke, professionele, organisa-torische, 
religieuze en politieke ontmoeting of discussie 
elkaar, boven alles, als mens kunnen zien en onze 
gemeenschappelijke menselijkheid erken-nen: Ik 
ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is! 
 

Annette Nobuntu Mul is oprichter van Ubuntu 
Society, vertrouwenspersoon integriteit, auteur, 
spreker, hoofdopleider van ‘Ubuntu, Leiderschap & 
Burgerschap’ aan de Internationale School voor 
Wijsbegeerte (IsvW), columnist voor The Optimist, 
lid adviesraad Tijdschrift voor Coaching (TvC) en 
voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland. 
 

Datum/tijd dinsdag 20 september / 20.00 uur 
Plaats  Bibliotheek, Marktplein 11 
Entree  € 8,00 
 

www.ubuntusociety.nl 
annette@ubuntusociety.nl 
 
 

 
 

 
 
Robijnen jubileum Herman de Buijzer 
Het is alweer een tijdje geleden dat we in de dienst 
van 28 november 2021 aandacht hebben besteed 
aan het robijnen jubileum (40 jaar) van Herman de 
Buijzer. Herman begon in de week van 21 
november 1981 met blad harken, maar aangezien 

zondag 21 november 2021 de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar was, leek het ons niet gepast om 
ook dit jubileum dan te vieren. Vandaar dat de 
huldiging werd verschoven naar zondag 28 

november. Hierbij 
kreeg hij een voucher 
uitgereikt voor een 
rondrit met een VW 
busje type T1. Na deze 
uitreiking vroeg ik 
Herman of hij als wist 
waar hij wel naar toe 
zou willen met het 
busje. Hij hoefde daar 
niet lang over na te 
denken. Het antwoord 
was: picknicken op de 

Lemerlerberg, omdat hij daar vroeger verschillende 
keren met zijn ouders heeft gepicknickt. 
Hij vond het een goed idee om dat nog eens te doen 
en op 17 juli was het dan zover. Het was goed weer 
en we hadden na wat speurwerk een VW busje T1 
Samba, bouwjaar 1964 gevonden. 
Jan Pannekoek uit Wilp heeft zo’n busje, alleen niet 
in de kleur Volkswagen-blauw, wat volgens Herman 
alleen de goede kleur is voor een T1- busje. Maar 
het busje is rood met wit en dat vond Herman ook 
goed. Jan Pannekoek vond dit een leuk idee want 
hij kende Herman wel uit het dorp.  
Herman was ruimschoots op tijd bij de kerk en zei 
tegen zijn grote vriend Eric Rossing dat hij om 6.00 
uur al wakker was en niet meer kon slapen omdat 
het voor hem een spannende dag zou worden. 

Rond de klok van 9.00 uur vertrok hij met zijn 
vriend, zus en schoonzus met een goed gevulde 
picknickmand richting Lemerlerveld. Ja, eerst naar 
Lemerlerveld, want Jan Pannekoek wist dat er die 
zondag een oldtimershow van auto’s en trekkers 
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was. En dat bezoek aan de show bleek goed in de 
smaak te vallen bij zijn gezelschap. Hierna op naar 
de Lemerlerberg om te picknicken, wat ook heel 
gezellig was volgens zus Hannet. Dit met een goed 
verzorgde picknickmand van Bakker Bart. 
Na een zeer geslaagde dag was het gezelschap om 
16.00 uur weer terug bij de Dorpskerk.    
 
Bert Bresser 
voorzitter CvK - PKN Twello  
 

 
 

 
Vredesweek Deventer 
Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september 
2022 is het weer Vredesweek. Het thema van 2022 
is ‘Het kleine en het grote gebaar’, het symbool dat 
daarbij hoort is de kraanvogel.  
 
De Deventer Vredesweek 2022 staat bol van de 
laagdrempelige en gratis activiteiten voor jong en 
oud. We willen op die manier met elkaar 
compassie, begrip en vrede in het moment beleven, 
en vrede voor iedereen dichterbij brengen. Doe je 
ook weer mee? Meer info vind je via 
deze link www.deventervredesweek.nl 
of deze QR-code. 
 
Initiatiefgroep Deventer Vredesweek 
E: vrede@zonnelied.nu 
 

Samenzangkoor najaar 2022 
Nederland Zingt organiseert 
dit najaar weer een aantal tv-
opnamedagen. Dit keer ook 
in de Bergkerk in Deventer. 
Dus dit is je kans om weer 
eens samen heerlijk te 
zingen, God te loven en 
elkaar te ontmoeten. En wie 

weet zie je jezelf of bekenden later dit jaar op 
televisie. Dus meld je aan en geniet met ons mee!  
 

Bij de opnamedag op 4 oktober in de Bergkerk 
hoort de voorpret van de inspiratieavond op 6 
september en de oefenavond op 
20 september in het EO-gebouw in 
Hilversum. Meer info vind je door 
de QR-code te scannen of via de 
link nederlandzingt/najaarsopnames 2022 
 

 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
Attractieve ColmMarkt in Colmschate 
Zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 16.00 uur 
is er weer de jaarlijkse ColmMarkt aan de 
Holterweg 106. Een markt die in de afgelopen jaren 
een plek in de regio heeft verworven. Alle 
activiteiten vinden buiten plaats. Het geheel wordt 
aangekleed met tientallen kraampjes, partytenten 
en zitjes.  
 

Wat kunt u zo al verwachten? 
Rommelmarkt: verkoop van 2e-hands spullen zoals 
boeken, witgoed, elektronica, gereedschap, 
tuinspullen, potten en pannen, klokken, servies, 
bestek, kleine meubels, fietsen en nog veel meer! 
Rad van Avontuur:  mooie prijzen voor jong en oud. 
Oogstmarkt met diverse oogstproducten zoals 
eigengemaakte jams, moes, chutneys, koekjes, 
taarten, cakes, pompoenen, kalebassen etc. 
Kinderhoek met 2e-hands speelgoed, schminken, 
knikkers raden, grabbelton, pannenkoeken, etc.  
Catering met onder meer broodjes hamburger, 
appeltaarten, cakes, pannenkoeken, drinken en bij 
mooi weer ijs. Live muziek. 
 

 PRIKBORD 

Inspiratieavond 6 september 18.30-20.30 uur 
Oefenavond 20 september 18.30 -20.30 uur 
Opnamedag 4 oktober 8.30-17.00 uur 
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Er zullen op de markt ook loten worden verkocht 
voor mooie prijzen. Trekking loterij om ca. 15.30 
uur. 
 

De opbrengst wordt verdeeld onder het Oekraïne 
doel CUC, Stichting Kledingbank Deventer en de 
PGCS (Protestantse Gemeente Colmschate-
Schalkhaar). 
De markt is zéker een bezoekje waard! 
 
Classicale vergadering Veluwe 
Geacht gemeentelid,  
De classicale vergadering Veluwe heeft het 
voornemen om een avond te beleggen rond het 
thema samen kerken. Twee woorden die ook twee 
kanten in zich hebben waarin het gaat om 
plaatselijk en lokaal kerk te zijn. Deze twee 
woorden zijn ook de twee onderdelen van het 
programma op deze avond.  
Kerken is het eerste onderwerp, waarbij het dan 
gaat over hoe de basiskenmerken van het kerk-zijn 
functioneren in de eigen gemeente. Er is 
gelegenheid om met elkaar in kleinere groepjes de 
vreugde en de zorg te delen over wat er in de 
gemeenten beleefd wordt rond de eredienst, in het 
pastoraat en diaconaat, bij vorming en toerusting 
en de uitstraling naar buiten. Mogelijk dat hier al 
ideeën worden opgedaan waarvoor in het tweede 
deel van de avond de aandacht gevraagd wordt.  
Samen is het tweede onderwerp waarbij we stil 
willen staan. Samen als gemeenten elkaar bijstaan 
om het bestaan naar de toekomst mogelijk te 
maken. Samen kan in velerlei vorm. Het werk van 
kerkelijke bureaus, de kennis van de 
kerkrentmeesters, een gezamenlijk college van 
diakenen, samen delen van een voorganger. Er is 
veel mogelijk en het begint bij de verkenning wat 
gemeenten onderling voor elkaar kunnen 
betekenen. We constateren namelijk dat er 
gemeenten zijn die moeilijker aan ambtsdragers 
kunnen komen, het aantal gemeenteleden loopt 
terug, de financiën staan onder druk. Andere 
gemeenten laten een stabiel beeld zien of groeien. 
Wat we niet willen is dat krimp kramp wordt. Dan 
gaat het pijn doen en verliezen de betrokkenen de 
moed. Door met elkaar kerk te zijn, bemoedig je 
elkaar en deel je de zorg en de vreugde en wat het 
voor je betekent om in Naam van God kerk te zijn. 
Samen kerken doen we omdat we geloven dat de 
kerk toekomst heeft omdat het koninkrijk van God 

komende is en gekomen is. We bidden om de eer 
van Zijn Naam, de komst van Zijn rijk en het welzijn 
van de medemens. Daarom sluiten we de avond af 
met een avondgebed.  
 
Plaats: Het Hooge Pad, Papenberg 5 
7361 BR Beekbergen 
Datum: 4 oktober 
Aanvang: 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
 
We vinden het fijn te weten op hoeveel aanwezigen 
we kunnen rekenen en daarom het verzoek om dat 
voor 30 september door te geven aan:  
scriba@hervormdegemeentebeekbergen.nl 
 

Van harte welkom om met elkaar na te denken over 
de toekomst van de gemeente(n).  
 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe. 
 
Weggooien, dat doe je toch niet?  
Weet je niet wat je moet doen met oude mobieltjes, 
lege cartridges of oude ansichtkaarten en 
postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in 
Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer 
mensen in de wereld een mooiere toekomst geven. 
 
Postzegels, ansicht- en geboortekaarten  
Postzegels, ansicht- en geboortekaarten kun je 
sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en 
de GZB (Gereformeerde Zendingsbond).  
Vrijwilligers sorteren de postzegels en 
ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. 
Vervolgens verhandelen ze de postzegels via 
verkoopadressen in Nederland en nationale en 
internationale beurzen. De ansicht- en geboorte-
kaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen 
of ze worden te koop aangeboden via websites als 
Marktplaats.  
 

Noot: een ansichtkaart is een enkele kaart met aan 
de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde 
ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandel-
bare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle 
dubbele kaarten en enkele kaarten die in een 
envelop verzonden worden, zijn oud papier. 
Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten 
van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting 
Kinderpostzegels. 
 
 



 

 19 

Oude mobieltjes, cartridges en toners 
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, 
terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges 
kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamel-
programma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in 
Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges 
een vergoeding.  
 

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen 
Ook buitenlands geld en al het oude Nederlandse 
munt- en briefgeld kun je sparen voor Kerk in Actie. 
Dat wordt verkocht aan banken, handelaars en 
verzamelaars. 
 

Waar kun je inleveren? 
Ook de Dorpskerk doet mee aan deze actie. Post-
zegels, kaarten, oude mobieltjes en cartridges kun 
je inleveren in een box in het Stiltecentrum. 
 

Wat levert het op? 
In 2021 was de opbrengst €20.382,30 (€17.245,00 
van postzegels en kaarten en €3.137,30 van 
cartridges en telefoons). In 2020 was dit 
€24.625,90 (€18.691,00 via postzegels en ansicht-
kaarten, €5.824,90 via mobieltjes en cartridges en 
nog €110, - via oud muntgeld). Met de opbrengst 
kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen 
ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heer,  
maak ons tot mensen 
naar het beeld van uw Zoon: 
met ogen die niet alleen kijken, 
maar ook kunnen aanzien, 
 

met oren die niet alleen horen, 
maar ook kunnen luisteren, 
 

met een mond die niet alleen praat, 
maar ook kan aanspreken, 
 

met een verstand dat niet alleen begrijpt, 
maar ook kan verstaan, 
 

met een hart dat niet alleen klopt, 
maar ook bewogen kan zijn, 
 

met handen die niet alleen grijpen, 
maar zich ook kunnen openen, 
 

met voeten die niet alleen draven, 
maar ook tegemoet kunnen komen, 
 

want zo zijn wij gezegend 
en elkaar tot zegen. 
 

uit: Woorden en gebeden rond het Onze Vader 
Wim van der Zee, Gebed met open ogen.  

 

bidden kun je leren, 
probeer het maar 



 

  

Kids@WORK 
 

Wil je helpen om iemand minder eenzaam te maken? Helemaal top! Maak deze kleurplaat helemaal 
kleurig en fleurig. Eventueel maak je er kopietjes van, dan kun je nog meer bloemen uitdelen! Rol hem 
op, strikje erom en bezorg jouw kunstwerk bij een oudere mevrouw of meneer in de buurt! 
Jouw naam:  ………. ………. ……….  
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda 
dagelijks  sept. 10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag  sept. 13.15 tot 14.30 uur Irene gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke donderdag  sept. 14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
elke vrijdag  sept. 19.30 uur tot 20.00 uur Stiltecentrum Vredeswake 
donderdag 1 sept. 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    
maandag 5 sept. 15.00 tot 17.00 uur Irene filmmiddag The Chosen, aflevering 1 
dinsdag 6 sept. 13.30 uur Irene sectieoverleg Noord en Centrum 
maandag 12 sept. 19.30 uur Irene Kerkenraad 
dinsdag 13 sept. 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 
donderdag 15 sept. 13.30 uur Irene werkgroep Pastoraat 
zaterdag 17 sept. 10.00 uur start bij de 

Dorpskerk 
World Cleanup Day 
opruimactie zwerfvuil 

maandag 19 sept. 20.00, inloop 19.30 uur Irene workshop ‘God in de supermarkt’ 
dinsdag 20 sept. 20.00 uur Bibliotheek B&IT-lezing:  Opsoek naar Ubuntu  
dinsdag 27 sept. 20.00 uur Irene afstemmingsoverleg werkgroepen 
maandag 3 okt. 10.00 tot 11.30 uur Irene studiegroep Bijbelse theologie 
 5 okt. 19.30 uur Jumbo supermarktsafari 
donderdag 6 okt. 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

startzondag 
liturgische momenten - workshops 

samen zingen en spelen - symbolen in de kerk - 
kliederkerk voor iedereen - sacraal dansen -  

picknicken - zwerfafval 

11 september 10.00-13.00 uur 
gebouw Irene 


